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PROFESYONELLEŞEN İZLEYİCİ 


UYGULADIĞIMIZ ANKETTE, “TAKİP ETTİĞİNİZ DİZİYİ TERCİH ETMENİZİ SAĞLAYAN ANA NEDEN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?” DİYE SORDUGUMUZDA “HİKÂYE” CEVABI YÜKSEK BİR YÜZDEYLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR. İZLEYİCİNİN DİZİLERİN DRAMATİK ANLATI YAPISINA YÖNELİK TERCİHLERİ YAPIMCILARIN OYUNCU SEÇİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR. “PROFESYONELLEŞEN İZLEYİCİ” KAVRAMININ BELİRGİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASININ ALTINDA İZLEYİCİNİN DİZİ TERCİHİNDEKİ YÜKSEK NİTELİK BEKLENTİSİ YATIYOR. GÜNÜMÜZDE POPÜLER OLMUŞ VE YENİ NESİL İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL MODEL HALİNE GELEN DİZİ OYUNCULARI, GÜN GEÇTİKÇE İZLEYİCİ ÜZERİNDE SAHİP OLDUKLARI BEGENİ TEKELİNİ KAYBEDİYOR. 


MMA ZEYNEP GÜRER /////////7 MERT GÜRER 


DÜNYADA NE KADAR ÇOK birey varsa o kadar farklı beğeni mevcut. Her birey, öznel sebepleri doğrultusunda seçimlerini yapar. 
Eskiden tek bir odada bulunan ve aile reisinin hâkimiyetinde olan televizyon artık evin hemen her odasına dağıldı ve eline kumandayı alan her birey bir kanal, dizi veya program seçme hakkına sahip oldu. Sadece bununla değil, internet televizyonculuğunun gelişmesi de programların televizyon aygıtına sıkışıp kalmasını engelledi ve mobil cihazlarla istenilen zaman ve mekânda seyredilebilir konuma gelmesini sağladı. 
Kitle iletişim araçları özellikle televizyonun en çok eleştiri alan yanlarından biri, sundukları iletilerle bireyleri egemen popüler kültür ürünleri doğrultusunda etkiledikleri düşüncesidir. Kuşkusuz bu, işin göz ardı edilemeyecek bir tarafı. Fakat bireyler kendilerine sunulan her iletiyi tercih etmezler, burada etken ne? En çok tercih edilen programların arkasında ne var? Bu formül bilinebilseydi ya da bunun bir formülü olsaydı televizyonda her programın yoğun bir izler kitleye sahip olması gerekirdi. 
Tutan işler her bir yeni versiyon için önemli ipuçları barındırır. Ama pek çok faktörü başarılı bir şekilde okuyabilmek de gerekir. 
Burada işin içine farklı değişkenler girer. 
Ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik şartlardan kanalın yayın politikasına, işin prodüksiyonundan senaryosuna, iletilerde- ki dram gücünden oyunculara, kostümden mekân seçimine kadar çok farklı etken mevcuttur. Özellikle son zamanlarda büyük prodüksiyonların, umut vaat eden yapımların ve yıldız oyuncularla örülü dizilerin 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Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 


yayından kaldırılmasının altında yatan, bahsi geçen değişkenlerin ten uyumsuzluğu olabilir. Bu durumu biraz aydınlatabilmek adına üniversite öğrencilerine mini bir anket düzenledik. Bu anket, içinde bulunulan durumu okuyabilmek adına önemli veriler aktarıyor. 

Uyguladığımız ankette, “Takip ettiğiniz diziyi tercih etmenizi sağlayan ana neden aşağıdakilerden hangisidir?” diye sorduğumuzda “Hikâye” cevabı yüksek bir yüzdeyle karşımıza çıkıyor. İzleyicinin dizilerin dramatik anlatı yapısına yönelik tercihleri 


(Şekil-1) 
Oyuncular 
Yapım Şirketi/Yönetmen | 
Sadece boş zaman geçirme | | 
Yabancı bir diziden uyarlanmış olması 
Edebiyat eserinden uyarlanmış olması 
Diğer (lütfen belirtin) | 
O 104 20X OSOX 40 SX 64 704 BOX SOX 100X YANIT SEÇENEKLERİ YANITLAR 
Oyuncular * 15,00 5 
Hikâye 4 70,00 70 
Yapım Şirketi/Yönetmen 2,00 7 
Sadece boş zaman geçirme * 9,00 9 
Yabancı bir diziden uyarlanmış olması * 0,00 0 
Edebiyat eserinden uyarlanmış olması 2,00 yi 
Diğer (lütfen belirtin) 4 2,00 7 
TOPLAM 100 


yapımcıların oyuncu seçimlerinin önüne geçiyor. (Şekil-1) “Profesyonelleşen izleyici” kavramının belirgin bir şekilde kullanılması- 


nın altında izleyicinin dizi tercihindeki yüksek nitelik beklentisi yatıyor. Günümüzde popüler olmuş ve yeni nesil için önemli bir rol model haline gelen dizi oyuncuları, gün geçtikçe izleyici üzerinde sahip oldukları beğeni tekelini kaybediyor. Televizyon, gündelik hayatın en önemli boş zaman geçirme aracı olmasına rağmen bu soruya verilen cevapla giderek bilinçlenen izleyici profilinin bu yanılgıyı kırdığı ve kıracağı aşikâr. 


Anketimizin diğer önemli sorularından, “Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi popüler oyuncuların dizilerinin erken final yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?” cevabıyla aslında izleyicinin sahip olduğu güçlü hafızaya bir gönderme yapıyor. (Şekil-2) Bu soruya verilen en yüksek yüzdeli cevaplar; “Daha önceki rollerinin izleyicide bıraktığı etki” ve “Eski dizilerindeki gibi başarılı roller sergileyememeleri” izleyici belleğinin diziyi devamlılıkta yönlendirici bir etkisi olduğunu gösteriyor. Dizi oyuncularının izlenilebilirlik üzerindeki lokomotif güçlerinin son dönemde azalmasının altında, sahip oldukları veya bugüne kadar oluşturdukları yüksek beklentinin giderek profesyonelleşen yani nitelik beklentisi yüksek izleyici profili karşısında güç kaybetmesi yatıyor. İzleyicinin başarılı rol ve oyuncuyu hafızasında tutması beraberinde yeni projelerde de benzer performansları beklemesine neden oluyor. Bu beklenti, genç oyuncuların piyasaya girmesi veya belli oyuncuların ekranda uzun süre yer alması tercihleri giderek bilinçlenen dizi izleyicisinin kanaatini etkileyen diğer nedenler olarak karşımıza çıkıyor. 

“Bir dizinin yayına devam etmesini sağlayan ana etken” sorulduğunda verilen yanıtlardan ikisinin birbirine çok yakın olduğu saptandı. (Şekil-3) Bunlardan 

ilki, 9642 oranıyla “beğenilen oyuncuların dizilerde oynaması” diğeriyse 90640 oranıyla “yeni çekim tekniklerinin dizide kullanılması” Bu iki yanıt doğrultusunda beğenilen oyuncuların bir dizide oynaması o dizinin izler kitle tarafından seyredilmesi açısından devamlılık sağlarken aynı zamanda yeni çekim tekniklerinin kullanılması da izleyiciden olumlu yanıt almaktadır. Bu iki olgudan biri diziye bilinirlik, tanınırlık öğesi katarken diğeri çağdaş anlatım teknikleriyle hikâyeyi zenginleştirir. Dizinin devam etmesinde “bilinen edebi eserlerden senaryolaştırılmış olmasi” 9010'luk bir dilimle üçüncü sırada yer alıyor. İzleyicilerin, daha önce okudukları, fikir sahibi oldukları ya da diziyle birlikte merak ederek okumaya başladıkları bu edebi eserlerin senaryolaştırılmış versiyonlarına diğer etmenlere nazaran sanılanın aksine çok fazla önem vermedikleri belirlendi. Yapılan ankete göre, en az etken de 9o3'lük bir oranla “dizinin yeni oyunculara yer veriyor olması” olarak gösterilmiş. 
Bu bağlamda dizilerde yeni oyunculara yer verilmesi, izleyici tarafından dizinin yayın hayatına devam etmesini sağlayan ana etken olarak görülmemekte ve onlara karşı izleyicinin daha kuşkulu yaklaştıkları düşünülmektedir. 


(Şekil-2) 


Daha önceki rollerinin 

izleyicide bıraktığı etki 

Sürekli ekranda oldukları için 

yüzlerinin eskimesi 

Yeni ve genç oyuncuların 

popülariteleri 

Her zaman aynı karakterleri 

canlandırmaları 

Eski dizilerindeki gibi başarılı 

roller sergileyememeleri 
lx 20 34 404 


YANIT SEÇENEKLERİ YANITLAR 


704 804 90 1004 


Yabancı bir diziden uyarlanmış olması 

Bilinen edebi eserden senaryolaştırılmış olması Çok beğenilen oyuncuların oynaması 

Yeni çekim tekniklerinin kullanılması 


Yeni oyunculara yer veriyor olması TOPLAM 


“Tercih edilen bir dizide yer alacak oyuncunun tanımlanması” istendiğinde izleyicinin 96058 oranında “daha önceden takip ettiği oyuncuyu o dizide görmek” istediği belirlendi. (Şekil-4) Takip edilen ve sevilen bir oyuncu, dizinin de tercih edilmesinde önemli bir faktör olarak duruyor. İzleyiciler zaten bildikleri, aşina oldukları yüzleri yeni bir dizide de görmekten mutlu oluyor ve beklentilerini bu doğrultuda karşılıyorlar. 
9013 oranla ikinci sıradaysa “oyuncunun ödül almış olması” izleyicinin takip edeceği dizide görmek istediği bir nitelik. 
Bu bağlamda oyuncunun gerçekleştirdiği 

iş dolayısıyla bir jüri tarafından takdir edilmesi, izleyici için önemli bir faktör ve izleyicinin gündeminde azımsanamayacak bir oranda yer tutuyor. Hemen ardından 3. 
sırada, 9012 oranında oyuncunun “genç ve 


Daha önceki rollerinin izleyicide bıraktığı etki 4 35,35 
Sürekli ekranda oldukları için yüzlerinin eskimesi 4 14,14 7 
Yeni ve genç oyuncuların popülariteleri 1 8,08 8 
Her zaman aynı karakterleri canlandırmaları 1212 2 
Eski dizilerindeki gibi başarılı roller sergileyememeleri 730,30 TOPLAM > ekil-3 
Yabancı bir diziden uyarlanmış olması 6 ) Bilinen edebi eserden senaryolaştırılmış olması 
Çok beğenilen oyuncuların oynaması Yeni çekim tekniklerinin kullanılması Yeni oyunculara yer veriyor olması 
0 NOX 204 304 Md0X SX 604 704 OB SOK 100 


YANIT SEÇENEKLERİ YANITLAR 


* 5,10 

4 10,20 1 
4 41,84 Li 
4 39,80 39 
4 3,06 3 


güzel/yakışıklı olması” da dizi oyuncusu için izleyici tarafından aranan nitelik olarak karşımıza çıkıyor. Bu etkenle seyircinin, oyuncuya olan beğenisi artmakta, özdeşim kurmakta ve onu rol model olarak daha kolay benimseyebilmektedir. Ankete göre en düşük sıradaysa oyuncunun “olgun bir yaş döneminde genç ve yakışıklı olması” ve “gündemde olması” yer alıyor. Bu bağlamda, yaşı ilerlemiş oyuncular dizi tercihinde ilk sıralarda yer almamakta, daha çok destekleyici roller olarak görüldükleri düşünülmektedir. Ayrıca oyuncunun gündemde olması da izleyicinin diziyi takip etmesi açısından önemli bir etken olarak görülmemektedir. 

e — Aras Bulut İynemli 

e o Erkan Kolçak Köstendil 

e (o BensuSoral 


» (BuğraGülsoy 

e o Hande Erçel 

e o Rıza Kocaoğlu 

. . İlkerKaleli 

e oMertfFirat 

»* o Özge Özpirinçci 

e (o KeremBürsin 

e o Ahmet Kural 

e (oOBurakDeniz 

e o Serenay Sarıkaya 

e o MirayDaner 

e o DamlaSönmez 

e o Onuruna 

e (Burak Özçivit 

e (o Büşra Develi 

e o Gizem Karaca 

“Varsa beğendiğiniz yeni nesil dizi oyuncusu adını yazınız?” diye sorduğumuzda günümüze kadar popüler kültür içerikleri doğrultusunda her zaman gündemimizde olan oyuncuların yerini yukarıda listeledigimiz çoğu yeni nesil oyuncunun aldığını görüyoruz. Bu listeleme özelde izleyicinin, genelde televizyon içerik tercihlerimizin kalıpların dışına nasıl yöneldiğinin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse günümüzde televizyon izleyicisinin dizi izleme hareketlerinde çok daha profesyonel yaklaştığından söz etmek mümkün. Artık bireyler, televizyon alıcısıyla kendisine verilen her iletiyi kabullenmiyor. Bir dizinin seçiminde “hikâye” en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Basmakalıp hikâyeler geçerliliğini yavaş yavaş yitiriyor; onun yerine iyi işlenen, özgün ve farklı hikâyeler daha çok ses getiriyor. Ankette bununla 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bağlantılı olarak ortaya konan bir diğer çarpıcı yanıt da yeni çekim tekniklerinin kullanılmasının seyirciyi etkilemesi. Farklı bir hikâyenin yeni çekim teknikleriyle harmanlanarak sunulmasına yönelik istek, izleyicinin beklentisinin ne kadar arttığının açık bir göstergesi. Ayrıca izleyici, aşina olduğu beğenilen oyucuların yer aldığı dizileri tercih etme eğiliminde. Başka projelerle kendisini ispatlamış oyuncular, seyirci açısından dizinin diğerlerinden bir adım öteye gitmesini sağlıyor. Son dönemlerde yıldız oyunculara dayanılarak çekilen ve ses getirmesi beklenen yapımlar aranan ilgiyi yakalayamadı. Bununla ilgili üstünde durulması gereken en önemli iki etken, bu 


oyuncuların daha önceki rollerinin izleyicide bıraktığı etki ve tutan dizilerindeki gibi başarılı roller sergileyememeleri olarak aktarılmış. Bu bağlamda, izleyici belleğinin, diziyi devamlılıkta yönlendirici bir etkisi olduğu anlaşılmış ve hikâye-oyuncu uyumunun ne kadar önemli bir faktör olduğu ortaya konmuştur. Elde edilen yanıtlar bağlamında televizyon izleyicisinin tercihlerini etkileyen tek bir faktörden bahsetmek mümkün olmasa da genel eğilimlerinin ne yönde olduğu ve hangi konulara ağırlık verildiği saptanmıştır. İzleyicinin artık damak tadı gelişmiştir ve bu bağlamda metaforik olarak füzyon mutfağına doğru bir kayışın zorunluluk olduğu söylenebilir. 


Genç-güzel/yakışıklı olması 


Daha önceden takip ettiğiniz bir oyuncu olması 


Ödül almış olması 
Gündemde olması 


Olgun-güzel /yakışıklı 


olması m 
Edebi 


Ni eserinden uyarlanmış olması 


Diğer (lütfen belirtin) 


(Şekil-4) 


Genç-güzel /yakışıklı olması 

Daha önceden takip ettiğiniz bir oyuncu olması Ödül almış olması 

Gündemde olması 

Olgun-güzel/yakışıklı olması 

Edebiyat eserinden uyarlanmış olması 

Diğer (lütfen belirtin) 

TOPLAM 
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TÜRK SİNEMA VE TELEVİZYON TARİHİNİN EN ÖZGÜN VE KLASİKLEŞMİŞ YAPIMLARININ YARATICISI, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MİZAH YAZARLARINDAN, TİYATROCU, SENARİST, YAPIMCI VE YÖNETMEN UMUR BUGAY'LA BİR ARAYA GELDİK, TÜRK TELEVİZYONLARININ 
465 BÖLÜMLE EN UZUN SOLUKLU YAPIMI BİZİMKİLER'İ MASAYA YATIRDIK. 


YIL 1940... ANKARA'DA, Kazım Karabekir Paşa'nın eski köşkünde yaşayan Bugay ailesine, üç erkek çocuktan sonra bir erkek çocuk daha gelmek üzeredir... Adı “Umur” olacaktır. Daha ilkokul yıllarından itibaren tiyatroya merak salacak; yaşadığı her deneyimi, tanıdığı her insanı, benzersiz gözlem becerisiyle ileride ölümsüz karakterlere dönüştürecektir. Önce tiyatronun, sonra reklam dünyasının, sonra da Yeşilçam'ın ve televizyonun en üretken, en başarılı isimlerinden biri olacak, doğumundan kırk küsur yıl sonra, “Bir hayata ne kadar çok macera sığdırdı,” dedirten babasının hikâyesini yazmak üzere oturacaktır masaya... 

İşte o hikâyeden önce Şükrü Bey ve ailesi, sonra da Bizimkiler çıkacaktır... 

“Babam Milli Müdafaa Vekaleti'nde çalışırdı, Savunma Bakanlığı'na öyle denirdi 

o zaman, Ankarada Etlik'te otururduk. İki evimiz, ahırımız, bağlarımız vardı; evin birinde oturur, diğerini kiraya verirdik. 
Evimizin arkası Papazın bağı dediğimiz yer, önümüz iğdelik, dere... Doğa içinde yaşıyorduk, buzağılar, kazlar, ördekler... 
Derken benden bir büyük ağabeyim on yaşında vefat etti. Annem kahroldu, Artık duramam buralarda, dedi. Her şeyimizi sattık, parayı da annemin göğsünün altına zulaladık, trenle İstanbul'a gidiyoruz... 
Babam da bir kısmını almış, aldığı kısım 


da hafife alınacak bir para değil. 170 lira ama o zaman için büyük para. Ben dört buçuk yaşındayım, bize de diyor ki, Aman ha, İstanbul, Ankara'ya benzemez, İstanbul'da çarparlar, dikkat edin...” 

Ve beklenen oluyor, bir yankesici babasının parasını çarpıyor. 
“İşte, İstanbul'a gelişimizde ilk hikâyemiz budur” diyor Umur Bugay. 

Bizimkiler'in de ilk bölümü aynı Bugay ailesinin Ankara-İstanbul yolculuğu gibi bir tren yolculuğuyla başlar. Berlinde bir sigorta şirketinde çalışmakta olan Şükrü, işinden ayrılmış; karısı Nazan (Ayşe Kökçü), çocukları Bilge (Bensu Orhunöz) ve Ali'yle (Atılay Uluışık) birlikte İstanbul'a dönüş yapmaktadır. Memlekete ayak bastıkları anda paraları bir yankesiciye çarptırır Şükrü. Ömer Lütfi Bey'in ilk İstanbul öyküsü, Bizimkiler'in 1989 yılında TRT'deki açılışı olur. 


GÜZEL İSTANBUL ANILARI 


İstanbul'da önce Kocamustafapaşa'ya yerleşir Bugay ailesi. O yılları şöyle anlatıyor Umur Bugay: “Bizim geldiğimiz dönem, İstanbul'un en güzel zamanıydı, yıl 1944. Şöyle bir tepeye çık, ileride diğer tüm tepeleri görürsün, yemyeşil... Deniz pırıl pırıl, sahil yolları yapılmamış daha. Kocamustafapaşa'da bir ev tuttuk, orada oturuyoruz... 
Ağabeyim bizi alıyor, götürüyor, Samatyadan denize giriyoruz. 
Tren üstten gidiyor, biz surların altından çıkıyoruz, dosdoğru denize... Daha sahilde yol mol yok. İleriden bir tane çatana geçiyor, tık tık tık tık... Bu görüntüyü saatlerce izle, doyamazsın. İstanbul'un en güzel semtlerinden biriydi Samatya. O güzelim İstanbul'a nasıl kıydılar...” 

Kocamustafapaşada otururken çok ağır bir zatülcenp geçirir Umur Bugay'ın annesi Seher Hanım. Doktorlar, yemyeşil, suları güzel Çamlıca'nın ona çok iyi geleceğini söylerler. Bağlarbaşı'na taşınır Bugay ailesi. 


BİZİMKİLER'İN DE İLK BÖLÜMÜ 
AYNI BUGAY AİLESİNİN ANKARA-İSTANBUL YOLCULUĞU GİBİ 

BİR TREN YOLCULUĞUYLA 
BAŞLAR. BERLİN'DE BİR SİGORTA ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN 
ŞÜKRÜ, İŞİNDEN AYRILMIŞ; KARISI NAZAN (AYŞE KÖKÇÜ), ÇOCUKLARI 
BİLGE (BENSU ORHUNÖZ) 

VE ALİ'YLE (ATILAY ULULŞIK) 
BİRLİKTE İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPMAKTADIR. MEMLEKETE AYAK BASTIKLARI ANDA PARALARI BİR YANKESİCİYE ÇARPTIRIR ŞÜKRÜ. 
ÖMER LÜTFİ BEY'İN İLK İSTANBUL 
ÖYKÜSÜ, BİZİMKİLER'İN 1989 
YILINDA TRT'DEKİ AÇILIŞI OLUR. 


S 


çalışırım,” diyor. (Fotoğraf: Melike Karakartal) 


“Benim hayatım Bağlarbaşı'nda mahalle arasında geçti hep, diyor Bugay. Yarattığı tüm karakterler, yazdığı tüm senaryolar, özellikle Bizimkiler, ailesinden, komşularından, akrabalarından kısacası tanıdığı ve aklının bir köşesine kazınmış insanlardan ve olaylardan izler taşıyor. 

2012'de Tarihçi Kitabevi'nden çıkan anı kitabı Oğlum Adam Olacak'ta babasıyla arasında geçen bir diyalogu aktarır: “Bağlarbaşı İlkokulu'nun üçüncü sınıfındaydım. 
Babamla Üsküdar'a doğru yürüyorduk. O tarihlerde İstanbul'un nüfusu bir milyonu bile bulmamıştı. Hava trafiği diye bir şey de yoktu. O sırada bir uçak sesi duydum. 
Heyecanla babama, Aa, baba, bak, uçak” diye gösterince fena halde azarlandım. 
“Onun adı tayyare. Tayyar adında bir Türk mühendis tarafından icat edildi. Öğren bunları? (...) Babama göre insanlık tarihi için yararlı her şey Türkler tarafından bulunmuştu. Tersini iddia etmek “hainlik ve Türk düşmanlığı'ydı..” 

Bu satırları okurken insanın gözünün önünde Bizimkiler'in Davut Usta'sı (Selçuk Uluergüven) belirmiyor mu? Oğlu Halise evde, “Şanlı Türk ordusuuuu...” diye başlayan epik hikâyeler anlatmasını, Türk çocuğunun ideal davranışlarını tarif ettiği coşkulu konuşmalarını, papağan Maşuk'un Almanca “Guten Morgen” demesine gururlanan Ulrike'ye, “O bir Türk kuşu!” diye çıkışmasını duymuyor mu insan? Tabii Ömer 


Lütfi Bey'in en baskın olarak karşımıza çıktığı karakter Şükrü Bey. Şükrü Başaran, aynı Ömer Lütfi Bey gibi titiz... Damadı Aydın (Tayfun Çorağan) onun havlularını kullandığında, terliklerini giydiğinde huysuzlanır... Sınırları bellidir, oraya girene rahatsızlığını hiç düşünmeden belli eder. 
Şükrü ve Davut Ustada babasının izlerini anlatırken birini daha ekliyor Umur Bugay: “Halil Efendi (Oktay Sözbir) karakterin- de de var biraz babam. Babamın bastonu vardı, “İblis” de derdi. Dindardı, annem 

de tam aksi... Annem bizi şeytan olarak yetiştirdi ya! (gülüyor) Çok da müteşebbis bir adamdı. Kimden ne duysa hemen o işi yapmak isterdi. Ona ortaklık teklif eden herkes dünya güzeli, dünya iyisi, namuslu... Kendisi öyle bir adamdı çünkü. Ama kabiliyetsiz bir adamdı. Eskiden çalar saatler vardı, bozulmuş, tamir ettireceğiz mesela, Bırakın, onun için para verilmez, derdi; açar, söker, böyle önünde bir tomar metal... Bir başka zaman derdi ki, Oğlum, bir kamyonet alalım, bu sucular at arabasıy- la yetiştiremiyorlar, biz şu kadardan alsak, şu kadardan boşaltsak bundan şu kadar para kazanırız... Saim ağabeyim hesap uzmanı, adam diyor ki, “Baba. O iş öyle olmaz... Babam hemen, “Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun oğlum?” derdi, bize hiç söz hakkı yok! İşte, onun maceralarını yazayım diye oturdum masaya. Öyle başladı Bizimkiler'in hikâyesi..” 


DİZİDEKİ YANSIMALAR 


Şükrü'nün bir yılbaşı arifesi ne kadar 

çok hediyelik eşya alışverişi yapıldığını düşünerek, “Bu işte çok para var, yapılır.” 
demesi, kayınbiraderi Nazım'la giriştikleri çiçekçilik işi Umur Bugay'ın ailesinde gördüklerinin dizideki yansımalarıdır. 
Aramızdan erken yaşta ayrılan Yaman Okay'ın canlandırdığı Nazımda, babasından olduğu kadar, güzel sesli, yakışıklı, ut, yaylı tambur çalan kendi dayısından da izler görülür. 

Bir de amcası vardır Bugay'ın. Mersinde yaşarlarken dayısıyla bir olup Ömer Lütfi Bey'in imzasını taklit ederek onu bir sahtecilik işine karıştırırlar. Bu hikâye için gelin, biraz daha gerilere, Umur Bugay'ın annesi Seher Hanım'ın Ömer Lütfi Bey'le evlendiği yıllara gidelim... 

“Annem Mersinli. Pencereden birbirlerine bakarken âşık olmuşlar. Annem kolay kanı kaynayacak kimse değildi. Orada evlenmişler ama dedem öldükten sonra orada pek tutunamamışlar, büyük de bir kazık yemiş amcamdan. Hüseyin Amca... 
Biz geldiğimizde şekerciydi, sonra kunduracı oldu. Babam onlarla yapamamış” Umur Bugay'ın dayısı, aklı hep hazine bulmak, havadan para kazanmakta olan amcasıyla beraber, o yıllarda Mersin'in güvenilir gümrük komisyoncularından biri olan babası Ömer Lütfi'nin imzasını taklit ederek borç senetleri düzenlemişler. Parala- 


Umur Bugay'ın arşivinden... İlk fotoğraf, dizinin doğum günlerinden birinde çekilmiş. İkincisinde ise Savaş Yurttaş, Rutkay Aziz, Aykut Oray ve Umur Bugay, “Kızıl” Doktor Türkan'ın muayenehanesinde 


görülüyor. 


rı da barlarda, randevuevlerinde yemişler. 
Gün gelmiş, alacaklılar onların değil, imzası görünen Ömer Lütfi Bey'in kapısına dayanmış tabii... Ömer Lütfi Bey senetleri yırtıp atmış, alacaklıları da kovalamış ama imza onunmuş gibi göründüğü için hapis yatmaktan kurtulamamış. Bu olaylardan sonra Ankara'ya taşınmışlar. 

Sancılı aile ilişkilerinden ağzı yanan Bugaylar, daha sonraları özel günlerde, bayramlarda bir araya yine gelirler. Pek kavgalı, gürültülü olur her yemek, her buluşma... 
İlla “geçmiş defterler” açılır. Böyle zamanlarda hatıralarına kazınan anılar, kişiler, tartışmalar, aile arası ilişkiler Bugay'ın filtresine takılır, karakter ve öykü bankasına eklenir... İleride Bizimkiler'in içinde geçen olaylara ilham veren öyküler oluşturacaktır. 
Umur Bugay'ın içinde büyüdüğü ailenin izleri karakterlerde hayli belirgin fakat kendi kurduğu ailenin dinamikleri de pek çok karakterde karşımıza çıkar. Şükrü'nün eşi Nazan Hanım ile kendi eşi Ayşe Bugay birbirlerine pek benzerler mesela. Şükrü ve Nazan'ın sohbetleri, aralarındaki dinamik Umur Bugay ve eşi Ayşe Bugay'ın hayatlarının bir yansımasıdır. “Biz hep birbirimize “Umurcuğum, Ayşeciğim diye hitap ettik hayatımız boyunca,” diyor Bugay. Nazan Hanım'ın o meşhur “Şükrücüğüm”ü işte oradan... Şükrü ve Şevket'in ilişkisiyse Umur Bugay'ın iki ağabeyinin birbirleriyle ilişkisinden izler taşıyor. 


KABATAŞ”TAKİ GERÇEK “BİZİMKİLER” 


Bizimkiler'in en belirgin karakterleri Sabri Bey'i, Katili, Caferi, Baykuş Cemil'i ve 


Ü EpisoDa 


diğerlerinin izlerini sürmek için Umur Bugayın 14 yıl yaşadığı Kabataş'taki apartmana gitmek gerekiyor. 

Bu karakterler ilk defa Bizimkiler'de çıkmaz karşımıza. Öncülleri vardır: Bugay, bir Devekuşu Kabare oyunu olan “Fakirhane”- yi, Bizimkilere giden yolu döşeyen ilk taş olarak görür. Oğlum Adam Olacak kitabında şöyle anlatır hikâyeyi: “Devekuşu Kabarede, Ferhan Şensoy'la isim babalığı ona ait olmak üzere Haneler oyununu yazmıştık. 
Ben “Doğumhane, Misafirhane, Dershane skeçlerinin yanı sıra bir de Fakirhane' skecini yazmıştım. Oyun çok tutmuş, izleyici rekoru kırmıştı. Bir apartmanın üst katında oturan, “kim geldi, kim gitti'ye meraklı 

ev sahibi, aynı zamanda yönetici (Metin Akpınar) ve apartmanın kapıcısının (Zeki Alasya) bu ev sahibinin bıkkınlık veren sorularını yanıtlaması ve sonunda fenalaşarak olduğu yere yığılmasıyla biten bu Fakirhane, Bizimkiler'in ilk adımı sayılabilir” 


KISMET APARTMANI, KAPICILAR 
KRALI 

Bizimkilere giden yolun ikinci önemli durağı, Kısmet Apartmanı”; Umur Bugay'ın yazdığı bir radyo skeci. Üç kişilik kadrosu vardır bu skecin; kiraları toplamak için kiracıların peşinde koşan, ödemeyenleri evden çıkartmak için her türlü hileye başvuran, mülk zengini, haris ve ceberut bir ev sahibinin öyküsüdür. Kocasının bu oyunlarına “yeter” diyemeyen bir eşi ve kovulmamak için çiftin her türlü isteğine boyun eğen bir kapıcı vardır... Mülk sahibini Ulvi Uras, eşini Göksel Kortay, kapıcıyı 


ŞÜKRÜ VE DAVUT USTA'DA BABASININ İZLERİNİ ANLATIRKEN BİRİNİ DAHA EKLİYOR UMUR BUGAY, “HALİL EFENDİ (OKTAY SÖZBİR) KARAKTERİNDE DE VAR BİRAZ BABAM. BABAMIN BASTONU VARDI, > “İBLİS DE DERDİ. DİNDARDI, ANNEM DE TAM AKSİ... ANNEM BİZİ ŞEYTAN OLARAK YETİŞTİRDİ YA! (GÜLÜYOR) ÇOK DA MÜTEŞEBBİS " BİR ADAMDI. KİMDEN NE DUYSA HEMEN O İŞİ YAPMAK İSTERDİ. 

W8 ONA ORTAKLIK TEKLİF EDEN HERKES DÜNYA GÜZELİ, DÜNYA İYİSİ, NAMUSLU... KENDİSİ ÖYLE BİR ADAMDI ÇÜNKÜ.” 


Op 


ise Ahmet Gülhan canlandırır. 


Üçüncü aşamaysa herkesin yakından tanıdığı, bir Yeşilçam klasiği olan Kapıcılar Kralı'dır. Bugay, şöyle anlatıyor film öncesinde yaşananları: “Yeşilçam'a yazdığım senaryolar seviliyor; Atıf Yılmaz, Ertem Eğilmez ve can dostum Zeki Ökten'le yaptığım çalışmalar ödül alıyordu. O tarihlerde kiracı olarak oturduğum apartmanda, başta yöneticisi, kapıcısı olmak üzere birbirinden renkli aileler, kişiler yaşıyordu. Bir gün Zeki'ye dedim ki şöyle iki bloklu apartman, aynı burada oturduğumuz gibi. Zeki böyle bir dudak sarkıtır önce... Aman aman..! 
dedi. Dedim ki, Böyle gizli kamera gibi daireleri görsek, dışarıdan bir göz gibi? Bir şey demedi, kalktı, gitti. O böyledir, önce kurar, kurar... On gün sonra buluştuk, “Yapalım, dedi. Heyecanlıydı, oturduk beraber Kapıcılar Kralı'nı yazdık” 

Belki de en çok Kapıcılar Kralı'na yakındır Bizimkiler. Cafer ile Seyit'in, Cemil ile Şevket Altuğ'un canlandırdığı “votkacı”nın, Katil ile Nuri'nin, apartman yöneticisi Zafer Bey ile Sabri Bey'in benzerlikleri açıktır. 
Bugay'ın önceki işlerinde karşımıza çıkan “huysuz ve geçimsiz apartman yöneticisi” karakteri, en büyük şöhreti Bizimkiler ile elde eder. Sabri Bey, Mehmet Akan'ın müthiş oyunculuğuyla kült televizyon karakterleri arasında yerini alır. 


SABRI BEY VE DİĞERLERİ 

Kimdir peki Sabri Bey? Gerçekten yaşamış mıdır? 

Umur Bugay, Sabri Bey'in (Mehmet Akan) ilhamı olan “Fehmi Bey”i şöyle anlatıyor: 


“70'lerin sonunda, 14 yıl oturduğumuz Kabataş'ta altında bakkal olan ve hakikaten birbirinden antika insanların oturduğu bir apartmanın alt katında yaşardı. O dönem Güner Namlı ile bir reklam ajansımız vardı, Ar Ajans diye. Güner o apartmanda oturuyordu ev sahibi olarak. Daha taşınmamıştık, bir gün ona gittim, o günlerde hafif sakallıyım, üstümde de bir mont... Ziline bastım. Bekliyorum aşağıda, bir adam çıktı. 
Aynı Sabri Bey gibi gelenleri karşılıyor. 
Almış paspası vuruyor, Utanmaz adamlar, buraları bu kadar yıkattık, temizlettik böyle ayaklarıyla basa basa giriyorlar!” diyor, bana bakarak... Ben de dedim ki, “Yav, sen benden mi bahsediyorsun?” “Evet, kimden bahsedeceğim, dedi. Ben de sinirlendim, “Yahu ben geldim, zile bastım, nasıl senin yıkattığın yerleri çamurlamış olabilirim?” 
dedim. Bir yandan, “Burayı anarşistler bastı!” diye bağırıyor, ben üstüne yürüyünce karısı çıktı. Bütün apartmandaki insanları çileden çıkarırmış. Kapıcı da dünyanın en iyi kapıcısı! İsmail... Geceyarısı çağırıyorsun, Buyruuuuun! der, koşar gelir. 
Kastamonuluydu. Fehmi Bey, kapıcının her an emrinde olmasını isterdi aynı Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer veya Sabri Bey gibi, “Bahşiş vermeyeceksiniz, eşek gibi gidecek, alacak, getirecek!” derdi.” 


ZABIT TUTTURAN FEHMİ BEY 


“Sabri Bey, Fehmi'ye görünüş olarak da çok benziyordu. Fehmi vaktiyle P'T'T müdürrüymüş, orada da kadınların burnundan getiriyormuş. Bir de adamın apartmanda bahçeye çıkıp onun bunun evinde neler oluyor öğrenme merakı, röntgencilik merakı varmış. Bir başka gün ben bu adamın bir gırtlağına yapıştım yine... Benim karım Ayşe kavgadan gürültüden çok çekinir. O gün Ayşe, apartmandan önce çıktı; aşağıda beni bekliyor. Fehmi de İsmaile hem yerleri sildiriyor, hem söyleniyor; Bunlar insan mı, bir selam bile vermezler, bir takdir etmezler, diye... Bu arada hem Günere hem bana küs, çünkü biz kapıcıyı bunun üstüne yürüttük. Niye? Kovmaya kalktı İsmail'i! Habire, “Zabıt tutturacağım; deyip duruyor... Ben arkadan indim, biliyorum Ayşe'ye söylüyor lafları... Döndüm, 


gırtlağına yapıştım, “Ulan!” dedim, Sen kendini Kenan Evren mi sanıyorsun?” 
İsmail hemen kalktı, “Umur Ağabey, Allah aşkına, benim hatırım için, ölümü gör, diyor. Fehmi de, “Bırak, bırak, ben onun gibi otuz tanesini dağıtırım!” diye bağırıyor. 
Sonra hemen karısı çıkıyor, Ayy, kocamı öldürüyorlar!” diye... Aynı şeyler bunlar işte Sabri Beylerde olanlarla, Ayla çıkar, “Koşun kocamı öldürüyorlar” der... Fehmi Bey'in hiç kimseyle barışıklığı yoktu. Bir gün ağrısı sancısı tutmuş, girmiş İsmail'in koluna, hastaneye gidiyor ama gözü hep bizim balkonlarda... Aaah İsmail, ölsem kimsenin umuru değil... Kimse bir geçmiş olsun bile demiyor, görüyor musun? Ben de Ayşe'ye dedim ki, “Üzüldüm herife, belki de gidişi olur, dönüşü olmaz... Bu arada domuz gibi ha, hiçbir şey olduğu da yok, adam hâlâ yaşıyor! O gün o halini görünce Günere adamın haline üzüldüğümü söyledim. 'Numaradır o, ilgi çekmek için 


» 


yapıyor; demez mi 


“BİZİM KINALIADA'DA 

BİR EVİMİZ VAR, ORAYA 
GİDİYORUM BİR YAZ GÜNÜ. 
ERDAL (ÖZYAĞCILAR) ARADI. 
DEDİ, 'UMURCUGUM ARTIK 
BEN KENDİ KANATLARIMLA 
UÇMAK İSTİYORUM. 'UÇ, 
DEDİM. "YANLIŞ ANLAMA, 
İSTERSEN SENARYO 

İÇİN AZERBAYCAN'A 
UÇARIM, UÇAGĞIM DÜŞER, 
ÖLMÜŞ OLURUM...” “SEN 
DÜŞÜNME ONLARI BEN 
HALLEDERİM, SEN UÇ KENDİ KANATLARINLA, DEDİM.” 


RUKNETTİN BEY KİMDİ? 


Sabri Bey'in kayınvalidesi Alzheimer hastası Suna Hanım'ın (Latife Saruhan) merhum kocası Ruknettin Bey'i herhalde hatırlamayan yoktur. Suna Hanım'ın, “Aaah ah Ruknettin, görüyor musun, senin damat pısırık çıktı” gibi iç geçirmelerine kahkahalarla güler, Latife Saruhan'ın olağanüstü oyunculuğuna şapka çıkarırdık... 

Peki, kimdi bu “Ruknettin Bey”? 
“Ruknettin Bey” olarak kullanılan fotoğraf- ta görülen kişi, aslında Şükrü'nün annesi Leyla Hanım'ı canlandıran Güzin Özipek'in bir komşusunun merhum babasıymış. 
Hatta o fotoğraf gerçek hayatta az kalsın bir aile faciasına sebep oluyormuş, Bugay o olayı şöyle anlatıyor: “Güzin Özipek uzun yıllar İzmit'te oturdu. İzmit'te bir komşuları varmış, adam bir Jöntürkmüş, hem de doktormuş. Güzin görmüş o fotoğrafı. Ben de bir adam arıyorum, böyle oturaklı görünen, “Suna Hanım'ın merhum kocası olarak fotoğrafını asacağım Sabri Bey'in duvarına. 
Güzin hiç üşenmedi, o adamın fotoğrafını aldı, getirdi, koyduk. Adamın oğlu görmüş diziyi izlerken. Baygınlık geçirmiş. Ablasını aramış, Abla, babamı gördüm, diyerek. 
Ablası, 'Ne diyorsun oğlum sen?” demiş, o da baygınlık geçirmiş. Sonra işin iç yüzü anlaşılıyor, az kalsın Güzin aile faciasına sebep oluyordu!” 


BENİM ADIM CEMİL! 

Gelelim Baykuş Cemile (Uğurtan Sayıner)... Cemil, 2014'te hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Erdoğan Alkan'ın ilham 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olduğu bir karakter. “Erdoğan Alkan, “Baykuş Cemil de o... Siyasal mezunu, Fransızcadan şiirler çevirmiş, aydın bir adamdı esasında... Fakat alkolik bir adam. 
Bazen böyle kendini Ruhi Su sanıyor, sazlar çalıyor... Bir kedisi var, ikinci katta paspasın üstünde dururdu. En üst katta da Ara Güler oturuyor, o zaman bekâr. Geç saatlerde geliyor filan, asansör de bozuk, binip hemen çıkarmıyor, diyor ki bana, “Ulan, ayaklarımın ucuna basarak yürüyorum fakat bu apartmanda en tehlikelisi bu Erdoğan'ın kedisi... Beni görünce başlıyor “Mauvv mauvvv..: Kedi miyavlayınca da Erdoğan hemen kapıya çıkıyormuş, Ara, gel bir bira içelim; diye. Ara da, “Yav, ben içeceğim kadar içtim geldim, bırak uyuyacağım, diyormuş... Çok küfür eder tabii... 
Kediye, 'Ulan bir gece de miyavlama be! 
diyordu. Bir karısı vardı Erdoğan'ın, kaderine küsmüş bir kadındı. Bir de oğlu vardı, pencereden atladı bir keresinde, kurtuldu ama. Artık babasından para mı istemiş, vermemiş mi, yumruk mu atmış...” 
Kapıcılar Kralı'ndaki Nuri (Güner Sümer) ve Bizimkiler'deki Katilin (Aykut Oray) ilhamı ise yine o meşhur apartman sakinlerinden. “Bir gün bizim apartmana mafyöz birtakım adamlar taşındı. Apartmanda 

da bir albay vardı, levazım albay. Orduda hırsızlık da yapmış, askerin cebinden çok şey çalmış... Ceberut bir karısı vardı, bir gün kadın aklını bozmuş, kızıyla da kavgalı; banyoda atışıyorlarmış bunlar. Üstüne bir şey almadan apartmana fırlayıvermiş öyle! 
Mafyöz adamla da 'anlaşmışlar” bu arada...” 


Gerçekten yaşanmış bu anları Katili, “Eser'ini veya Kapıcılar Kralı'ndaki Nuri'nin habire dövdüğü karısını düşünmeden dinlemek mümkün mü? 


ONCE ŞEVKET, SONRA ŞUKRU 
DEĞİŞİYOR 

Bizimkiler'in başrollerdeki oyuncu değişimleri bugün dahi unutulmamıştır. Cihat Tamer'in canlandırdığı Şevket Başaran karakteri ilk büyük değişimdir. Dizide onu seslendiren tiyatrocu Engin Şenkan, yerine gelen isimdir. İkinci önemli değişim ise Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılma kararıyla yaşanır. Bugay, o günü şöyle anlatıyor, “Bizim Kınalıada'da bir evimiz var, oraya gidiyorum bir yaz günü. Erdal (Özyağcılar) aradı. Dedi, “Umurcuğum artık ben kendi kanatlarımla uçmak istiyorum: “Uç, dedim. Yanlış anlama, istersen senaryo için Azerbaycan'a uçarım, uçağım düşer, ölmüş olurum... 
“Sen düşünme onları, ben hallederim, sen uç kendi kanatlarınla; dedim. 
Savaş (Dinçel) vardı hep aklımda, bir gün çağırdım konuşmak için. Büroda yalnızız, bir tek Abbas Efendi gibi bir yardımcımız var, Kasım, o kadar. Savaş, “Beni neden çağırdığını anladım ama Erdal'ın işini aldım gibi anlaşılmaz mı?” 
dedi... Ben de, “Yahu olur mu, sonuçta Erdal bırakmış, ben sana böyle bir teklif yapıyorum), dedim. “Bana bir viski söyle; dedi. İkinciyi içerken ağlamaya başladı. Böyle dürüst adamdı işte...” 


zi 


Savaş Dinçel ve eşi Sumru Dinçel. 


Bizimkiler'de Şükrü-Şevket Başaran kardeşleri önce Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer canlandırdı. Daha sonra onların yerini Savaş Dinçel ile Engin Şenkan aldı. Orhan Çağman ve Güzin Özipek “Hüsnü” ve “Leyla” rollerinde uzun yıllar boyunca “Türkiye'nin dedesi ve babaannesi” oldular. 


ERKEN BİR AYRILIK: 
YAMAN OKAY'IN “NAZIM”I 


Dizinin tadı damakta en çok kalan karakterlerinden biri de Nazım idi... Aramızdan çok erken ayrılan Yaman Okay'ın canlandırdığı Nazım, eniştesi Şükrü'yle ortaklık kurup iş yapma hayalleri kuran, parasız ama gönlü bol, her çocuğun rüyası “ideal dayı”ydı. En yakın dostu “Doktor”du (Yavuzer Çetinkaya), sanatçı ruhluydu, girişimciydi, Ali'yi maçlara götürürdü, her eve gelişinde mutluluk saçardı, eniştesine illa bir iş teklifinde bulunurdu... “Bu sefer tamamdır enişte!” derdi fakat bir türlü o ortaklık gerçeğe dönüşmezdi... 

Umur Bugay anlatıyor: “Bizimkiler'de rolleri dağıtırken herkesin rızasını aldık ama önce Ercan (Yazgan), dayıyı oynamak istedi. 
Ercan kapıcı rolüne ikna oldu, sonra çok memnun da oldu. Dayı rolü Yaman'ındı. 
Daha ilk bölümlerden itibaren çok parlak bir rolü vardı. Biraz kaytarıcı, içkici, bohem bir adam... Herkesten bir şey koparıyor, kardeşinden hatta kapıcıdan bile. Yaman'ın ömrü vefa etmedi, çok renkli bir karakterdi Nazım. Sonra Cenap'la İbrikçi geldi yine benzer karakterlerde ama aynı değiller, öyle yapsak o sanatçıları yozlaştırmış olurduk. 
Tabii ortak özellikleri var, cepleri değil ama gönülleri zengin olan karakterler bunlar. 
Çocukların da çok sevdiği bir karakterdi Nazım. Yakışıklı, bileği kuvvetli... Yaman'ın ömrü yetseydi hakikaten ayrı bir sevgi yaratırdı bugün...” 

Sonra bir anısını anlatıyor Yaman Okay'la... “Ayberk Çölok vefat ettiğinde Ankara'ya cenazesine gittik Yaman'la. Çok 


(Fotoğraflar Umur Bugay'ın arşivinden) 


sevdiği bir adamdı. Ankarada Salih Kalyon, Ayberk'in cenazesini gusülhaneden Ankara Sanat Tiyatrosu'na getirdi. Konuşmalar yapıldı, bitti. Biz sahnenin ortasındayız, bu dürtüyor beni, Alkışlayalım, alkışlanacak adam Ayberk; diye. Önce biz alkışladık, sonra bir alkış koptu ki... İşte şimdi o törenlerde vefat edeni alkışlama âdeti öyle başladı, Yaman'ın başının altından çıkmıştır... 
Yaman Okay hayatını kaybettiğinde Bizimkiler'in Nazım'ı Berline gitti ve Okay'ın anısı Nazım'la hep yaşadı... 

Derken yıllar sonra Nazım'ın Berlinden arkadaşları Cenap ve Sıtkı, Sabri Beylerin apartmanda boş duran dairesine Nazan'ın aracılığı ve Şükrü Bey'in kefilliğiyle yeni kiracı olarak geldiler... 


ITIRAZLAR, İTİRAZLAR... 

“İbrikçi Sıtkı (Cezmi Baskın) ve Cenap (Rutkay Aziz) diziye katıldığı zaman Yücel Yener hem TRT'nin genel müdürüydü hem de arkadaşımdı. Rutkay, aslan gibi oyuncudur esasında ama kimilerine de itici gelir. 
Yücel, “Yahu sen ne yaptın?” dedi. Dedim ki, “İki bölüm sonra benden özür dileyeceksin... Kendimi methetmek için söylemiyorum bunu ama hakikaten iki bölüm sonra telefon açtı. “Ulan; dedi, en ne yaptın be oğlum” Biliyordum öyle olacağını, Rutkay'la sahneden tanışıyorum. Sesi kulağım- da, ortaya ne çıkacağını biliyorum. Sahne tozu çok önemli. Sahnede diyaloglar, neler geçiyor aralarında karakterlerin, karşılıklı konuşmalar... Ben hayatımda daha ziyade komedilerde yazar oldum, oyuncu oldum. 


» 


SANCILI AİLE İLİŞKİLERİNDEN 
AGZI YANAN BUGAYLAR, DAHA 
SONRALARI ÖZEL GÜNLERDE, 
BAYRAMLARDA BİR ARAYA 

YİNE GELİRLER. PEK KAVGALI, GÜRÜLTÜLÜ OLUR HER YEMEK, 
HER BULUŞMA... İLLA “GEÇMİŞ DEFTERLER” AÇILIR. BÖYLE 
ZAMANLARDA HATIRALARINA 
KAZINAN ANILAR, KİŞİLER, TARTIŞMALAR, AİLE ARASI 
İLİŞKİLER BUGAY'IN FİLTRESİNE TAKILIR, KARAKTER VE ÖYKÜ 
BANKASINA EKLENİR. .. İLERİDE BİZİMKİLER'İN İÇİNDE GEÇEN 
OLAYLARA İLHAM VEREN ÖYKÜLER OLUŞTURACAKTIR.... 


Demek ki almışız oralardan bir şeyler. Eskiden radyo tiyatrosu vardı. Oturur, dinler, hayal ederdik. Bu iştetamdao...” 


BİR AYNA OLARAK BİZİMKİLER 


“Bu dizinin başarısının nedeni biraz da şudur, bu millet hep birbirinin arkasından konuşur. Yani ben de konuşuyorumdur mutlaka, kendimi aklamak için bunu söylemiyorum. Dedikodu, arkadan konuşma, 


LI 


— arı. ES 


“ORADA GÖRDÜM Kİ HERKES 
KONUŞUYOR, BİRİ DE NOT ALIYOR. 
MÜNİR ÖZKUL, ADİLE NAŞİT, SADIK 

ŞENDİL, TARIK AKAN, KEMAL SUNAL, MECLİSE BAKIN... O DÖNEMDE YAVUZ TURGUL DA VARDI O EKİBİN İÇİNDE 
AMA DİNLEYİCİ GİBİYDİ, O DA NOT ALANLARDAN BİRİYDİ, SİNEMA AŞKI VARMIŞ DEMEK İÇİNDE... BEN DE DİNLİYORUM, DİNLİYORUM, ONLAR 
NOT ALIYOR FİLAN... BAKTIM, “BU İŞİN SIRRI BU,” DEDİM. TEK BAŞINA HİKÂYEN ÇOK DOSDOĞRU OLABİLİR AMA KURGU BİLMİYORSAN YAPAMAZSIN BU İŞİ, BUNU ORADA ÖGRENDİM. ONDAN SONRA BEN 


DE HEP BİR TAKIMLA ÇALIŞTIM.” 


yüz yüze geldi mi, Ah canım! derler, öpüşürler, Senden iyisi yok, ah senin gibi insan kaldımı...” 
Doğru, bir ayna olmuştur aslında Bizimkiler. 
Umur Bugay, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur, aynı zamanda tiyatro kökenli bir oyuncu, yönetmen, yapımcı ve dramaturgdur. (1970'li yıllarda reklam yazarlığı da yapar Bugay, reklam ajansların- da yazarlık yaptıktan sonra arkadaşları Zeki Ökten ve Güner Namlı ile kendi ajanslarını, Ar Ajans'ı kurarlar, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'lı Garanti reklamları gibi dönemin çok ses getiren işlerine imza atarlar.) 

*** 
Bugay'ın henüz 10'lu yaşlarını bitirmeden Haydarpaşa Lisesi'nin okul tiyatrosuyla başlayan tiyatro sevdası, Arena Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'yla devam etmiştir. Oyunculuk yapmaktan vazgeçtiği ve yazarlığa yöneldiği sonraki yıllarda hem Yeşilçam'da hem de televizyon dünyasında birlikte iş yapacağı isimlerle dostluğu ve iş arkadaşlığı tiyatro yıllarına dayanır. Bizimkiler dizisinde yer alan oyuncuların çoğunluğuyla geçmiş dönemlerde pek çok oyunda birlikte yer almış, senaryosunu yazdığı filmlerde aynı seti paylaşmıştır. 
Yeşilçam'da çekilen ilk senaryosu Deli Yusuf'tan Hababam Sınıfına, Kapıcılar Kra-Ihndan Bizimkilere, İşte Hayat'tan Koltuk Sevdası'na kaleminden çıkan konular zamansızdır. Öte yandan işlerinde yer verdiği çelişkiler, insani çekişmeler hiçbir derdimizin yeni olmadığını hatırlatır. İnsanları, zamanın ruhunu gözlemleme ve mizahi bir 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setinde. (Fotoğraf Umur Bugay arşivinden.) 


dille topluma aktarma becerisini tüm oyun, film ve dizilerinde incelikli olarak görmek mümkündür. 


HABABAM, BİRAZ DA KENDİ 
ÖĞRENCİLİĞİ 


Bizimkiler'e ara vererek Hababam Sınıfı'na doğru uzanıyoruz Umur Bugay'la... Hababam Sınıfı her ne kadar Rıfat Ilgaz'ın eseri olsa da Bugay'ın Haydarpaşa Lisesi anıları ve Ilgaz'ın eserinin bir harmanı olarak değerlendirilir. İlkokuldan beri arkadaşı olan Zeki Ökten'le ortaokul ve lisede de aynı sıraları paylaşırlar. Daha sonra pek çok yapımda beraber çalıştığı Selçuk Uluergüven'le tanışıklığı da lise zamanlarına dayanır. 

Bir tarih öğretmeni vardır lisede Bugayın... “Adam koskoca amfiyi dönüyordu, hayalinde Theodoros'u kovalıyor... Kaçma gel, alçak!” diyor, dan dun diye vuruyor palasıyla... Biz tabii kaytarmak için omzumuza alıyorduk onu... Ben bunu Ertem Eğilmeze anlatınca, “İşte bu ya” dedi” 

Bir gün Haydarpaşa Lisesi'nden bir öğretmen çift, liseden mezun olamayan öğrenciler için Göztepede tren yolunun yakınında özel bir lise açarlar. Kadıköy'de açılan ilk özel lisedir burası. “Tam hergele alayı orada. Bizim okuldan giden, mezun olamamış tipler... Bizden o okula giden arkadaşlarla hafta sonu görüşürdük. Kaç yaşına gelmiş herifler...” Herkese olduğu gibi o okula da bir isim takmışlar, “Hat boyu irfan yurdu” diye... 

Kalabalık bir senaryo ekibiyle çalışmayı Hababam Sınıfı zamanlarında öğrendiğini 


Umur Bugay, 2004 yapımı dizisi Büyük Umutlar'ın 


anlatıyor Bugay, “Ertem Eğilmez rahmetli, Hababam Sınıfı'nı yazmak için beni çağırdığında, her kafadan bir ses çıkarak masa etrafında kalabalık bir şekilde senaryo yazıldığını bilmiyordum Tabii Hababam bir uyarlama, Rıfat Ilgaz'ın romanı. Halit Akçatepe'ye sormuş, 'Bu çocuk yapar mı? 
demiş. Ben, “Tabii, memnuniyetle yaparım; dedim. O zaman da bir reklam firmasında çalışıyordum. Orada gördüm ki herkes konuşuyor, biri de not alıyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Sadık Şendil, Tarık Akan, Kemal Sunal, meclise bakın... O dönemde Yavuz Turgul da vardı o ekibin içinde ama dinleyici gibiydi, o da not alanlardan biriydi, sinema aşkı varmış demek içinde... Ben de dinliyorum, dinliyorum, onlar not alıyor filan... Baktım, Bu işin sırrı bu, dedim. 
Tek başına hikâyen çok dosdoğru olabilir ama kurgu bilmiyorsan yapamazsın bu işi, bunu orada öğrendim. Ondan sonra ben de hep bir takımla çalıştım. Perihan Abla'da, Bizimkiler'de ve sonrasında hep böyle çalıştım. Dizi yaparken kurgu nasıl yapılır bilmiyordum, çalakalem yazıyordum önce... Tabii ilk Perihan Abla ile başladım sinemadan gelen biri olarak. Kandemir'in (Konduk) yazdıklarına baktım, Buna bir ortam bulalım, dedim. Biz yapımcı olarak girdik o işe. Ortam dediği de işte Kuzguncuk, mahalle... Sonra kahramanları bulalım dedik...” 


BASKI ALTINDA SANAT 


Umur Bugay'ın hayatında 80'ler Perihan Abla ve Bizimkiler başta olmak üzere diziler dönemidir; 60 ve 70'lerse önce tiyatro, son- 


Umur Bugay ve can dostu Zeki Ökten. İlkokul sıralarında başlayan arkadaşlıkları, ileriki yıllarda verimli bir iş arkadaşlığına da dönüştü; Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı gibi Yeşilçam klasiklerini Bugay yazdı, Ökten yönetti. Fotoğraf: Ara Güler. 


ra sinema... Yaşamının tiyatro döneminde başına gelen bazı olaylarsa Türkiye'nin aynı sorunları tüm nesillere yaşatmaya kararlı olduğunun bir kanıtıdır... Sanat, ifade özgürlüğü farklı siyasi gündemlerle hep baskı altındadır. 

1969 yılında Halk Oyuncuları olarak 
oynadıkları konusu ismiyle müsemma Devr-i Süleyman oyununa uygulanan baskı, bugünün siyasi baskı ortamını hatırlatıyor: Ankarada Küçük Meydan Sahnesi'nde başlayan politik komedi oyunu büyük 

ilgi görür. Süleyman'ın gerçeğiyle paralel hikâyesi, siyasi erki elbette rahatsız eder, oyun yasaklanır. Daha sonra farklı bir isimle devam eder, siyasi nedenlerle oluşan bu kriz Danıştay'da çözüldükten sonra eski isimle yeniden oynanır fakat bu sefer de İstanbul Aksaray'da oyunun sahnelendiği tiyatro kundaklanır, yok olur. 

Erol Toy'un Pir Sultan Abdal oyunu ise Tunceli ve Elazığ'da yasaklanır. Tunceli'de ekibin oyunu oynama ısrarları sonucu olaylar çıkar, Umur Bugay ve arkadaşları gözaltına alınır, işkence görürler. Bu yürek yakan hatırayı Oğlum Adam Olacak kitabında ayrıntılarıyla anlatır Bugay... 

Bu işkence gecesinin, okurken bile insanı kahreden ayrıntılarını okurlarımızın affına sığınarak bu satırlara taşımıyorum. 


BAŞKA BİR TÜRKİYE 


Siyasi ve ekonomik gelişmeler Türkiye'de her zaman toplumu şekillendiren ana faktörler oldu ancak bugünlerle karşılaştırıldığında, 2000'ler öncesinin en azından insan ilişkileri açısından daha müstesna, daha 


naif bir dönem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Popülizmin, kutuplaştırma siyasetinin, siyasi fanatizmin, sosyal medyanın, narsisizm çağının içine doğmayanlar bu kavramların henüz konuşulmadığı, toplumun hamuruna karışmadığı dönemleri hâlâ çok iyi hatırlıyor... 

Bizimkiler, 1980 ve 90'ların günlük yaşamını dosdoğru yansıtmakla kalmaz, bir yandan da o zamanların çürümüş siyaseti- nin, karanlık ilişkilerin, terör olaylarının, suikastların varlığında Türkiye insanının müsekkinidir. Türkiye insanının kaderinde hep hızlı değişim, hep plansızlık, hep birilerinin ince hesaplarına uydurulan politikalar oluşturur gündemi. “Vatandaşa cart curt” yapan her dönem çoktur. Sosyal hayat bu çarpıklığa göre şekillenir, dolayısıyla hep arafta hisseden, sürekli “gelecek güzel günleri bekleyen” insanlar vardır. 

O güzel günler bir türlü gelmez. 
Türkiye'nin hikâyesi, tünelin ucundaki ışığı gören ama tünelden çıkamayan insanların hikâyesidir... 

İşte, tam da bu nedenle Türkiye insanına ruh sağlığı desteği verir bir bakıma Bizimkiler. Tekrarlanan diyaloglar izleyicide rahatlama hissi oluşturur. Baykuş Cemil başını camdan uzatarak apartmandan çıkan Katili görür, “Sevim (Sabriye Kara) koş, Katil gidiyor” der... Laf atar illa, 

belki halden pırasa ister, sonunda da, “Getireceksin tabii, benim adım Cemil!” 
der. Tak Tak Sedat kahvaltıda karısına ve kızı Aslı'ya (Bilge Parlak), “Tony Blair'le görüştüm taak, yaptık yatırımımızı internetten c1727Z...” diye bol keseden 


BİZİMKİLER, 1980 VE 9O'LARIN 
GÜNLÜK YAŞAMINI DOSDOGRU 
YANSITMAKLA KALMAZ, BİR YANDAN 
DA O ZAMANLARIN ÇÜRÜMÜŞ 
SİYASETİNİN, KARANLIK İLİŞKİLERİN, TERÖR OLAYLARININ, SUİKASTLARIN VARLIGINDA TÜRKİYE İNSANININ MÜSEKKİNİDİR. TÜRKİYE İNSANININ KADERİNDE HEP HIZLI DEGİŞİM, 
HEP PLANSIZLIK, HEP BİRİLERİNİN 
İNCE HESAPLARINA UYDURULAN POLİTİKALAR OLUŞTURUR GÜNDEMİ. 
“YATANDAŞA CART CURT” YAPAN 
HER DÖNEM ÇOKTUR. SOSYAL HAYAT 
BU ÇARPIKLIGA GÖRE ŞEKİLLENİR, DOLAYISIYLA HEP ARAFTA HİSSEDEN, SÜREKLİ “GELECEK GÜZEL GÜNLERİ BEKLEYEN” İNSANLAR VARDIR. 


sallar. 

Halis'in aklı Dilek'tedir (Binnur Şerbetçioğlu), illa öpecektir “Öööyle yumuşak yumuşak”; Ali Uyandıran'ın bu roldeki performansı Forrest Gump'taki Tom Hanks ile yarışır. Davut Usta, Halise, “Halt! 
Yine başladın mı sapık sapık, dummkopf!” 
diye bağırınca, “Ulviye” Ulrike (Güzin Çorağan), “Nein Davut, dummkopf yok,” diye tatlı tatlı uyarır. Abadi'yi gezdirmekse bugün Halis'in Ayşe yengesine (Zeynep Irgat) düşmüştür. 

Şükrü Beylerin kızı Bilge (Bensu Orhunöz) ve “hayırsız damat Aydın” (Tayfun Çorağan) ile asansörden çıkınca danışmada oturan Cafer, “Buyruuuun!” der, ayağa dikilir. Aynı anda papağan Maşuk da “Buyruu- un” diye onu taklit eder. 

Onlar apartmandan çıkınca emekli bando astsubayı Sabri Bey (Mehmet Akan), karısı Ayla (Meral Çetinkaya) ile kapıda görünür, kızgındır, “Tutuyorum zaptı!” diyerek bando astsubayı olduğu günlerden kalma bir refleksle parmağını oynata oynata Cafere tehdidini savurur. O sırada asansör kapısı hızla açılır, duvarla kapı arasında kalan Sabri Bey sıkışır. Katil, bir kolunda horozu Prens, bir kolunda “Eser'i” Şengül, (Selda Özbek), “Vatandaşa cart curt yok!” diyerek varlığını hissettirir. Korkup yumuşayan Sabri Bey ellerini kollarını oynatarak, “Yani efendim şimdi... diye kendini savunacak gibi olur. Katil (Aykut Oray), “Oynatma o elleri komşu, insanı hasta etme!” deyince ortalık daha da gerilir, Cafer nağmeli bir ses tonuyla “Anaaaaam!” diyerek daha 

da büyük bir gerginlik olmamasını diler. 


Şengül ise, “Sen de sus kız, got got got!” 
diyerek Prens'i “uyarır” Dış kapıda mahallenin çöpçüsü (Serdar Bordanacı) sokağı süpürmektedir. 

Üst katta Cenap Bey, İbrikçi'ye tatlı tatlı emirler yağdırmakta; en ufak hatasında, “İbrikçi, olmuyor ama böyle, çekeceğim bak kulağını,” uyarısını yapmaktadır. Şükrü Beylerse kahvaltıdadır, Nazan Hanım “Şükrücüğüm..” diye sözüne başlar, izleyicileri tatlı kahvaltı sohbetlerine misafir ederler. Ali (Atılay Uluışık) nişanlısına yakışıklı görünmek için yine babasının gömleğini giymiştir, kocaman bir gülümsemeyle “Günaydın.” diyerek salona girer. 
Ablasına, “N'aber, Aydın'ın baygını?” diye takılır her sabah; onu yanağından öperek 


VA episopa 


masaya oturur. Fonda elbette klasik müzik çalmaktadır... 

Bir başka apartmanda, Halil Efendi'nin evinde, oğulları Asım (Sadık Türken) 

ve Nedim (Hakan Haksun) bakkala geç kalmıştır; Halil Efendi onlara, “Kalkın, kırarım boynuzunuzu!” diye bağırır, indirir kafalarına bastonu. “Bodur” Yusuf (Tuncay Gürel) bakkalı erkenden açmış, Halil Beyleri beklemektedir. 

Az ilerideki mahallede Yengeç Hüseyin, eskici tezgâhıyla uzaktan görünür, o hiç değişmeyen, “Hurdaaa, bakır, demiiir, eskiler alırım eskiciaaa..” cümlesiyle Penguen Adem'in (Tuncay Akça) manavının önüne yaklaşır, “avanta” muz ister. Yerken illa, “Muz da ne muzmuş ha!” der. 


Cafer de pek sever ikramı, avantayı, bedavayı. “Analık” Sultan Hanımın (Sıdıka Şenkan) ikram kurabiyelerini, kızlarına aldığı halde dayanamayıp açtığı gofreti yerken, “Kurabiye de ne kurabiyeymiş ha!”, “Gofret de ne gofretmiş hal” demeyi ihmal etmez. Penguen, önlüğünü takmış meyve satar, “Tertip” Galip (Mehmet Gülerbaşlı) yengesi Ulrike onu eve sokmadığı için (Çünkü “Ayaklağı kokuyoğ, çok pis Daavut!”) dükkânda yatıp kalkar. 
Uyanmış, Davut Usta ve Halis'in gelmesini beklemektedir, bu sırada Adem'den biraz domatesle biberini alır; dükkânda dönecek, biraz peynir, biraz ekmek ve demli çayla kahvaltısını edecektir... Tezgâhtar Dilek neşeli sesiyle, “Günaydın Tertip, kahvaltı mı ediyorsun?” der. 

Bugün ekranda içki sahnesi hayal etmek zor fakat o yıllarda böyle dertler yoktur. Cemil habire bira içer. Alkolizmin dibindedir fakat izleyiciyi aptal yerine koyarak görüntüleri buzlayacak zihniyet henüz ekranlarda yeşermemiştir. İçki, şirkete uğrayan Ali veya “Leylek” Cem'in, Abbas Efendi'nin elinden içtiği bir bardak tıraş limonlu kola kadar doğal bir biçimde dizide yer alır. Davutlar Almanya yıllarından kalma alışkanlıkla 

bira, Şükrüler viski veya rakı, Hüsnü Bey'se illa rakı içer. Hanımlar bir kadeh şarap alır, Ali'nin nişanlısı Zeynep (Özge Özberk), “Yarın erken kalkacağım, içmesem? der. İçki, ekranda tabu değildir, gerçek hayatın içinde olmadığı gibi... 

Abbas'ın çayları, köpüklü kahveleri şirketten; Nazan'ın neskafeleri, taze sıkılmış portakal suları ise Şükrülerin evinden eksik olmaz. 


“CIVIK, BABAM AFFEDERSİN!” 

Şükrü ve Şevket'in şirketinde çalan popüler yabancı parçalar, Caferlerde, 'Tak Tak Sedatlarda (Salih Kalyon) veya Katillerde çalan Türkçe şarkılar, Şükrülerde çalan klasik müzik, hepsi dizinin jeneriğinin de yaratıcısı olan Arif Erkin'in seçkisidir. Şirkette 90'ların popüler müzik radyoları Capital Radio, Metro FM veya Power FM'den günün popüler şarkılarını dinler gibisinizdir; Caferlerde, Tak Tak Sedatlarda, “Katil”lerde ise Kral TV'nin açık olduğunu düşünürsünüz fakat gerçek farklıdır. Duyduğunuz tüm şarkıları aslında ev sakinlerinin müzik zevkine göre tek tek Arif Ekin seçmiştir... Bizimkiler'in atmosferini bu müzikler şekillendirir. 

Müzik, bugünkü gibi izleyiciyi yönlendiren, şaşırtan veya geren, ters köşeye yatıran bir algı aracı değildir. Doğaldır, gerçek ortamların gerçek anlarının eşlikçisi olarak vardır. 
(Dikkatli kulaklar muhakkak hatırlayacaktır, çekildiği yılın, dönemin yerli ve yabancı popüler şarkıları illa yer alırdı. Diziyi bugün izlerken, çalan müziğe göre hangi yılın 


Umur Bugay, Mustafa Alabora, Engin-Sıdıka Şenkan ile bir kutlamada. Mustafa Alabora, uzun yıllar dizinin seslendirme yönetmenliğini yaptı. (Fotoğraf Umur Bugay arşivinden.) 


bölümü olduğunu aşağı yukarı tahmin bile edebilirsiniz.) 

Dönelim yine Bizimkiler'in sahnelerine... 
Şükrü ve Şevket'in şirketinde gün yeni başlamıştır. Şirkette belki Toni Braxtondan “Unbreak My Heart” çalıyordur, belki Michael Boltondan “I Said I Love You, 

But I Lied”... Belki Metallicadan “Nothing Else Matters”, belki de Mariah Carey'den “Dreamlover”... Kim bilir dönemin hangi popüler parçasıdır kulağımızı okşayan, güzel anıları geri getiren... 

Bu sırada Ergun kapı dinlemektedir. 
Şevket'in kapıyı açmasıyla içeri yuvarlanır, bunu gören Abbas Efendi (Hikmet Karagöz), Ergun (Erdinç Dinçer) için, “Cıvık, babam affedersin,” der. Ergun herkesin yüzüne güler, sonra arkalarından demediğini bırakmaz. 

Demet (Buket Dereoğlu) telefonlara bakar, nazik ve güvenilir bir sekreterdir. Nişanlısı, sonra eşi “Kanarya” (Erdoğan Bugay) ise şirkete sonradan katılmıştır, güvenilir bir çalışan olmuştur. 

“Deli” Nimet Hanımların (Güngör Erbayık) evinde hep bir tımarhane havası eser. 
Nimet, kocasına, “Sen sus, tahtakafa!” diye bağırır, durur. Abbas Efendi için tahtakafa “tahtabaş”tır. Nimet Hanım'ın ikinci eşi olan “Tahtakafa” Raşit (Erdoğan Tuncel), Şükrü ve Şevket'le ailevi konularla ilgili konuşurken illa, “Efendim, olur böyle şeyler, biz akrabayız,” der. Nimet Hanım'ın ikinci eşi, Özge'nin (Başak Köklükaya) üvey 


babası Tahtakafa hep “dışarıda” hisseder kendini, odur aslında derdi... 

Özge ise “Leylek” Cem'le (Eray Köseoğlu) evlidir, bir kızları vardır, “Su” (Berfin Erdoğan). Cem'in annesi, Şevket'in eşi Mine (Müjgan Ağralı) ise 90'ların ifadesi olan hacimli kıyafetleri ve meçli saçlarıyla 90'ların ilkokul veli toplantılarını hatırlatır. 
“Yengeç” Hüseyin (Savaş Yurttaş) ise can sıkar; numaracılığı, fırsatçılığı ve yalancılığının sınırsızlığı bugünün menfaatçi din bezirganlarının davranışlarına ne kadar da benzemektedir... 

Biz yine dönelim huzurlu tarafa... Doktor “Kızıl” Türkan (Güler Ökten), karşılaştığı tüm komşulara, “İyi günler? diyerek tatlı tatlı hatırlarını sorar. Komşu semtteki bir evde Hüsnü (Orhan Çağman) ve “Leyla Sultan” (Güzin Özipek) evlerinde sabah kahvesini içerler. Leyla Hanım, “Bir Şevket'i mi arasak Hüsnü?” diye sorar. Tam o sırada gündelikçi Hacer (Filiz Küçüktepe) gelir, her gün otobüslerden şikâyet eder, “Ay ablacım, sorma, az kalsın gelemiyordum, otobüslerin halini bir görseniz!” 


“BEN İYİYİM, İYİYİZ? DEMENİN 
YOLU 


Sabri Beylerin apartmana dönelim yine... 
Sıfırcı Nazif'in (Halit Akçatepe) karısı Aysel öğretmen (Hikmet Körmükçü) hep sızlanır, hep sızlanır. Bir türlü iki yakaları bir araya gelmez, karıkoca iki öğretmen çok çalışırlar ve hep çok yorgundurlar. “Sıfırcı 


Orhan Çağman ve Umur Bugay. (Fotoğraf Umur Bugay arşivinden.) 


“BİZİMKİLER'İN HİKÂYESİNİ İLK 
TRT'YE GÖTÜRDÜGÜM ZAMAN 
RAHMETLİ ÜLKÜ TAMER SEÇİCİ KURULDAYDI. “SEN DOGRU 
YOLDASIN, KİŞİLERİ SEVDİRDİGİN 
ANDA DİZİ ALIR GİDER,” DEDİ. 
BEN DE BUNU YAPTIM. GENİŞ 

BİR KİTLEYİ ALDIM, ONLARI 

İYİ TANITTIĞIMI SANIYORUM. 
DURMADAN İÇEN ADAM KAHRAMAN 
OLDU, APARTMAN YÖNETİCİSİ 
KAHRAMAN OLDU... SABRİ BEY KAYINVALİDESİNİN PARASINI 
ALACAK DİYE NEREDEYSE ONU 
KUCAĞINDA TAŞIYACAK ZAVALLI BİR 
ADAM ASLINDA! KARISI CENAP'A, AYDIN'A İÇ GEÇİRİR DURUR. .. 
CENAP, CAFER'E, “HALİLCİGİME 
SELAM SÖYLE, ÖPÜYORUM YANAKLARINDAN,' DİYE DİYE VERESİYELERİ GÖTÜRÜR... BÖYLE KARAKTERLERİ SEVDİRMİŞİZ 
DEMEK...” 
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Nazif” geceleri taksicilik de yapar. Babası Muvaffak Bey (Zihni Göktay) onlarla yaşar. 
Her gün düzenli olarak Cumhuriyet gazetesi okur. Nazif'in öğrencilere verdiği notlara karışıp durur... 

Gül (Mine Şenhuy Teber), kızları Banu ve Yeşim'i (Simge ve Sinem Haktanır) okula göndermiştir, Doktor Hanım'ın muayenehanesini temizlemektedir. Az sonra kocası Cafer gelecek, “Şu Doktor Hanım'ın çukulatalı? kahvesi de... Mmmbh..” diyerek kahvesini içecektir. 

Herkes birbirine “İyi günler” diler Bizimkilerde. Hayat yavaştır, tanıdıktır, güzeldir... 
Bazen de değildir, günlük sıkıntılar yaşanır, hayat mücadelesi herkesin hayatında başka biçimlerde tezahür eder ama biliriz ki su akar, illa yolunu bulur. İzleyici her pazar aynı saatte ekran başına kurulur, misafir olduğu apartmanda yaşayanların o çok tanıdık diyaloglarını duydukça rahatlar, bu tanışıklık hissine bağlanır. 

“Ben iyiyim, iyiyiz, demenin bir yoludur bu. Toplumsal ve kültürel erozyona rağmen bazı değerlerin olduğu gibi kaldığını görmeye olan ihtiyaca ve bunun verdiği rahatlamaya aracı olur Bizimkiler. 


HAYATLA KURULAN BAG 

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en temel üç seviyesidir ve o üç seviyenin hiç değişmeyeceğine söz verir Bizimkiler. İzleyici o apartman aracılığıyla bağ kurar hayatla. Herkesin başını sokacağı bir yuva vardır, bu yuvalar güvenlidir. Çogunluk birbirinin arkasından konuşur ama bu bir “yurdum huyudur” ve zararsızdır, kimse yara almaz. Sosyal ilişkiler sağlamdır, mesafeler bellidir, değişmez. 

Sabri Bey, Cafer, Yengeç, Sultan Hanım, Tak Tak Sedat... Bu karakterler bazen fenalık ederler, bazen küçüklü büyüklü uyanıklıklar yaparlar, çoğunlukla da çıkar ilişkileriyle hayatlarını sürdürürler fakat kendi oyun alanları vardır, oradan çık(a)maz, büyük yıkımlar yaratacak kötülüklerin kaynağı olmaya fırsat bulamazlar. 

En sahtekâr karakterin bile insani yönünü gösterir Umur Bugay'ın hikâye anlatıcılığı. Hayatta kalmak için üçkâğıtçılık yapmayı, yalan söylemeyi, adamına 

göre davranmayı hatta kötülük yapmayı kendinde hak gören; yapmazsa ya sistem ya da kendinden güçlüler tarafından ezileceğini düşünen “bir kısım” Türkiye insanını başarıyla yansıtır. İnsani yönlerini tüm çıplaklığıyla gördüğümüz için uyanıkları da izleyici doğal bir refleksle sıcak bulur. Umur Bugay, karakterlerini 


Ayşe Kökçü, Hikmet Körmükçü ve Umur Bugay. 
(Fotoğraf Umur Bugay arşivinden.) 


düğüm zaman rahmetli Ülkü Tamer seçici kuruldaydı. “Sen doğru yoldasın, kişileri sevdirdiğin anda dizi alır gider, dedi. Ben de bunu yaptım. Geniş bir kitleyi aldım, onları iyi tanıttığımı sanıyorum. Durmadan içen adam kahraman oldu, apartman yöneticisi kahraman oldu... Sabri Bey kayınvalidesinin parasını alacak diye neredeyse onu kucağında taşıyacak zavallı bir adam aslında! Karısı Cenap'a, Aydın'a iç geçirir durur... Cenap, Cafer'e, “Halilciğime selam söyle, öpüyorum yanaklarından, diye diye veresiyeleri götürür... Böyle karakterleri sevdirmişiz demek...” 

*** 
Onlar da Maslow'un ilk iki katındaki ihtiyaçları gidererek dünya üzerindeki devamlılıklarını garantileme peşindedirler nihayetinde... 


PİRAMİTTEN DÜŞMEME HİKÂYESİ 


Ve Maslow'un piramidinde kalır son iki basamak: Statü, saygınlık ihtiyacı arayışı ile kendini gerçekleştirme arzusu. Bizimkiler, belki biraz da bu piramitten aşağı düşmeme hikâyesidir: Şükrü ve Şevket oldukları yeri koruma ve sağlamlaştırma aşamasındadırlar. Sabri Bey vaktiyle askeriyede bu aşamaya erişmiş fakat hayatının üçte biri geçene kadar “Ben kimim?” sorusunu kendine sormamış her yetişkin gibi emeklilik sonrasında boşluğa düşmüş, takıntılarına yenilmiş ve piramitten aşağı yuvarlanmıştır. 
Yarın sokakta kalacakmışçasına (ki böyle 


SEVGİ ÖLÜMSÜZDÜR DERLER... 


Yazının sonuna gelmeden. 
han Çağman, Yavuzer Çetinkaya, Güzin 


Sözbir, Güngör Erbayık, Savaş Dinçel, Latife Sar 


bir ihtimal pek yoktur) hep endişeli, hep sıkıntılıdır, Alzheimer ilerleyen kayınvalidesinden “umumi vekalet” alma peşindedir. 
Cafer, Gül, Yandançarklı Halil, Yengeç Hüseyin büyükşehirde tutunmaya çalışmaktadırlar. 
Tek amaçları daha çok para kazanarak refaha kavuşmaktır. 

Tak Tak Sedat piramide bir tırmanır, bir düşer, sahtekârlığının kurbanı olur her seferinde... 
Ekran başında oturan izleyici, gerçek hayatta karşısına çıkan insanları anlatan bu mekanizma aracılığıyla “katharsis” yaşar. 


PEKİ, BUGÜN BİZİMKİLER İZLEMEK NE DEMEK? 


YouTube'un başında saatler geçirip, bölüm üzerine bölüm izleyip kalp sızısı sahibi olmak demek. Türkiye'nin değişen sosyal yapısını, dönüşen değerlerini iliklere kadar hissetmek demek. Bizimkiler, aynı zamanda çocuklugumuzun en güzel anıları, en sıcak hislerinin tekrar canlanması demek... 

90'larda çocukluğunu yaşarken Bizimkiler'i izleyen neslin ortak hissidir: Sıcak suyla yapılan banyonun harareti ütünün buharıyla bir olur, ertesi günün pazartesi olmasının verdiği o tatsızlığa karışır. Bizimkiler'i bugün izlerken 2018'i yaşıyor olmanın gerçeği de biraz o hisse benziyor sanki... 25-30 yıl öncesinin naifliğiy- le özlem, huzur, üzüntü ve kalp sızısı karışınca sanki yine o pazar akşamlarının tarifsiz ruh hali ortaya çıkıyor... 

Bizimkiler, onca yıl sonra müsekkin olma özelliğini hâlâ koruyor. 


. Bugün aramızda olmayan oyuncular Yaman Okay, Or-Özipek, Sadık Türken, Savaş Yurttaş, Oktay 


uhan, Mehmet Akan, Tuncay Gürel, 


n, en içten sevgilerimizle anmak isteriz. 


Erdoğan Tuncel ve Ercan Yazganı en derir Sevgi ölümsüzdür derler, kendileri bunun 


lar. 


işte böyle sevdirir. Şöyle anlatıyor Bugay: 


“Bizimkiler'in hikâyesini ilk TRT'ye götür- en büyük kanıtıdır. Huzur içinde uyusun-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WA YASEMİN ŞEFİK 


YASAK ELMA 


SIRADAKİ ŞARKI SANA GELSİN! 


DİZİNİN İMZA YANİ JENERİK MÜZİĞİ “AŞK TUTAR BENİ” İLE AYLA ÇELİK HUZURLARINIZDA. GEÇTİĞİMİZ YILIN “BAGDAT” ŞARKISIYLA BÜTÜN YAZ, “BEN DÜNYANIN EN BÜYÜK ÂŞIGI OLABİLİRİM” DİYE DİYE GEZMEMİZE SEBEP OLAN AYLA ÇELİK'TEN BAHSEDİYORUM. DİZİ İÇİN YAZDIGI VE SÖYLEDİĞİ ŞARKI, RADYO LİSTELERİ VE DİJİTAL PLATFORMLARDA OLDUKCA İLGİ GÖRÜYOR. 


FOX TV'NİN BU SENEKİ SÜRPRİZ yapımı 

Yasak Elma sezonun ortasından izleyicinin kalbine giriş yapıyor. “Entrikanın dibi” tabiri tam olarak bu yapım için geçerli. 
Şevval Sam'ın kötülük dolu karakteri ise dizinin bonusu. Bu kadar yıl, sahnelerinden televizyon projelerine kadar yakından takip etmemize rağmen aklımıza gelmeyecek kadar farklı bir karakterde izliyoruz Şevval Samlı. Kibarlığı, cool duruşu, “Şarkılarımı barış için söylüyorum,” açıklamaları bir tarafa; Ablacım sana kötülük çok yakışıyor,” demek geliyor içimizden. 

“Seni neden çağırdığımı biliyor musun? 
Kocamı baştan çıkartman için..” repliğini duyunca, “Şevval Sam söylemez ki böyle şeyler” dedim... Öyle bir inandırıyor ki aklımdakiyle gördüğüm karışıyor. 

Bu arada son yıllarda fesatlık dolu karakterleri sevmemizin altında salt iyi olunmadığını bilmemiz, nedensiz kötülük yapılmadığını anlamamız yatıyor. E, göreceğiz bakalım, nedenler bizi nereye götürecek?... 


Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut ve diğer tüm oyuncularıyla dizi yürümüyor, koşuyor. 

Peki, Yasak Elma'nın şarkıları bize neler anlatıyor? 

Buyrun bakalım: 

Dizinin imza yani jenerik müziği “Aşk Tutar Beni” ile Ayla Çelik huzurlarınızda. 
Geçtiğimiz yılın “Bağdat” şarkısıyla bütün yaz, “Ben dünyanın en büyük âşığı olabilirim” diye diye gezmemize sebep olan Ayla Çelik'ten bahsediyorum. Dizi için yazdığı ve söylediği şarkı, radyo listeleri ve dijital platformlarda oldukça ilgi görüyor. 
Dizinin tema müzikleri ise Cem Tuncer tarafından yapılıyor. 


Yasak Elma'nın hikâyesi ilk bölümden itibaren çabucak ilerliyor. E, böyle hızlı ilerleyen bir hikâye doğru şarkılarla bütünleşince tadından yenmiyor. Mesela ilk bölümden Tuna Kiremitçi ve Pamela düeti “Uçmak İstiyorsan” karşımıza çıkıyor. 
“Ooooh Pretty Woooomaaaan” diye bizim de bir sahnemiz olmasın mı? O meşhur şarkı tabii ki Yasak Elma'nın zenginlik anlatımında akıllıca bir fon oluyor. Eda Ece'nin bu sahnedeki zengin patronunun eşyalarını hallenerek karıştırması, işlerin nereye varacağını daha ilk bölümden bize anlatıyor. 
Mabel Matiz'in “Öyle Kolaysa” şarkısı dizinin en vurucu sahnelerinden birine eşlik ediyor. 


İnsanlık SUÇU 


— Kısır Döngü 
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SEN ANLAT KARADENİZ'İN İKİZLERİ: 


URKAN AKSU 


AM RÖPORTAJ: ENGİN İNAN 


GE ANIL KENAR 


FOTOĞRAF: I SHOT THE / BOOM 


MEKÂN: SUB KARAKÖY 


SEN ANLAT KARADENİZ, SEZONUN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ. YANGAZLAR İSE GENÇ YAŞLI TÜM İZLEYİCİLERİN EN SEVDİGİ KARAKTERLERDEN. DİZİNİN “İKİZLERİ”, GENÇ OYUNCULAR CEM ANIL KENAR VE FURKAN AKSOY'LA BULUŞTUK, DİZİYE NASIL DAHİL OLDUKLARINI, 

SETİ, YAPILAN ELEŞTİRİLERİ, HEDEFLERİNİ VE HATTA KARADENİZ MUTFAĞINI KONUŞTUK... 


İG epısona 


OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADINIZ? 

Cem: Liseyi Ankarada okudum, Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde. 
ODTÜ İşletme'ye girdim, o programın iki yılı ABD'ydi, iki yıl orada okudum, sonra 1,5 yıl daha orada kaldım. Washington DC'de bir süre yaşadım, staj yaptım; daha çok kurumsal işlerdi bunlar. 
Eğitimim esnasında Ankarada Mavi Sahne'de tiyatro yapıyordum, ABD'de okuduğumuz programda da çok fazla seçmeli dersimiz vardı, ben de tüm seçmeli dersleri sinema ve tiyatro üzerine aldım. 
Okul bittikten sonra Türkiye'ye dönüp oyunculuk yapmaya karar verdim. Menajerim Jülide Hanım'la tanıştık hocalarım vasıtasıyla. 
Onunla bir yol çizdik. Bahçeşehir Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Birkaç tiyatro deneyimim oldu, sonra Kehribar dizisi geldi, iki tane film yaptım, şimdi de Sen Anlat Karadeniz'i çekiyoruz. 

Furkan: İstanbul'da Spor Lisesi'nde okumuştum. Liseden mezun olduktan sonra barajı geçemedim, gireceğim bölümler belliydi; mimarlık, iç mimarlık... Benim Cem gibi hayallerim yoktu oyuncu olmak üzerine. İç mimarlık bölümü için yetenek sınavına girmiştim, kazanamadım, oyunculukta şansımı denemek istedim. 
Oyunculuk sınavında da ilk mülakata girdiğimde benden bir ezber yapıp oyun vermemi istediler. Oyunu verdim, Kültür Üniversitesine burslu olarak girdim. 3. sınıftayken ilk deneyimim TRT'deki Sevda Kuşun Kanadında dizisi oldu. 20 bölüme yakın o dizide rol 


aldım. Dizi final yaptıktan sonra Sen Anlat Karadeniz geldi. Audition verdim, sonra ekibe dahil oldum. 


İKİNİZ DE KARADENİZLİ DEĞİLSİNİZ. KARADENİZ'LE TANIŞMANIZ NASIL OLDU? 
Furkan: Dizinin Trabzonda çekileceğini duyduğumuz zaman Cem'le diyalog içindeydik. Karadeniz, nasıl olacak diye düşünüyor insan. İkimiz de hiç gitmemiştik. Çekincelerimiz vardı. Ama gittikten sonra Karadeniz insanının nasıl iyi, misafirperver ve aynı zamanda asabi olduğunu fark ettik. Şu anda mutluyuz Trabzonda, onlar da sağ olsunlar bizi bağırlarına bastılar. 

Cem: Ben aslında başka şehirleri, başka kültürleri görmeyi çok seviyorum. Kehribar da Bursada çekilmişti, şehir dışı işleri seviyorum. Onları özellikle seçiyorum, önceliği var benim için. İstanbul'a çok yakın olduğu için o kadar entegre olmamıştım Bursa'ya; çünkü hemen gidip geliyorsun deniz otobüsüyle. Kehribar'da o kadar Bursalı olmamıştım ama Trabzonda yaşamaya başlayınca bir süre sonra hakikaten Trabzonlu oluyorsun çünkü çok kuvvetli bir atmosferi var içinden çıkamadığın ve o atmosfere ayak uyduruyorsun. 


İSTANBUL DIŞINDA BİR SETTE ÇALIŞMAK ZORLUYOR MU, AVANTAJLARI VAR MI? 
Furkan: Trabzonda olumsuz etkileyen tek şey hava şartları oldu. 
Trabzonda sis çok oluyor, bir ara 4 gün İstanbul'da kalmıştım, set epey aksamıştı. Sisten dolayı uçak kalkmadı İstanbul'dan, en son Batuma indim de oradan gelip almışlardı beni. 

Cem: Şunu itiraf etmek istiyorum: Trabzonda olmasaydık ve orada otelde yaşamasaydık Furkan'la bu kadar kardeş görünebilir miydik, emin değilim. Çünkü Trabzon'da hem sette hem set dışında beraberiz, hakikaten ikiz gibi olduk. Gerçekten aile olduk, Sinan (Tuzcu) abi, gerçekten abim gibi. İstanbul'da olsaydık muhtemelen hepimiz set sonrası kendi sosyal hayatlarımıza dönecektik ve bu kadar kuvvetli bir aile portresi çizemeyebilirdik. 


“YANGAZ”IN ANLAMINI BİLİYOR MUYDUNUZ? 
Cem: Yangaz kelimesini ilk senaryoda gördüm, hemen TDK'ye baktım. 
Furkan: Yangazın anlamı, her türlü numarası olan gibi TDK'de. 
Cem: Yani “kolpacı” gibi bir anlamı var ama biz onu daha fırlama, haylaz, iş bitiren anlamında kullanıyoruz. Galiba bizimle beraber “yangaz” kelimesi daha pozitif anlamda kullanılır oldu. 


OYNADIĞINIZ KARAKTERLERİ SİZDEN DİNLEYELİM... 

Furkan: Fatih, Murat gibi değil. Murat biraz daha rahat, vurdumduymaz, daha fütursuz ama Fatih için her zaman ön planda ailesi var. Her olayı çaktırmadan kafasında düşünüp ailenin diğer fertleri bilmeden, duymadan iş çözme yolunda ilerliyor daha çok. Fatih'te ailecilik var. Mesela Nefes'i dizide ilk sahiplenen, Asiye'den sonra Fatih karakteriydi. Daha ortada bir şey yokken onu yenge olarak gördü, yengesi olarak bağrına bastı, sahip çıktı. Fatih'in ilişki durumu meçhul. Genç kızların yedek sevgilisi diyorum ben Fatih için. 
Fatih giyimine kuşamına da dikkat etmez. Murat biraz daha can yakıcı, çapkın, Fatih öyle değil. Şimdi Berrak karakteri de var tabii ki. Berrak da Nefes'le aynı durumda olduğu için Fatih ona sahip çıkıyor. Belki ileride olur bir şeyler... Yani Murat genç kızların sevgilisi, Fatih genç kızların yedek sevgilisi. Fatih'i de ilk 11'e çekeceğiz umarım. 

Cem: Fatih daha akıllı erkek tipi, daha iş bitirici, Murat'tan daha zeki bir adam, daha gözlemci bir bakış açısı var, o yüzden kendini arka planda tutuyor. Özellikle yapıyor bunu, daha olgun bir adam. Etrafı gözlemliyor; giyimine özen göstermemesi, çok fazla kendini ortaya atmaması biraz da bu yüzden, arka planda durup ortada dönen sahneyi izleyip ona göre karar veriyor ve daha stratejik düşünüyor. 


“Trabzon'da olmasaydık ve orada otelde yaşamasaydık 
Furkan'la bu kadar kardeş görünebilir miydik. emin değilim. 
Çünkü Trabzon'da hem sette hem set dışında beraberiz, hakikaten ikiz gibi olduk. Gerçekten aile olduk. Sinan (Tuzcu) 
abi, gerçekten abim gibi.” 


SMMM MİM MM 


Murat daha âşık bir adam. Daha fütursuz, içinden geleni herhangi bir filtreleme olmadan yapan, aklına geleni, duygusunu sakınmayan biri. Otoriteye karşı gelen bir adam, o yüzden bir şey istersem bunu yaparım, sonucuna da katlanırım diyor. Fatih aileci diyoruz, biraz daha otoriteyle uyumlu; Murat, otoriteyi sallamayan biri. 


DİZİ İLK GELDİĞİNDE, SENARYOYU İLK OKUDUĞUNUZDA BU KADAR İZLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUYDUNUZ? 

Furkan: Projenin buralara geleceğini düşünmüyordum. 

Cem: Senaryoyu Furkan'la okuduğumuzda bu iş tutar dedik ama açık konuşmak lazım, bu sektörde hangi işin tutup tutmayacağını kimse bilemez. Çok kötü işler tutuyor; o işi konservatuara, sinema okullarına götür, bir dizi/film nasıl çekilmez diye sana onu izletirler ama o iş tutuyor. Öte tarafta bakıyorsun, işteki her şey çok iyi ve tutmuyor. İyi iş yapamadık, o yüzden tutmadı diye bir şey yok aslında. Seyircinin neyi sevip sevmeyeceğini kimse bilemez. Biz ilk okuduğumuzda bu iş tutar dedik ama 21 reytingler aklımın ucundan geçmezdi... 8'i öpüp başıma koyardım açıkçası. 


NEDEN BU KADAR BEĞENİLDİ SİZCE? 

Furkan: Birinci sırada Osman Sınav faktörü geliyor bence. İşin duayenlerinden biri Osman Sınav ve her zaman can alıcı konuları çok iyi yakaladığını düşünüyorum. Osman Hoca'nın kadına şiddetin ülkemizde yaygınlaştığını görüp bununla ilgili bir proje yapmayı düşünmesi, bunu Karadenizde anlatması, hem Karadeniz'in görselliği hem de kadına şiddet gibi sosyal mesele... Tüm bunlar çok etkili oldu. 

Cem: Kamuoyu algısını çok iyi yakaladı. Toplumda gaz yapan bir şey vardı, herkes şişmişti o konuda. Biz bir anlamda halkın gazını aldık bu konuya değinerek. Bir de Furkan'ın dediği gibi Karadeniz işi olması olaya ayrı bir egzotiklik kattı. Biz de bunun altını çizmeye çalışıyoruz. İnsanlar Trabzon'da keşan giymiyorlar ama biz kullanıyoruz. 


Ig 


KADINLAR TARAFINDAN ÇOK ELEŞTİRİLDİ DİZİ, ÖZELLİKLE İLK BÖLÜMLERİNDE. 

Cem: Ben işlerde şiddet kullanmanın şiddeti güzellediğini düşünmüyorum. Gaspar Noe'nin Irreversible filmi en sevdiğim filmlerden biridir, filmi izledikten sonra 

da kimseye tecavüz etmeye kalkmadım. Ya da orada gördüğüm şeylerin beni rahatsız etmesi, filmi beğenmememe sebep olmadı. 
Tamam, orada Monica Belluci'nin oynadığı karaktere tecavüz ediliyor ama sen onun kurgu olduğunun farkındasın seyrederken. 
Bazen insanlar eleştirmek için mi eleştiriyor, insanlar nelerden yola çıkarak bu eleştirileri getiriyor, gerçekten anlamıyorum ama galiba halkımız gerçekle kurguyu yer yer ayırt edemiyor. Biz Trabzonda da çok eleştirildik. Kadın dernekleri kadına şiddeti güzelliyorsunuz derken, Trabzonlular da, “Kardeşim, Trabzonlu nasıl dayak yer!” 
diye bizi eleştiriyordu. İnsanları her anlamda mutlu etmek mümkün değil tabii ama bizim oradaki derdimiz şiddeti güzellemek değil. Diziyi üç beş bölüm izleyen herkes bunu görür. 


ŞİVE, TAVIR KONUSUNDAKİ ELEŞTİRİLERE NE DERSİNİZ? 

Furkan: Şive konusunda çok eleştiri aldık, hâlâ alıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var: Trabzon'da kilometre başına şive değişiyor. Of'un şivesi başka, Arsin'in başka, Araklı'nın başka, Sürmene'nin başka, Vakfıkebir'in başka. Biz daha çok Sürmene şivesinden gidiyoruz, onlar sahip çıkıyor, doğru diyorlar. Vakfıkebir'dekiler, “Yok, biz ona, geleyrum diyoruz,” diyorlar. Çok değiştiği için bu konuda herkesin istediği MM şive kullanılamıyor tabii. 


“Fatih giyimine kuşamına da dikkat etmez. 
Murat biraz daha can yakıcı, çapkın. Fatih öyle değil. Şimdi Berrak karakteri de var tabi ki. berrak da Nefesle aynı durumda olduğu için Fatih ona sahip çıkıyor. Belki ileride olur bir şeyler... Yani Murat genç kızların sevgilisi, Fatih genç kızların yedek sevgilisi. Fatimi de ilk Il*e çekeceğiz umarım.” 


DÜ epısona 


Cem: En çok Karadenizlilerin hakkı bu anlamda bizi eleştirmek. Ben bir Karadenizli gibi konuşabilir miyim gerçekten, emin değilim. Çünkü orada telaffuzdan başka bir şey var, biz bunu diğer oyuncularla da konuşuyoruz. Bu, tutumla alakalı. 
Aynı cümleyi, aynı şekilde söylüyoruz, aynı şekilde tonluyoruz ama müziği tutmuyor. 
Bunu diksiyon koçlarıyla okuma provasın- da konuştuk, nasıl ortak bir dil sergileyelim diye. Trabzondaki çoğu insan İstanbul 


Türkçesiyle konuşuyor, onu yapalım, sadece 


bağlaçları kullanalım dedik fakat şöyle bir şey var; bu işi Eskişehir'deki, Edirnedeki, Konyadaki insanlar da seyrediyor. Biz 

işin egzotikliğini de kullanmak istiyoruz. 
İstanbul Türkçesi kullansaydık, Konya'daki insan, “Bunlar İstanbullu gibi konuşuyor, becerememişler, Trabzonlu olamamışlar, diyecekti. Biz o egzotikliğin de altını çizmek istedik. O yüzden bir Trabzonlu gelip, “Biz öyle konuşmuyoruz,” dediğinde, “Hayır, öyle konuşuyorsunuz,” diyemiyo- 


rum. Bu bir kurgu, öyle bir çerçeve çizmeye 


çalıştık diyorum. 


GENÇ KUŞAK, GENEL EĞİTİM SİSTEMİNDEN GEÇTİĞİ İÇİN İSTANBUL TÜRKÇESİ KONUŞUYOR ASLINDA. 
Cem: Bütün ülke aynı televizyonu seyrediyor, bütün Türkiye AVM'lerdeki aynı markalardan giyiniyor. Orada kimse keşan giymiyor, AVM'ye gidip İstanbul'dakiler ne giyiyorsa onu giyiyor. İstanbul'dakiyle aynı kanalı izlediği için bir süre sonra onun gibi konuşuyor. 10 kilometrede bir şive değişiyor dedi ya, o da yaylaların birbirine uzak olmasından kaynaklanıyor. Birbirinden kopuk, bağımsız olduğu için yaylada yaşayan insanların kendi aksanı gelişiyor. 
Trabzon halkı da şehir merkezine kayıyor, orası da metropolleşmeye başladı. 


TRABZON'DA HAYAT NASIL GİDİYOR? 

Cem: Oranın en büyük eğlencesi Trabzonspor. Şehirde zaten iki tane AVM var. 
Derken biz geldik. Yani şehre panayır geldi. 
İnsanlar İstanbul'da set gördüğü zaman, “Ü£, yine trafiği engelleyecekler” deyip yandan geçiyorlar ama Trabzonda ayrı bir mesele, orada panayır var. Orada birileri var, bir şeyler yapıyorlar, kamera, ışık var... 
Çok heyecanlanıyorlar. 


YEMEKLER NASIL? 

Furkan: Açık konuşmak gerekirse sıkıldık. 
Pide, kuymak, köfte, et, kuzu, hamsi. Hepsi çok güzel lezzetler ama bir yerden sonra sürekli aynı şeylerle beslenmek yoruyor. 
Cem: Babam Çanakkalelidir. Bizde Ege mutfağı, zeytinyağlı ağırlıklıdır yemekler... Trabzon'a gidene kadar tereyağı 


yemezdim. Trabzon tereyağı çok güzel bu arada ama bir yerden sonra zeytinyağını arıyorum, Ege denizinin balıklarını da arıyorum. 


İKİNİZİN DE İKİNCİ İŞİ, COK GENİŞ BİR CAST VE ÇOK İYİ OYUNCULARLA OYNUYORSUNUZ. NASIL BESLİYOR SİZİ? 

Cem: Bu inanılmaz bir şey. En başta yönetmenlerimiz çok iyi. Bize alan açıyorlar, bu bir oyuncu için çok önemli. Bizi özgür bırakıyorlar. “O anda bir doğaçlama gelirse onu mutlaka yapın, sahnenin dramatujik yapısına uygun değilse bir tekrar daha alırız, uygun değilse yaptırmam ama o anda geliyorsa yapın,” diyorlar. Doğaçlama yaptığımız zaman asla kesmezler, devam ederler. Görüntü yönetmenlerimiz teknik anlamda bize yardımcı oluyor. Açı algımız, ışık anlamında bize öğretici davranıyorlar. 
Bunun dışında oyuncu arkadaşlarımız prova alırken, sahne sonrasında sürekli bize geribildirim veriyorlar. 


Furkan: Şöyle yaparsan daha komik olabilir gibi... 

Cem: O anlamda hem oyuncular bize çok yardımcı oluyor, öğretici davranıyor hem yönetmenlerimiz hem görüntü yönetmenlerimiz... Bu nedenle çok şanslı hissediyorum kendimi. Müthiş bir yerdeyim. 
Furkan: Cem gibi düşünüyorum.Her genç oyuncu şu anda bizim yerimizde olmak ister herhalde. İkimizin de sektöre girdiği - miz en ciddi projelerden biri. İlk projelerimiz önemli tecrübeler kattı. Ama Sen Anlat Karadeniz bayağı ciddi proje oldu, ciddi bir çıkış yaptığımızı düşünüyorum. 

Cem: Her iş ciddidir de biz işin ciddiyetini daha iyi sırtlamaya başladık bu işte. 


SEYİRCİ KARŞILIĞINI DA ÇOK İYİ ALDIĞINIZ İÇİN DAHA DA TEŞVİK EDİYORDUR. ... 

Furkan: Bu da bize ayrı bir motivasyon sağlıyor. Cem'le Trabzon'a gitmeden önce konuşuyorduk, acaba hocalarımız bize yardım edebilecekler mi? Cem, Osman Hocanın, Emre Hoca'nın, Yusuf Hoca'nın iyi yönetmen oldukları kadar iyi oyuncu koçları olduklarını söylüyordu. Dediği de çıktı, sağ olsunlar, desteklerini esirgemediler. Yardımcı oldular, olmaya da devam ediyorlar. 

Cem: Oyuncu arkadaşlarımdan biliyorum, bazı setler var, çok gergin. İş gergin, hoca gergin, çalışanlar gergin; işi aksatmamak adına gelen içsel etkileri durduruyorlar, doğaçlamaları yapmıyorlar ya da negatif geribildirim alıyorlar sahnede. 
Bu, oyuncuyu kısırlaştırıyor, elini kolunu bağlıyor. Hatta bu durum, vücuduna bile yansıyor, seni geriyor. Bizde bunun tersi var, sahne öncesinde Kaleliler olarak oturup muhabbet ediyoruz. Sonra sahneye çıkıp muhabbet etmeye devam ediyoruz. Sonra bir noktada “kestik” geliyor, eve dağılıyoruz. 
Aslında sahne önünde, arkasında aynı davranıyoruz. Yaptığımız muhabbete devam ediyoruz, o sırada yönetmen çekiyor ve iş bitiyor. 


ÇOK KLİŞE BİR SORU AMA KENDİNİZİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? 
Furkan: Ben yabancılaşıyorum. 

Cem: Ben de. Kendimi izlerken rahatsız oluyorum. Konuşma falan da farklı ya, hakikaten enteresan oluyor. Ekranda daha kilolusun, tipin bir garip, ağzında yüzünde pudra var, konuşman garip, tutulacak yanı yok yani. 

Furkan: Cem'le izlediğimizde, hiç güzel oynamamışım diyorum, Cem diyor ki, ben de kendimi beğenmedim. 
Diyorum, sen gayet iyi oynuyorsun, o diyor ki hayır, sen iyi oynamışsın. 

Cem: Ben âşık âşık seyrediyorum ama o kendini sevmiyor. 
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“Ben işlerde şiddet kullanmanın şiddeti güzellediğini düşünmüyorum. Z 
Gaspar Noe*nin 
Irreversible filmi en sevdiğim filmlerden biridir, filmi izledikten sonra da kimseye tecavüz etmeye kalkmadım.” 
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Vit 
“ İZLEDİĞİNİZ DİZİLER VAR MI? 


Furkan: Şu anda benim izlediğim dizi gerçekten yok. 

Cem: Kendi yayınımızı bile üç haftada bir izleyebiliyoruz. Benim manyakça, romantikçe sevdiğim birkaç dizi var 4-5 kere seyrettiğim. İki-üç senede bir dönüp onlara yeniden başlıyorum. 
Sopranos var birinci sırada, dört kez seyrettim. Umarım 14 kez daha seyredeceğim, her seyrettiğimde farklı bir bakışla izlemeye çalışıyorum. Oyuncunun, yönetmenin, sanat yönetmeninin gözünden bakıyorum, her seyrettiğimde ayrı bir detay görüyorum. 
The Wire var. Oz vardır 90'lardan, hapishane işi. 


SAHNE ÖNCESİNDE OYUNA HAZIRLANIRKEN ÖZEL OLARAK YAPTIĞINIZ, DİNLEDİ. 
GİNİZ ŞEYLER VAR MI? 

Cem: Sete gitmeden önce Sen Anlat Karadeniz playlistim vardır. 
Atmosfere girmek için onu dinleriz. Trafik yok dedik ama mesafeler çok uzun. 75 km. uzaklıkta olan set var. 150 km. gidiş-dönüş. Oraya giderken sabah Sen Anlat Karadeniz playlistini açarız. 
Trabzon tereyağıyla kahvaltı ettikten sonra bir de kuymağu yeriz, sonra Karadeniz türküleriyle sete gidince atmosfere gireriz. 
Furkan: Cem'le şarkıları keşfediyoruz mesela. YouTubedan Karadeniz şarkılarını dinleyince Ceme diyorum ki, “Bu tam Murat Kaleli şarkısı, al dinle” O da bana, “Bak, Fatih Kaleli şarkısı dinle,” diyor. 

Cem: Fatih'in şarkısı var, Murat'ın şarkısı var. Murat'ın şarkısında kızlardan bahsedilsin, Maçkada birileriyle buluşulsun, horon tepilsin. 


BUNDAN SONRAKİ HEDEFLERİNİZ NELER? DİZİ DEVAM EDECEK AMA DİZİ DIŞIN-DA OYUNCULUK ANLAMINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

Cem: Yüksek lisansı bitirsem iyi olacak bir ara. Tezimi yazmam lazım. Kafamda birçok plan var... Bize liseden beri 5 yıllık kalkınma planı yaptırırlar, her yıl 5 yıllık kalkınma planı yaparım, genelde tutmaz. Lisedeyken gireceğim okulları, bölümleri yazmıştım. Lisede sosyoloji okumayı düşünüyordum, işletme okudum. Üniversitede okurken Amerikada kalacaktım, Türkiyeye döndüm. O 5 yıllık planlar hiç tutmuyor, o yüzden ben de akışına bıraktım. Planlarım var ama burada söylemek istemiyorum çünkü söyleyip yapmayacağım, sonra kolpacı diyecekler. 
Hayat bana plan yaptırmıyor. 

Furkan: Ben de yüksek lisans yapıp işin biraz daha kamera arkasına yönelmek istiyorum sinema ve televizyonda. 

Cem: Kotarabilirsem ben de yönetmenlik istiyorum ama kolay işler değil bunlar. Altından kalkabilir miyim hiç bilmiyorum. 
Furkan: Kamera arkasını bilince önündeki performansın daha ileriye gideceğini düşünüyorum teknik olarak. 

Cem: Yılmaz Güney sayesinde sinemaya merak sardım. O yüzden ilk ilgilendiğim şey toplumsal gerçekçi sinemadır. The Wire'ı, Sopranos'u sevmemin nedeni de bu. Yılmaz Güney'i seyrettiğimde Duvarı, Yolu, bunu yapmak istiyorum demiştim. 15 yaşındaydım, çok ağladığımı, tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum. Sonra baktım, Yılmaz Güney de önce oyunculuk yapıp sonra yönetmenliğe geçmiş. Artık nasıl özendiysem, nasıl idol olarak gördüysem Yılmaz Güney'i, o öyle yaptıysa işin doğrusu bu herhalde diye ben de önce oyunculuk yapıp ondan sonra yönetmenliğe kalkışacağım dedim. 15-16 yaşındaki planlarım değişiyor ama bugüne kadar onları ileriye götürdüm. Oyunculuğu kotarabilirsem yönetmenliğe de geçmeyi düşünüyorum. O anlamda yönetmenliği de besleyen bir şey. Bana göre tiyatro farklı noktada. Tiyatroda özne oyuncu, işler biraz daha oyuncunun kontrolünde, top oyuncuda. Sinema, tamamen yönetmenin dünyası. O yüzden sinemada bir dekor olmayı bile kabul ederim. Sen orada yönetmenin fantezisisin ve onu yaşatmak için oradasın. O anlamda da yönetmenlik yaparken oyuncu yönetimi, oyuncu psikolojisini anlamak yaptığın işi besler. 


YANGAZLAR'I ANNELER DE GENÇLER DE ÇOK SEVİYOR. NELER YAŞIYORSUNUZ SOKAKTA? 

Cem: “Yavrum!” diye bağırlarına basıyorlar sokakta. Tabii herkesin ayrı bir favorisi var dizide. Sosyal medya istatistik veriyor sana. 
Seni kaç yaş grubu takip ediyor, nereden takip ediyor? Tabii o teyzeler sosyal medya kullanmıyor. O yüzden onları istatistiğe dahil edemiyoruz. Bizim fan kitlemiz 18-30 yaş arası görünüyor sosyal medyada. Hakikaten teyzeler bizi çok seviyor, mesela uçakla Trabzona gelirken 1 Adan 39A'ya kadar arkadan koşup göğsüne bastırıp kafama vurup geri dönüyor. Trabzonlu teyzelerin hastasıyız. 


BU SEVGİ, PAYLAŞIMLARINIZI, SÖYLEMLERİNİZİ, HAL VE HAREKETLERİNİZİ KISITLI-YOR MU? 

Cem: Sevgi kısıtlamıyor da medya çağında akıllı telefonlara steroidler deniyor ya, bu çok enteresan bir şey, herkes kayıt cihazı haline getiriyor. İnsan ilişkisini de filtreliyor. Sizinle burada konuşuyoruz ama ben flaşı açıp sizinle konuştuğumda artık ortada bir filtre var. 
Bu sinemadan farklı bir şey, çünkü sinemada bir kurgu var; bu reality şov gibi bir şeye dönüyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Fanlarla organik bir muhabbet kurmak istiyorsun ama bazıları seninle bunu yapmak istemiyor. O sadece gelip seni kayıt altına almak istiyor. O zaman çirkin bir şey oluyor çünkü karşındakiyle konuşamıyorsun, yüzünde flaş var. Sokağa çıkıyorsun, seninle konuşup fotoğraf çektirmek istemiyor hatta bazen seninle fotoğraf çektirmek bile istemiyor, senin fotoğrafını çekip gitmek istiyor. Gelin beraber çektirelim diyorsun, yok diyor, seninle çektirmeyeceğim, seni çekeceğim diyor; bu, çok fantastik bir şey, şaşırıyorum. 


Bir de kurguyla gerçeği ayırt edemiyor bazı insanlar dedim ya, benim Murat olduğuma inanmak istiyor ama ben Murat değilim. 
Gerçek hayatta Cem'im. Sana Murat olarak geliyor, sonra senin Murat olmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyor, bir de azarlıyor seni, niye Murat değilsin diye. Bazen uygunsuz bir durumda oluyorsun, pijamalarınla otelin restoranına iniyorsun kahvaltı etmek için, az uyumuşsun, yorgunsun; videoya, fotoğrafa almak istiyor, anlayış göstermiyor. Ya da uzaktan çekiyor, o da bana biraz ürkütücü geliyor. Mesela gece 3'te setten çıkıyoruz, çorba içmeye gidiyoruz, otele gidip yatacağız, karşı masada akrabalarını Facetimedan arayıp bak burada kim var diyor. Ben oyuncuyum, kamera, flaş gördüğümde kayıt altında olduğumuzu anlarım ama birinin izni olmadan onu kaydetmek dikizciliktir. Bu bizim kültürümüze de aykırıdır, bunu kabul etmiyorum ama işte bu steroidler bizi bu hale getiriyor. Bu röportajı okuyanlar yapmasınlar lütfen, röntgencilik çok rahatsız edici gerçekten. 


BİR TARAFTAN DA NESNELEŞTİRİYORSUN KARŞIDAKİ İNSANI 

Cem: Tabii. Biz karşılaştık. Trabzon insanı serttir, bazı dogmaları vardır, bunları yıkamazsın. Bunları kendinde hak olarak görür. 
Ben Trabzonda birinin evine gidip pencereden yatak odasını kayda alsam adam beni vurur. Mahkemede de ceza indirimi alır. Aynısını biz karavanda giyinirken yapanlar oluyor ve pencereyi açıp, “Abi, giyiniyoruz, ne yapıyorsun? Benim yatak odamı çekiyorsun şu an,” diyoruz. “Ya ne var, yatak odan değil, orası karavan,” diyor. 
Furkan: “Biz severek izliyoruz sizi,” diyor. 

Cem: Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Sosyal medya, telefonların fazla kullanımı gerçekle ekranda gördüğümüzü ayırt edememe noktasına mı getirdi, tam çözemiyorum ama bir sorun olduğu ortada. 
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JET SOSYETE PARLAK BİR DİZİ DEGİL. AMA GÜLSE BİRSEL TÜRKİYE'NİN EN PARLAK KOMEDİ YAZARLARINDAN BİRİ. BUGÜN TEMSİL ETTİGİ ŞEY, JET SOSYETE NİN TALİHSİZ KLİŞELERİNİ ÖNEMSİZ KILIYOR. O EKRANDAKİ RÜKÜŞLÜGÜN, SURATSIZLIGIN, LÜMPEN İSYANININ ANTİTEZİ. EN KÖTÜ İŞİNDEN BAHSEDERKEN AVRUPA YAKAS'NDAN BU YANA KOMEDİ DİZİSİNE BOYUT ATLATTIGINI UNUTMAMAK GEREK. 


AVRUPA YAKASI 2004'TE İLK BÖLÜMÜYLE ekrana geldiğinde türdaşlarından apayrı bir alanı kapladı. Odönemde ya orta sınıfların apartman/mahalle hayatını (Çiçek Taksi, Mahallenin Muhtarları, Bizimkiler) ya da üst sınıfların havada asılı kalmış, gerçek hayatta bir karşılığı olmayan yaşantısını (Dadı, Tatlı Hayat) izliyorduk. 
Ayrılsak da Beraberiz ve Evdeki Yabancı gibi diziler biraz modernleşmeye yaklaşıyor, hafiften gündelik hayata, popüler kültüre temas etmeyi başarıyordu. Fakat istisnalar dışında 2000'lerin komedisi bir eve/apartma- na/taksi durağına/okula tıkılı kalıyor, çok kısıtlı bir çerçeveyle güldürmeyi tercih ediyordu. Komedinin beslendigi damarlar tek tipti. Gerçek hayatımızla bağı kopuk, refleks gülüşlere bağlı diziler izlerken Avrupa Yakası çok acayip bir şey yapmış gibiydi. Bir 


kere kentli, modern, laik, liberal, elit, beyaz yaka, Nişantaşı, Ege sahili, eğitimli, dünyaya açık, gelir seviyesi yüksek izleyicinin önüne pat diye kendi riyakârlıklarını koydu. 
“Bir şey ya da birisi gibi olma” çabasıyla çatır çatır dalga geçti. 

“Köyden geldim şehire” klişesine taklalarla boyut atlattı. 
Sonradan görmelik komedisiyse kimse Burhan Altıntop'tan, Şahikadan iyi olmadı. Ama en önemlisi Gülse Birsel kendi sınıfıyla çok parlak fikirlerle dalga geçti. Tüm vejetaryen, yoga, organik Yapraklarla, 30'luk dergici Aslılarla, vamp Fatoşlarla, âlemci adamlar ve nedense onlarla evlenme heveslisi kızlarla dolu, aslına çok yerden dokunan bir dünya yarattı. Ama esas komik olan bu dünyanın fütursuzca, teklifsizce, zaman zaman ölçüsüzce absürtleşebilmesiydi. Burhan Altıntop ve Gaffur gibi sınırları zorlayan tiplere, “Yok, bu kadar da olmaz!” denmiyordu, çünkü o dünyanın sahiciliği içinde her şeyin inandırıcı gelebildiği bir kaynaşma yaşanıyordu. Böylesine tutarlı, sanki klasik CHP'li, usturuplu bir Nişantaşı ailesinin “görgüsüzlerle” karşılaşmaları, her bölümün bu bitmeyen çatışma enerjisinden beslenmesi AB grubu izleyicisine 5 uzun yıl ayna tuttu. 


2012'de gelen Yalan Dünya aynı formülü Cihangir'e taşıdı. Ama formül aynı olsa 

da, kopyala-yapıştır hissini aşan Gülse Birsel'in becerilerine has bir kendinceliği vardı. Yine çok iyi bildiği yerden yazmanın getirdiği, bolca ikiyüzlülük ve “yalan” dolu ortamların malzeme zenginliği dizinin üzerine oturduğu temeli sağlam tutuyordu. 
Sıradan orta-üst sınıf ailelerin katılığına çomak sokan fazla uçuk “sanatçı ruhlar” (Açılay), fazla “kezban” gelin adayları (Nurhayat), fazla erotik ergenler (Orçun) Yalan Dünya'ya kan pompaladı. Bu klasik zengin-fakir çatışmasının çok ötesinde, kültürel, sosyoekonomik hatta ruhsal çatışmaları kapsayan doyurucu bir çerçeve. 
Türkiye'nin hikâyesini bütün olmak isteyip de olamamışlığıyla anlatmaya cesaret eden coşkulu bir kurgu. Yani mesela bu, Gülben Ergen'in Dadı'sının evlenerek sınıf atlama çabası kadar tek boyutlu bir şey değil. 
“Oyuncu olmak istemek” buna özenmek öyküsü bile tek başına o kültürel iklime ayak uydurma çilesini, Devlet Tiyatrosu ağzını tanıyabilmeyi, bazı alışkanlıkları çaktırmamayı, klişe ikonların peşinden koşmayı öğrenmeyi ve bütün bunları 

içine sindirmeyi, kısacası yalan söylemeyi 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öğrenmeyi barındırıyor. Aslını inkâr etmek, Cihangir mafyası içinde tutunmaya çalışmak, yalnızca paranla değil, kültürünle yarışmak veya kültürsüzlüğünle rezil olmak gibi niş çatışmalar bunlar. Her ne kadar 90'larda “televizyonun dâhi çocuğu”, “mizahın ustası” olsalar da Gani Müjde'nin, Tayfun Güneyer'in bir türlü inemediği bir derinliğe hâkim oldu Gülse Birsel. 


Kamera önünde de sarı saçları, uzun boyuyla “kara kara” Türklerin olmak istediği şeyi, o sarışın mavi gözlü batılı fantezisini cisimleşitirdi. O “olunmak istenen şeyi” kendisine hep ilham kaynağı olan özentilik kronik hastalığını görüntüsüyle tetikleyerek daha da ayyuka çıkardı. 70'lerde İnek Şaban filmleriyle yakalanan sadeliğe, sıradanlığa 


övgü, azıcık aşım kaygısız başım aksı kırıldı. 


Kent mizahı, azıcıkla asla yetinmeyenlerin gülünçlüğünü kapsamak zorunda kaldı. 
Hep daha fazlasını isteyen Gülistanlar, Nurhayatlar, Şahikalar, Atiyeler ve Safiyeler hayatın kalbinde nasıl telaşla çırpınıyorsa Gülse Birsel dünyasında da başrole geçtiler. 
Ve 2018'de aynı formül bu kez daha da zenginlerin İstinyedeki hikâyesine şablonlandı. Ama her seferinde aynı formül için 


Jet Sosyete i maalesef 


böyle bir şey değil. 2002'nin magazin 


programları 


gibi kokan, nostaljik hisler yaratacak kadar yaşlı bir havası var. 


Selçuk Aydemir, 


Onur Ünlü gibi yazarların zamanı yakalamak konusunda yepyeni, taptaze kapılar açtığı ve içinden 

de seve seve yeni komedi ekollerinin geçtiği 

yerde Gülse 
BirsePden fazlasını beklemek hakkımız. 
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de zaman epey hızlı geçiyor. Gülse Birsel de şimdi Jet Sosyete ile Gani Müjde'nin, Tayfun Güneyer'in, Birol Güven'in tıkandığı yere gelmişe benziyor. Cepten yemenin hüznü. 
Jet Sosyete zaman zaman Birsel'in pırıltısı- nın cılızca kendini gösterdiği anlarla ayakta duruyor. Canlandırdığı Gizem Özpamuk karakteri tüm iticiliğine rağmen müthiş gözlemlerle yoğrulmuş, mizah potansiyeli tavanda bir karakter. Eski manken klişeleri- nin hepsi öyle tatlı komedi malzemeleri ki, Birsel'in elinde başyapıta dönüşebilecekken 
20 yıl öncesinin âdetleriyle eski bir balon 
gibi sönüyor. O peruklar, kahkaha efektleri, korkunç stüdyo ışıkları, abartılı, gürültülü patırtılı oyunculuklar, şive komedisi belki Yalan Dünya'dan çok bugüne ait olabilecek bir işin tadını kaçırıyor. 


Oysa Gülse Birsel'in elinde tam da şu anda öyle güçlü bir fırsat var ki. O, muhafazakârlığa boyun eğen, paçozluğun karşısında teslim bayrağını çeken ekranda bir AB kraliçesi. Recep İvedik komedisinin, mizansene dayalı gülünçlüğün, ölçüsüzlüğün, lümpen isyanının antitezi. 

Liberallerin “kurtarılmış bölgeleri” İstinyeler, Nişantaşılar, Bebekler hiç bu kadar aykırı olmadı. 


0b Erisona 


Kültürel çatışmanın zirvesini, kutupların en soğuğunu yaşıyoruz. Esas şimdi buradan, onun şahsına münhasır üslubuyla müthiş mizah yapılır. Bu ayrıklığı da ancak içten gülmek yumuşatır. 

Jet Sosyete maalesef böyle bir şey değil. 
2002'nin magazin programları gibi kokan, nostaljik hisler yaratacak kadar yaşlı bir havası var. Selçuk Aydemir, Onur Ünlü gibi yazarların zamanı yakalamak konusunda yepyeni, taptaze kapılar açtığı ve içinden de seve seve yeni komedi ekollerinin geçtiği yerde Gülse Birsel'den fazlasını beklemek hakkımız. 
Bunca erkek erkek, zonta zonta, köhne köhne işin arasında 14 yıl boyunca işin incesini görmeyi başardı. Kabalaşmadan dalga geçmeyi, gerzekleşmeden sakarlık esprisi yapmayı, kimseyi aptal yerine koymadan gözlem döktürmeyi bildi. 
Bunu ne kadar bilinçli, isteyerek yaptı bilemeyiz ama şu anda ekranda olup bitenin “versus”u Gülse Birsel; Acun'un, töre, mafya, zengin-fakir dizisinin, taşranın, rüküşlüğün, zevksizliğin, tüccarlığın, şark kurnazlığının. Jet Sosyete'ye ısınmak zor olsa da özünde hâlâ tutunulacak bir şeyler var. Gülmek hâlâ gücünü gıdıklama refleksinden değil akıldan alıyor. 
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2012'de gelen 
Yalan Dünya 
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Cihangir?'e 
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FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN AKŞAM SAATLERİNDE STÜDYODA BULUŞTUĞUMUZDA DA -SET VE OYUN PROGRAMLARININ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE- RÖPORTAJ İÇİN AYRI BİR GÜN MASAYA OTURDUĞUMUZDA DA SALİH BADEMCİ MÜTHİŞ EMERJİSİYLE ETKİLEDİ EP/SODE EKİBİNİ, İŞLERİ, İLETİŞİMİ ZORLAŞTIRAN DEGİL, KOLAYLAŞTIRAN İNSANLARDAN, BU KESİN. AMA ASIL ÖNEMLİSİ, OYUNCULUĞA TUTKUYLA BAĞLI, GERÇEKCİ, ELEŞTİREL, SÖZÜNÜ SAKINMAYA BİR AKTÖR. AYNI SEZONDA BİR TV DİZİSİ VE İKİ FARKLI TİYATRO OYUNUNDA YER ALMASI BU NEDENLE ŞAŞIRTMIYOR; TUTKUSUYLA BESLENDİGİ İÇİN YORULMAYAN İNSANLARDAN. 

ÖYLE BİR GECER ZAMAN Kİ'NİN EN ZOR KARAKTERLERİNDEN HAKAN, ULAN İSTANBUL'UN ŞAŞKIN KOMİSERİ CEYHUN, KİRALIK AŞK'IN YERİNDE DURAMAYAN, AŞKA ÂŞIK ADAMI SİNAN, İSTANBULLU GELİN'İN TRAVMATİK KARAKTERİ FİKRET GÜNDEMİMİZDEYDİ TABİİ. DAKA DA GÜZELİ, SADECE, İZLERKEN APAYRI TATLAR ALDIĞIMIZ BU KARAKTERLERİ VE YERLİ DİZİ SEKTÖRÜNÜ DEGİL, DÜNYADA SİNEMA VE DİZİ SEKTÖRÜNÜN NEREYE GİTTİĞİNİ, 


OYUNCULUĞA YAKLAŞIMINI DA KONUŞTUK. 


OYUNCULUK SERÜVENİNDEN BAŞLAYALIM, NASIL KARAR VERDİN? 

20 yaşındayken çat diye karar verdim. Çocukluğumdan beri kendimi göstermeyi severdim, bol bol taklit yapardım ama oyunculuk gibi bir amacım yoktu. Ailemde de yoktu beni yönlendirecek biri. 
MSGSÜ Sosyoloji'de okuyordum, üniversite hayatı beklentimi karşılamadı. Çünkü İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum, lisede kampüsümüz vardı, üniversite hayatı yaşıyorduk; bir anda Beşiktaş'ta bir binanın içinde eğitim almaya başladım, sevmedim, ayrılmak istedim, tekrar sınava gireceğim dedim aileme. Arkadaşım kandırdı beni, “Konservatuara girsene, dedi. Hayatımda Shakespeare okumamışım o zamana kadar, ne yapacağım, nasıl olacak diye düşündüm. “Gir, dene,” dedi. Sınava girmeye, bunun için de ders almaya karar verdim, rahmetli Onur Bayraktar ile Ayla 


Algan'ın açtığı Ekol Drama'ya gittim. Ayla Algan'la çalıştık 1-1,5 ay, 


sınava girdim, konservatuvarı kazandım. Yeteneğe bel bağlayan biri değilim ama varmış bir şey demek ki... 


AYNI OKULDA MÜZİKAL BÖLÜMÜNDE DE BULUNMUŞSUN BİR DÖNEM. .. 
Tiyatro son sınıftayken müzikale girdim, mezuniyet oyunu vardı iki tane, onlarla meşguldüm, solfeje hiç çalışmadım. 
Sınava girdim, bütünlemeye kaldım, yazın biraz çalıştım, bütünlemeye girdim, fa anahtarı yazmışlar, ben sol anahtarından başladım notaları okumaya, kaldım dersten tabii. Müzikal bölümü bir diploma verseydi kesinlikle devam ederdim. 
Konservatuar içindeki bir kurs gibiydi, YÖK'te geçerliliği yoktu. Sertifika veriyorlardı sadece, o sertifika da yurtdışında resmi olarak tanınmıyordu. Geçerliliği olsaydı kesin hırs yapar, bitirirdim. 


2) 


EKRAN MACERASI NASIL BAŞLADI? 

İlk işim sinema; Serdar Akar'la 2006'da Barda ile başladı. Nasıl olduğunu, ne olduğunu 

hiç hatırlamıyorum, sadece Serdar Akar'ın şahane bir adam olduğunu biliyorum; herkes onun ruhunda olsun isterim. Gemide, Lalelide Bir Azize ne kadar güzel filmler yaptı... 
Dizi macerası ise Elveda Rumeli ile başladı, konuk oyuncuydum, ilk bölüm gittim, karakteri devam ettirmek istediler ama İstanbul'dan sürekli gidip gelmek zor olacaktı, devam etmedim o nedenle. Sağ olsun yine Serdar Akar yapmıştı, senaryo okumadan gittim o işe. 


SONRA ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ... 


Evet, odönüm noktası. 


İLK OKUDUĞUNDA NELER DÜŞÜNDÜN, ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ VE CANLANDIRDIĞIN HAKAN KARAKTERİYLE İLGİLİ? 

Ol işin tutmamasının imkânı yoktu. Çünkü ilmek ilmek döşenen, yazılan, çok uzun sürede gerçek hikâyelerden derlenen, dönemin diline çok hâkim bir işti; bir oyun yazarı olan Coşkun Irmak'ın imzasını taşıyor, doğal olarak sözü de söyleyeceği kadar, aksı da yazacağı kadar yazardı, her şey iç içe geçerdi ve bu çok önemli. Diziyi bir oyun yazarının yazması çok önemli, çünkü matematik biliyor, oynuyormuş gibi yazıyor. 
Bazı senaristler, söz söylemek için kasıyor ya da bir sahne yazıyor, fark ediyorsun ki o sahne bir filmden alınmış, esinlenilmiş... O 


İÜ episona 


| Gömlek: GAP 


sahne çekilsin diye kasıyor. Ama o sahnenin hiçbir faydası yok; sen o sahneyi beğenmişsin, dizinde olsun istiyorsun, sahne bir dakika ama o sahneyi çekmek bir gün sürecek. Herkes zamanını, emeğini verecek ve hiç önemi yok o sahnenin. 


OYUNCU AÇISINDAN RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL Mİ? 
Çok. Bir diyaloğu yazdığında onun oynanıp oynanamayacağını tartman lazım. Coşkun Irmak yazdığı sahnenin oynanıp oynanamayacağını biliyordu, oynanabilecek şeyi yazıyordu. Oynadığımız karakterlerin ne yapacağını biliyorduk. O yüzden Coşkun Irmak'ın o işini ayrı bir yere koyarım. Öyle Bir Geçer Zaman ki iyi bir senaristin yazdığı, doğru yönetmenlerin çektiği, o yönetmenlerin iyi bir oyuncu kadrosu kurduğu özel bir işti. İyi malzemeyle güzel bir yemek yaptık denilebilir. 


SENARYOYU İLK ALDIĞINDA NE DÜŞÜNDÜN? 

Bize senaryo 14 bölüm verildi. Karakterin gideceği yeri biliyordum. Çok eğlenceliydi, 
o yolculuğa çıkmamak aptallık olurdu. 14 
bölüm senaryo, 3 sezon hikâye belliydi. 


TÜM HİKÂYENİN İŞİN EN BAŞINDAN BELLİ OLDUĞU, 
14 BÖLÜM SENARYO OKUYARAK BAŞLADIĞIN BİR 
ÇALIŞMA BİÇİMİ DENEYİMLEMİŞ MİYDİN DAHA ÖNCE? 
Senaryo açısından bu kadar titiz bir hazırlığı daha önce de daha sonra da görmedim. Karakter hazırlığı açısından 

da görmedim. Senaryoyu okurken her karakterin temel motivasyonu o kadar sağlamdı ki... Hakan hiçbir zaman dönmedi, âşıktı, aşkından, o kıza iyi geleceğinden çok emindi, kız başkasını seviyordu ama Hakan da onu seviyordu, hiçbir zaman bırakmadı elini. İnanılmaz. Bunu şimdi kırıyorlar mesela, çoğu dizide, karakterlerin yolculuğu başta yazıldığı ya da düşünüldügü gibi devam etmiyor. Neden? Bence sosyal medyada yapılan yorumların ciddi bir etkisi var. Bazı senaristleri, yönetmenleri, yapımcıları koparamıyoruz Twitter'daki yorumlardan. 


SOSYAL MEDYADA YAZILAN TÜM YORUMLARI, ÖNERİ-LERİ GERCEKTEN TAKİP EDİYOR MU SENARİSTLER YA DA YÖNETMENLER? 

Takip etmek istemeyenlere de yapımcıdan bazı talepler gidiyordur bence. TV eleştirmenleri ve bloggerların yorumlarını ayrı tutuyorum. Ama bir ünlü fotoğrafıyla profil açıp diziler hakkında yorum yazan epey insan var sosyal medyada. 
Olay, dizi yorumundan da çıkıyor zaman zaman. İnsanların, oyuncuların gerçek hayattaki sevgililerine ettikleri hakaretleri bir görseniz... Bunu yapan insana bilinçli 


bir izleyici diyemeyeceğim. Siz orada iki kişiyi yakıştırıyorsunuz diye onların gerçek hayatlarındaki sevdiklerine hakaret etmek... 
Bu patolojik bir vaka. Sosyal medyayı bu şekilde kullanan insanları dikkate almıyorum. Dikkate alan yapımcıyı, yönetmeni, senaristi de anlamıyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın, tabii ki yorum vardır, yorum vardır; eleştirisini, beğenisini yazma hakkı var insanların ama rolle gerçek hayatı karıştıran şeyler yazmaya başlıyorsan ve senarist, yapımcı, yönetmen de bunları dikkate alıyorsa yandık gerçekten. 


PEKİ, NEDEN BU KADAR CİDDİYE ALINIYOR BU YORUMLAR? 

Başka ölçer yok ellerinde. Yapılan yorumlardan, o karakterin ya da hikâyenin ne kadar sevilip sevilmediğini görebiliyorsun, onun giydiği bir kıyafet satılabilir mi, ürün yerleştirme alınabilir mi gibi analizler de yapılıyor. Günün sonunda işin ticari boyutu öne çıkıyor. 


YARATICI BİR İNSAN İÇİN ÖZGÜRLÜK ALANI VE RAHATLIK ÇOK ÖNEMLİ HALBUKİ. .. 

Ne güzel söyledin; yaratıcı insan için, mesleği bu olan, bunu elletmeyen insan için bu böyle. Ama bir bölümü 2,5 saat olan dizi yazdığında herkes ambale oluyor bu sektörde. Ne yazabilirsin haftada 2,5 saatlik? Bir yandan reyting kaygısı da var, doğal olarak. Tüm bunlar yönlendiriyor sektörde iş yapan insanları. 


ULAN İSTANBUL'A GELELİM. DÖNEMİN EN KEYİFLİ VE CESUR İŞLERİNDEN BİRİYDİ DİYEBİLİRİZ. 

Çok iyi yazılmış bir iş o da, iyi bir komedi. 
Çok başarılıydı. Kadro mis gibiydi. Uğur Abi, Şebnem, Erkan, Caner, Kaan, Zeynep, Demet, Ayta... 


SETİ DE ÇOK EĞLENCELİYDİ GALİBA..... 

Çok eğleniyorduk. Pazar kahvaltısı sahnemiz vardı, haftalar boyu sürdü. Evde Zeynep, ben, Demet pazar kahvaltısına oturuyorduk. Senaryodan önce doğaçlama yapıyorduk. Sahneye öyle giriyorduk, bal-kaymak kavgasıyla başladığımız sahne var. Kavga ederken çekime başladık. Çünkü hepimiz açız. Cuma-cumartesi repoyuz mesela, geç yatmışız, erken kalkmışız, herkes saldırıyor yiyeceklere, böyle başlayan sahnemiz vardı. Harikaydı. İşin o sıcaklığı tuttuktan, karakterler oturduktan, olay artık karakterler üzerinden ilerlemeye başladıktan sonra gerçekten çekmesi de izlemesi de ayrı bir zevk oluyor. 


KOMEDİNİN DE EKRANDA YER BULDUĞU BİR DÖNEMDİ. 

Artık anladım ki biz entrika ya da romantik komedi çekiyoruz. Drama ve komedi çekmiyoruz, bunu söyleyebilirim. Şu an Türkiyede aksiyon, entrika, romantik komedi çekiliyor. Komedi ve drama yok, ana iki türde üretim yapmıyoruz. 


NEDEN DRAMA YA DA KOMEDİ ÜRETEMİYORUZ? 
Drama ya da komedinin cesur yazılması lazım. Cesaret ister o işleri yazmak. Dramada işlediğin bir aile ya da iki aşksa etraftaki faktörlerden etkilenmek zorunda. Bizimkiler böyle bir türdür, dramadır, nefes alır o iş, yaşar. Dizi 60'larda geçiyorsa o dönemin 


Takım elbise: Network 
Tişört: Banana Republic 
Gözlük: H&M 


ruhunu taşır, o dönemden beslenir. Entrikanın beslenmeye ihtiyacı yok. Entrikada olayı koyuyorsun bitiyor. Kötüsün, iyisin, kötülük yapacaksın, mazlum olacaksın, biri gelip sizi ayıracak... Bunun adı entrika. Nefes almaz, çevreyi solumaz. Drama solumak zorunda, komedi de öyle. Ulan İstanbul, bu açıdan da eleştireldi, dönemin nefesini alır bırakırdı, çok cesur bir işti. 


BU SAYIDA UMUR BUGAY VE BİZİMKİLER'LE İLGİLİ 
DE DETAYLI BİR DOSYAMIZ VAR. BİZİMKİLER'İ 465 
BÖLÜM ÇEKMİŞ VE 30 YIL BOYUNCA SEVDİRMİŞLER. 
ORADA HEP KARAKTERLER ÜZERİNDEN ANLATILIYOR HİKÂYE. BU KARAKTER ODAKLI ANLATIMI ESKİDEN YAPABİLİYORDUK DA BUGÜN MÜ YAPAMIYORUZ? 
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Berkay Hardal 
Evet. Ama bu tüm dünya için geçerli. Sinema ve dizi ayrıldı. bir diziden 


başka şeylerdi, hâlâ başka şeyler ama artık yerler 


değişti. Dizi, başka bir naifliği olan, daha kısa süreli baş ro | teklifi ge idi, işlerdi... Mesela Friends, muazzam bir iştir ama bunu 


sinema işi olarak algılar mısın, asla. Friends, bir onu de ğe r le ndirme Kk barda ve iki evde geçmiş bir hikâyedir. Friends barı istedi. “Sen bu diziyle 


diye bir şey vardır; konusu, hikâyesi bellidir. Bizim- 


kiler'de bir apartmandaki aileleri izlersin. Onlar birer Gs nda bir oku İn 


karakterdir, öyle yazılmışlardır, ne yaptıkları bellidir. 


Olaylar, güne göre koşullanır, haftalık olduğu için. bırakıyo rsumn, 22 diye 


Aslında biz orada Türkiye gündemini takip ederiz. 
Seçim varsa dizide seçim vardır, nüfus sayımıysa o yazan lar 0 Idu. Okul 


vardır, bayramsa bayram kutlanır, oradan bir hikâye 


çıkar. Karıkoca kavgası vardı, alkolik bir adam mt z B az en A5 s5 enemi camdaydı, bu naiflikteydi. Six Feet Under diye bir ve rdiğim konse rva (ua ra 


iş vardı mesela, yenilikçi işlerden biriydi. Mekân 


belliydi. Cenaze işlerini yapan bir aile ve bu ailedeki dönüp baktığımda 


karakterler işlenmişti. Şimdi tamamen değişti. Artık A > dizi sinemalaşmaya, sinema dizileşmeye başladı. oku I diye m1Yy0 rum. 


Sinemada içerik azaldı, görsel öne çıkıyor; sinema 


kadar olmasa da zaman nedeniyle içeriği karaktere biri le ri dizi se tine oku | bağlayan diziler çıkmaya başladı yurtdışında, biz yakaış tırması yapıyo 1 Eu 


daha oraya gelmedik. 
Hollywood sinemasında içerik olarak dolu kaç film ne ya mdn çe li şkidir. 2 
seyrediyoruz yılda? Bütün aktörler pelerin giydi. 
Marvel ve DC uyarlamalarından geçilmiyor, çoğunluk, süper kahraman filmi oldu... Sinemada içerik yok artık. 7he Post, muazzam bir gazetecilik filmi. Gişesi yok. Eskiden olsa Meryl Streep ile Tom Hanks'in oynadığı bir filmin gişesinin iyi olmaması mümkün değildi. Herkes Marvel'a koşuyor. Çok daha iyi filmler seyrederdik önceden; çocukken izleyip etkilendiğim American Beauty, Saatler... Efsane filmlerdi bunlar. 
Son beş yıla bakıyorum. Bir Birdman geliyor aklıma, hitlerimin arasına koydum filmi. Çok az iyi film çıkıyor artık. 


DÜNYANIN EN İYİ YÖNETMENLERİ DE İYİ DİZİLER YAPMAYA BAŞLA-DI ARTIK, BELKİ ESKİSİNDEN DAHA AZ FİLM YAPIYORLAR... 
Yönetmenler üretemiyor değil, yapımcı ve stüdyolar bunu talep etmiyor muhtemelen. Çünkü yapımcılar artık Marvel, DC talep ediyor. Bu nedenle insanlar dizilerden daha fazla içerik istemeye başladı. Howse of Cards gibi bir iş, düşünebiliyor musun? Bu kadar içeriği yüksek bir işi dizi olarak yayınlamak ve dizinin bu kadar izlenmesi... Artık dünyadaki dizi sektöründe içeriği sağlam diziler daha çok izleniyor. Sinemada ise içerik ne kadar düşük, görsel ne kadar yüksekse onlar iş yapıyor. Enteresan bir değişim. Türkiye'de benzer bir durum var sinema açısından. Zaten dağıtım ve salon konularında sorunlarımız var, içeriği kuvvetli olan filmler salon bulamıyor yahut hak ettiğinden daha 

az salonda gösterime giriyor, Kelebekler gibi. Neyse 

ki Başka Sinema gibi alternatifler var da iyi filmleri izleyebiliyoruz. 


HİKÂYE ANLATIMI AÇISINDAN ZENGİN BİR DİLİ VE İÇERİĞİ OLAN 

BİR GEÇMİŞİMİZ VAR ÜSTELİK. .. 

70'lerde, 90'larda, 2000'in başında o kadar iyi filmlerimiz var ki. Biz bir dejenerasyona girdik sinemada. 

Sansür geldi, otosansür geldi... 
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Sinema için de tiyatro için de geçerli, bu ülkede 1980'de bir darbe oldu. Çok ciddi bazı işlerin yapılması engellendi. Yılmaz Güney üslubundaki işler, 80'lerden sonra görülmedi. 90'larda insanlar, içeriden çıkıp travmalarını atlattıklarında, acılarını biraz daha küllendirdiklerinde, ayağa kalktıklarında bu işler tekrar çıkmaya başladı. Bu sırada sanatı yönlendirenler dünya literatürünü takip etti ama seyirci 10 sene boyunca durmuştu. Sen uygulayamasan da öğrenmeye devam ettin bu süre içinde, tiyatro olarak da bir akım çıkmış in-yer-face, buna bakalım dedin, insanların karşısına çıktın. 
İnsanları Devekuşu Kabarede, politik söylemlerde bırakmıştın. Sonra Çehov mu yapsak, daha küçük salonda daha küçük bir metin mi oynasak diye düşünüp yeni akımları denemeye başladığında seyirci çok gerideydi. Çünkü o battaniyesine sarıldı, ışığı kapattı, kapının çalınmasını bekledi. Dışarı çıktığında gördüğü şey onu tatmin etmedi aslında, Çünkü o daha politik söylemler, daha protest işler bekliyordu ya da daha Brechtyen işler. Orada bırakmıştı çünkü onu seviyordu. Evinde seni bekledi senelerce, sen karşısına çıktığında değişmiştin artık, çünkü dünya değişmişti. Seyirci afalladı. 2000'e kadar tiyatro da çok sallandı Türkiye'de. İnsanların yeni akımları kabul etmeleri zaman aldı... Bölünmek, küçülmek, alternatif tiyatro olarak devam etmek zorunda kaldık. Seyirciyle koptuk uzun bir süre yani. 


TEKRAR DİZİLERE DÖNELİM... HAKAN, CEYHUN, SİNAN... DÖNEM İŞİNDE HIRSLI VE ÂŞIK BİR ADAM; KOMEDİ DİZİSİNDE SARSAK BİR KOMİSER VE KİRALIK AŞK'TA ÇAPKIN VE HAREKETLİ BİR İŞADAMI... NE DÜŞÜNÜYORSUN BU KARAKTERLERLE İLGİLİ? VE SENİN İÇİN EN ÖZEL OLAN KARAKTER HANGİSİYDİ? 

Sondan başlayayım, en özel karakter Hakan. Onun başlangıç yeri de güzeldi. Okula Mustang'le gelen bir bakan çocuğunun bütün özgüveninin parası olması, bu özgüveni bir yerde bulma çabası, aşkından hırs yapması... 2. sezon baba oldu, 3. sezon hapisten çıktı ve çok başkaydı her şey. Çok zorlandık; yönetmen, “Ne yapıyorsun 
Salih?” diyordu. Ne bileyim, 40 yaşında bir adamı oynuyorum ve 29 
yaşındayım, 10 sene hapiste kalıp çıkan bir adamı oynuyorum, nasıl oynamam gerektiği konusunda kaygılıydım. Coşkun Irmak geldi, “Ben sana bir anlatayım,” dedi, öyle üstesinden geldim karakterin. 
Çok çalışılmış bir karakterdi Hakan. Bir insanı tanırsın ve ne yapacağını bilirsin ya, Hakan benim için öyleydi, ne yapacağını bilirdim, adım kadar emindim. 

Ceyhun, dünyanın en şaşkın komiseriydi, o kadar seviyordum ki. 
Öyle bir anne ve kuzenle ne olacağı belli! Bu şaşkınlığı oynamaktan zevk alıyorsun. Sinan şımarık, zengin bir çocuk. Ömer'le aynı kolejden, travmatik değil, yerinde duramayan bir adamdı, hayatında birçok kadın vardı, hiçbir zaman bu kadına niye âşık bu karakter demedim. Çünkü baştan oturdu ve karakter hikâyeyi yönlendirebilir haldeydi. O aksiyon, karaktere uyuyordu. Sinan da çok gerçek bir karakterdi. 


KİRALIK AŞK'TA DA İSTANBULLU GELİN'DE DE “İKİNCİ ADAM”I OYNUYORSUN, 8 
YILDIR EKRANDASIN, BU İŞİMDE DE JÖN'Ü OYNAYAYIM DİYE DÜŞÜNDÜN MÜ HİÇ? 
Başrolü almış bir insanın, zaten baştan şunu kabul ettiğini düşünüyorum: Oynayacağım şey bir yere kadar belli, yapacağı şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Bunu, yani “mükemmel adam” algısını 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“Drama ya da komedinin cesur yazılması lazım. 
Cesaret ister o işleri yazmak. Dramada şöyle bir durum var, aile işliyorsan ya 

da iki aşk işliyorsan etraftaki faktörlerden etkilenmek zorunda. 
Bizimkiler böyle bir türdür. dramadır, nefes alır o iş, yaşar. Dizi 
60'larda geçiyorsa 

o dönemin ruhunu taşırsın. Beslenirsin. 
Entrikanın beslenmeye ihtiyacı yok.” ” 


a. meş 
İstanbullu Gelin'de kırmaya çalışıyorlar mesela. Çünkü jön kusursuz yaratılır bizde. 
Filmlerde de öyledir. Hayatta yaşamaz 

öyle bir karakter. Kusuru varsa o kusur 

da sempatik bir şeydir. Yeşilçam'a, dizilere bakalım, burnu bile akmaz jönlerin. 
Senaryoda, yazım olarak söylüyorum bunu, yaşamıyor o karakter. Robotik yazıyorlar. 
Duyguları var, âşık ama başkasına da asla gözü kaymıyor. Benim yapımla da ilgili galiba; bilmiyorum. Bir iki defa başrol geldi ama ilgimi çekmedi. Diğer adamı oynamak güzel bir konfor alanı yaratıyor bana. Hem de oynayabilme, yapabilme özgürlüğüm oluyor. 
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VE BAŞROLDEKİ MESLEKTAŞININ OYUNUNU DA YÜKSELTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. 

Teşekkür ederim. Bunu düşünerek oynamıyoruz tabii. Ben oynadığım insanla anlaşmak isterim öncelikle, severim karşımdakini, bu bir zorunluluk değildir ama iyi bir şeydir. O dizide bana yazılan ilişkiyi mümkün olduğu kadar organik kılmayı severim. Barış'ı seviyordum, Kiralık Aşk'ta iki yakın dostu oynuyorduk, o ilişkiyi doğru verebildiğimizi düşünüyorum. İstanbullu Gelin'de de öyle. Özcan abiyle oynarken durup baktığımda aklımdan geçiriyorum, hakikaten abim gibi. Öyle bir şey görülüyorsa bizim organik bir ilişki yaratma 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çabamızdan. Ben bunu yaratmak istediğimde karşımdaki de istiyor zaten. Çünkü herkesin hoşuna gider organik, gerçekten yaşayan bir şey çıkarmak. 


İSTANBULLU GELİN'İN SENARYOSU İLK GELDİĞİNDE NASIL İKNA OLDUN FİKRET'İ OYNAMAYA? 
Sevgisizlik çok güzel bir motivasyondu Fikret'i anlamak için. Bir kıza âşıktı, annesi o kızı abisiyle evlendirmeye çalışıyordu, kız abisine âşıktı ve Fikret bunu anladığında büyük bir yıkım yaşadı. Fikret'in öfkesi gerçekti. Öfkenin nedeni olan sevgisizlik gerçek ve güzel bir motivasyondu. Bu nedenle ilgimi çekti Fikret. Aslında sezon ortasında bitmişti Kiralık Aşk, hiç ara vermeden İstanbullu Gelin'e başlamış oldum. Öyle 

Bir Geçer Zaman ki'de birlikte çalıştığımız Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'la tekrar çalışabileceğim için hemen kabul ettim işi. 


FİKRET, AİLENİN EN TRAVMATİK KARAKTERİ BİR YANDAN DA. 

Fikret'in travmaları var ama biraz joker bir karakter. Fikret, karakteriyle olayları belirlemiyor; Fikret'in karakterini olaylar daha çok belirliyor. Bu yüzden de elle tutulacak bir savunması olmuyor. 


İSTANBULLU GELİN'İN EN SEVDİĞİN SAHNELERİ HANGİLERİ? 

İstanbullu Gelin'i ekrandaki işlerle karşılaştırdığımda güzel bir iş olduğunu düşünüyorum genel olarak. Ama psikolog sahneleri benim için çok değerli bu dizide, izleyenleri de olabildiğince bilgilendirdiğini düşünüyorum bu sahnelerin. İkincisi de Galip ve Esma aşkının bu kadar iyi verilmesi. 


ESMA VE GALİP'İN AŞKI ANA HİKÂYENİN BİLE ÖNÜNE GEÇTİ BU SEZONDA BELKİ DE; İZLEYİCİLER DE ÇOK SEVDİ... 

Zeynep ve Deniz'in güzelliği de burada, yan hikâyeyi de ana hikâye yaparlar. Yan hikâye diye es geçmez, ana hikâye gibi çekerler. 
İkinci Bahar'dan bu yana bu yaşta bir âşık çift izlediğimizi hatırlamıyorum, o yüzden çok kıymetli buluyorum. 


İSTANBULLU GELİN'DE EŞİNLE KARŞILIKLI OYNAMAK NASILDI? 

Başta çok korktum, aynı dizide oynayınca yabancılaşacağız diye. Fakat dizide oynadığım anda bambaşka biri vardı karşımda, çok eğlendim. Eve geldiğimizde sahnenin etkisinde kalıp şöyle mi oynasaydık, diye konuştuk. Çok da konuşuruz oyunculukla ilgili, çatışırız, farklıyız anlayış olarak. 
Oyunculukta herkesin inandığı yöntem farklıdır, biz de öyleyiz, başkayız. Zaten sektörden olmayan, sektörü bilmeyen biriyle evli kalmak zor. Bir şekilde sektörü tanıması lazım. Nasıl anlatacaksın ki eşine, ben haftanın altı günü, yaklaşık 12 saat yokum. Orada da sektörü tanıması, bilmesi, kabul etmesi lazım. 


SEKİZ YILDIR ARA VERMEDEN DİZİLERDESİN, SEYİRCİ VE EKRANDAKİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ TESPİTLERİN VAR MI? 

Üzerine düşünüyorum, anlamaya çalışıyorum, evet. Dün de kuzenimle oturup konuştuğumuzda, “Aa, öyle bir iş vardı değil mi?” diye konuştuk mesela, bu çok kötü. İş popülasyonu çok arttı, takip etmek zorlaştı. Bir de şaşırıyoruz önceki işlere, “Aa, nasıl çekilmiş ki o? Nasıl yapmışlar onu?” diyoruz. Düşünsene neler neler çıktı, neler neler çekildi... Şimdi bunları özlemle anıyorsak demek ki bir sıkıntı var. 


SEYİRCİ TARAFINI NASIL GÖRÜYORSUN? 

Seyirci, her sene temcit pilavı gibi önüne aynı şey konduğu için artık “yemiyor” ama zaten seyirci de diziyi oturup hayatının amacı gibi seyretmiyor. Oturuyor, çayını içiyor, tuvalete gidiyor, sosyal medya hesaplarına bakıyor, aynı anda iki dizi izliyor reklam arasında, kısaca dizi bir vakit geçirme aracı ev içinde. 


DİZİLER OYUNCULUĞUNUZU TATMİN EDİYOR MU? 
O kadar güzel tiyatro oyunlarında oynuyorum ve o kadar tatmin oluyorum ki 


“Hollywood sinemasında içerik olarak dolu 

kaç film seyrediyoruz yılda? Bütün aktörler pelerin giydi. Marvel ve 
DC uyarlamalarından geçilmiyor. çoğunluk. süper kahraman filmi oldu... 
Sinemada içerik yok artık. 
The Post muazzam bir film, gazetecilik filmi. Gişesi yok.” 
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şimdi sadece dizide gösterdiğim performans beni tatmin ediyor dersem haksızlık yapmış olurum. Yönetmenlere, diğer oyunculara, oyun yazarlarına haksızlık olur. Tesir isminde bir oyun oynuyorum, 5. senem; Hansel ve Gretel'in Öteki Hikâyesi de öyle, orada da 4.sezon bitti. Oynarken çok zevk alıyoruz bu oyunları. 

Dizideyse bu sahne nedir, nasıl yaparız bunu, nasıl oynarız pratiği önemli bir hazırlık alanı sağlıyor oyuncuya. 


DİZİ BİR OYUNCU İÇİN TATMİN MECRASI OLABİLİR Mİ? 

Sanmıyorum. Çünkü kimse haftada 2,5 saat bölüm teslim ettiğimiz bir iş için gurur duymaz. Şu sahne güzel olmuş ya da ne güzel oynamışım, diyebilirsin ama kimse en iyisini yaptığını düşünmüyordur. Öyle düşünürsek okuduğumuz okullara hakaret etmiş oluruz. 


DİZİ SETLERİNE DE “OKUL” DENİYOR... 

İstanbullu Gelin'den Berkay Hardal ayrıldı, bir diziden başrol teklifi geldi, onu değerlendirmek istedi. “Sen bu diziyle aslında bir okulu bırakıyorsun” diye yazanlar oldu. Okul mu! 
Bazen 4-5 senemi verdiğim konservatuara dönüp baktığımda okul diyemiyorum, birileri dizi setine okul yakıştırması yapıyor. Bunu yazarsan da çok memnun olurum ayrıca. Ben 5 
sene okumuşum, daha yetmiyor diyorum, birileri dizi setine okul diyor. Bu ne yaman çelişkidir. 


YURTDIŞINDAKİ DİZİLERİN BAZILARI GERCEKTEN OKUL DİYEBİLİRİZ SANKİ, Bu yaz ilk kez atölye için iki hafta ABD'ye gideceğim. 
Michael Chekov Stüdyosu'nda uluslararası hocalarla birlikte çalışacağız. Oyunculuk anlamında insanlar nereye gidiyor, buna da bakmamız lazım. Bazı dizi ya da filmlerdeki oyuncu performanslarını hayranlıkla izliyorum. Meryl Streep, bin defa izlediğim kadın, The Pos?'ta küpesiyle bir oyunu var, o kadar güzel ki. Tom Hardy oyunculuğu seyrediyorsun bir di- 
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“Ben oynadığım insanla anlaşmak isterim öncelikle, severim karşımdakini. bu bir zorunluluk değildir ama iyi bir şeydir. 0 dizide bana yazılan ilişkiyi mümkün olduğu kadar organik kılmayı severim. Barış'ı seviyordum. 
Kiralık Aşk'ta iki yakın dostu oynuyorduk. o ilişkiyi doğru verebildiğimizi düşünüyorum.” 
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zide, aman yarabbi! Bu insanlar çalışıyorlar. | yapacaklar onu merak ediyorum. Senarist “Dizi başlamadan önce iki ay eğitim aldım,” (one yazdı, yönetmen ne çekti, oyuncular 


değil bu, çok ciddi çalışıyorlar. Çok ciddi teknikler geliştiriliyor, metotlar araştırılıyor, yöntemler bulunuyor. 

Ben özellikle Londra'ya gidiyorum, oyun seyretmeye. 1 hafta kalıyorsak 10 oyun seyredip dönüyoruz. İnanılmaz. Türkiyede çekilmiş hiçbir dizi ne reji ne de yönetim olarak Londra'daki bir tiyatro oyununun yanına koyulabilir. Sinemayla yarışıyorlar. 1984'ü seyrettik, Orwell romanından uyarlama ki çok zordur romanın tiyatroya uyarlanması, uzun zamandır herhangi bir filmde bile bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Nasıl güzel bir reji. Dünyada oyuncular ve rejisörler neler yapıyor, takip etmemiz lazım. 


TÜRKİYE'DE DİJİTAL PLATFORMLARA ÜRETİLEN İŞLERE 


DAİR NE DÜŞÜNÜYORSUN? 
Evet, kesinlikle önemli ama HBO, Showtime kalitesinde işler çekebilmeliyiz artık. 


Yani yüksek bütçeli, o yetide çekilmiş, yazıl- 


mış ve oynanmış işler... Bunlar henüz yok. 
Yapımcıların elinde böyle işler var mı şu anda bilmiyorum. Bir işi merakla bekliyorum: Yaşamayanlar. Sadece arkadaşlarım oynadığı için değil, vampir hikâyesini nasıl 


nasıl oynadı? Dijital platformlarda da çok cesur bulduğum bir iş yok daha ortada. 


AYNI SEZONDA HEM EKRANDA HEM İKİ FARKLI TİYATRO OYUNUNDA YER ALIYORSUN. TİYATRO OYUNLARINDAN BAHSEDERKEN ÇOK DAHA TUTKULUSUN. 

Aynen öyle. Yalan yok, tiyatro büyük zevk. 
Seyirciyle o kadar güzel bir bağ kuruyorsun, o kadar mutlu oluyorsun ki, durduralım oyunu, seyirciyle muhabbet edelim istiyorum. Ne güzel izledin, helal olsun sana, demek geçiyor içimden. Çünkü hissediyorsun, seyircinin oyunu anlayıp anlamadığını, sıkılıp sıkılmadığını. Sen oyunu anlatıyorsun tam olarak, seyirci de çok olumlu oluyor, o an güm! Big bang! 


BİR RÖPORTAJDA OYUNCULUKLA İLGİSİ OLMAYAN. 
LARIN BİLE SAHNEYE ÇIKMASINI TAVSİYE EDERİM DEMİŞSİN, NEDENİNİ MERAK EDİYORUM. 

Evet, nasıl anlatsam o hissi... Sahne üzerinde yaşanan anların güzelliğini... 
İnanılmaz bir şey, çılgın bir iş. Tiyatro muhteşem bir şey. O adrenalin, sevişmek gibi, başka hiçbir şey olamaz. Sen nasıl tarif edersin orgazmı? Daha da güzeli işte. 
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BELLEK, SADECE BİREYİN DEĞİL TOPLUMUN DA VARLIĞININ 
ÇATISINI OLUŞTURUR. İNSAN, 
HAYATI VAR OLAN GERÇEKLERİ 
ZİHİNSEL FİLTRESİNDEN GEÇİRİP 
BİR ANLATIYA DÖNÜŞTÜREREK 
ALGILAR. HAYATI SALT GERÇEKLERLE ANLAYAMAYIZ, ÖNÜMÜZE YIGILAN 
VERİLER BİZE BİR SEY İFADE ETMEZ, 
TA Kİ ONLARI ANLATIYA ÇEVİRENE KADAR. BU ANLATIYI KURGULAMAK 
İÇİNSE BELLEGİN VARLIĞI ELZEMDİR. 
VERİLERİ HATIRLAMAK VE ONLARI BİRBİRİNE UYGUN ŞEKİLDE 
BAGLAMAK ANCAK HATIRLAYARAK MÜMKÜNDÜR. 
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AGÂH BEYOĞLU... Eski İstanbul beyefendisi, yeni Türkiye seri katili. Şahsiyet dizisi, Agâh Bey'in ilginç yaşamı üzerinden, bellek ve unutmak üzerine bir öykü anlatıyor bize. 
Dizinin senaristi, yazar Hakan Günday'ın pek sevdiği, insanın ve toplumun karanlığı teması dizinin de belkemiğini oluşturuyor. 
Agâh Beyoğlu'nun hikâyesi ve altta yatan karanlığı, hem kendi hikâyesi hem şehrin ve ülkenin hikâyesi ve üstü örtülmeye çalışılan karanlığı oluveriyor. 

Dizinin başında iki başarısız cinayet girişimiyle tanışıyoruz Agâh Bey'le. Aynı adamı 4 yıl arayla vurmaya çalışıyor ama bunu başaramıyor. Neden öldürmek istediğini ya da neden vazgeçtiğini dizinin başında bilmesek de hikâyenin katmanları aralandıkça bu kişinin emekli bir hâkim olduğunu ve bu adamı öldürme arzusunun görevini yaparken yozlaşması, rüşvet alması olduğunu anlıyoruz. Belleği silen, insanın hafızasını yani insanı o kişi yapan temel şeyi, hikâyesini elinden alan Alzheimer hastalığına yakalandıktan sonraysa Agâh Bey, üçüncü kez bunu deniyor ve başarıyor. 
Çünkü unutacağını biliyor ve olası suçluluk duygusundan kurtulmuş oluyor. Böylece hâkimi öldürmekten başta neden vazgeçtiğini de anlıyoruz: vicdan azabından ve suçluluk duygusundan korkması. 

Agâh Beyoglu'nun hastalıktan önceki kişiliği hakkında bildiklerimiz, dizi boyunca karşılaştığı ve eskiden beri tanıdığı insanların onunla ilişkisi üzerinden öğrendiklerimize dayanıyor. Titiz, yardımsever, arkadaş canlısı bir adam olduğunu, karşılaştığı ve büyük kısmını öldürdüğü tanıdıklarıyla 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sohbetlerinden öğreniyoruz. Kızının bakış açısıyla ise duygusal yakınlık konusunda sıkıntıları olan biri, en azından çocuğuna karşı. Obsesif, kontrolcü yanları olan bir adam. Agâh Beyoğlu'nun Alzheimer öncesi kişiliği pek de olağandışı bir şey söylemiyor bize. Kendi halinde, kendine göre dertleri ve kendine göre bir yaşamı olan bir adam. 
Öte yandan Agâh Bey'in şahsiyeti bize başka şeyleri anımsatıyor. Kıyafeti, hali tavrı, görgüsüyle tam bir eski İstanbul beyefendisi. Agâh Beyoğlu, eski Beyoğlu'nun ve hatta Cumhuriyet'in ilk dekadlarının hafızasının vücut bulmuş hali. Agâh Bey'in hafızası yavaş yavaş yok oluyor, tıpkı Beyoğlu'nun hafızasının yok olması gibi. Betonlaşmış, işgale uğramış, bambaşka bir şeye dönüşmüş Beyoğlu'na sıkı sıkı tutunsa da akışa karşı duramıyor. Aile apartmanının yarısı barlara teslim olmuş bile. Yaşadığı 10 numaralı daire ve belki bilinçdışının, gizli saklı varlığının, bastırdıklarının bir temsili olan 8 
numaralı dairesi dışında aile apartmanı da yeni Beyoğlu'na katılmış gitmiş. 

Bellek, sadece bireyin değil toplumun da varlığının çatısını oluşturur. İnsan, hayatı var olan gerçekleri zihinsel filtresinden geçirip bir anlatıya dönüştürerek algılar. Hayatı salt gerçeklerle anlayamayız, önümüze yığılan veriler bize bir şey ifade etmez, ta ki onları anlatıya çevirene kadar. Bu anlatıyı kurgulamak içinse belleğin varlığı elzemdir. 
Verileri hatırlamak ve onları birbirine uygun şekilde bağlamak ancak hatırlayarak mümkündür. Belleğini yitireceğini öğrenen Agâh Bey, tanıyı öğrendiği sahnede doktoruna sorar, “Telefon numaraları bir şey 


değil de, benim şahsiyetim ne olacak? O 

da silinip gitmeyecek mi? Nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun, insan nasıl dayanır buna?” 

Agâh Bey çok haklı, insanın ve toplumun varlığını oluşturan temel unsurlardan biri hafızasıdır. Bunu yitirdiğinde yahut olanların üzerini örtmeye, unutmaya çalıştığında anlatının yapısında, duvarlarında, kirişlerin- de çatlaklar oluşur. Bu topraklar da tarihinde olan birçok acı olayı, yakılanların, linç edilenlerin, acımasızca sürgüne gönderilenlerin üstünün örtüldüğü, unutturulmak istendiği topraklar. Tıpkı dizideki Kambura kasabasında olup bitenlerin elbirliğiyle üstünün örtülmeye çalışılması gibi. Kendi hafızasını yitirmeye başlayan Agâh Bey, bu yitimin sağlayacağı suçluluktan ve vicdandan sıyrılma haline güvenip geçmişindeki insanları öldürürken, Kambura'nın unutmaya çalıştıklarını hatırlatarak kasabanın hafızası olmaya soyunuyor. 

Hatırlamak; sorumluluk almak, vicdan azabı çekmek, suçluluk duymak anlamına da gelir. Ve insanoğlu bu tip acılardan uzak durmayı tercih eder. Gerek toplumsal olaylarda gerekse bireysel tarih için geçerlidir bu. Acı verici olanı unutmayı yeğleyebiliriz. 
Ancak unuttuklarımız, bir yandan da bizi biz yapanlardır. Bazı şeyleri çok derine saklarsak orada olduklarını belki bir süre için unutabiliriz ama bastırılanın dönüşü gibi, farklı formlarda dönüp bize musallat olurlar. Bu ülke topraklarında unutulmaya çalışılan ve sorumluluğu alınamayan, işlenemeyen her toplumsal olay bir düğüm 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olarak halkın hafızasına atılır. Farklı farklı biçimlerde döner, nevrotik bir pattern gibi yineler, korku filmlerinde meselesini halledemeyen hayaletlerin insanlara musallat oluşu gibi bu topraklara yeniden uğrar durur. 

Agâh Bey'in hafızasını yavaş yavaş yitirmesine neden olan Alzheimer, bellekle birlikte, hatıralarımızın oluşumunda büyük etkisinin olduğu kişiliği de yavaş yavaş degiştirir. Agâh Bey nasıl bir adam olduğunu ilk bölümlerde henüz unutmasa da belli ki değişmektedir. Sadece işlediği cinayetlerde değil, daha asabi oluşunda, gerginliğinde, sinik halinde de görürüz bunu. Alzheimer hastalığının çok ileri safhalarında, hasta aynaya baktığında kendi yüzünü tanımaz hale gelebilecek kadar yitirebilir hafızasını. 
Toplumlar da tarihlerinin gerçekliğinden 


uzaklaştıkça şahsiyetleri, idealleri, erekleri yavaş yavaş yozlaşır. Bir noktada kendilerini tanımaz hale gelebilir, başladıkları 

ve varmayı amaçladıkları noktadan çok uzaklara savrulabilirler. 

Julian Barnes hafıza üzerine kurguladığı romanı Bir Son Duygusu'nda şöyle der: “Tarih, belleğin kusurlarının, belgelemenin yetersizlikleriyle buluştuğu noktada üretilen kesinliktir” 

İnsanın belleği de toplumların belleği de kusurludur. Hafızası “sağlam” bir insan bile gerçeği anlatıya çevirip hatıralarını oluştururken kendi zihninin filtresinden geçirdiği için bu gerçeği bir kertede çarpıtır, gerçeklik haline getirir. Hatırladıklarımız, olanların birebir kaydından çok, olayların zihnimizde bıraktığı izden ibarettir. Hatırlamaktan imtina etmediğimiz olaylar bile 


hatıra haline geldiklerinde, olayın kendisinden uzağa düşerler. Toplumların tarihi için de bu geçerlidir. Resmi tarih, olanlardan ziyade ülkelerin kendilerine dair kurgularını pekiştirmek için kullanılan bir araç haline gelir. Nietzsche, Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine isimli eserinde anıtsal tarih kavramından bahseder. Anıtsal tarih kahramanlıklar, fetihler, kazanılan savaşların hikâyeleri üzerinden geleceğe dair olumlu bir bakış açısı yaratır. Ancak olumlu bir zemin oluşturma ihtimalinin yanında olumsuz yanları da vardır. Anıtsal tarih yalnızca etkileri anlatır, nedenleri değil. Nedensellik, durumsallık ya da zorunlulukları anlatmadığı için bir olayı bedeline karşın körlemesine teşvik eder. Anıtsal tarih, arzulanan anıtsal gerçekliği oluşturmak için doğruyu tam olarak yansıtmaz. Olayın nedenlerini gizler. Fanatizmi teşvik eder. 
İktidarların önemli bir aracı haline gelebilir. 
Kötüye kullanıldığında insanların ve kültürün gelişimini ve ilerlemeyi engeller. 

Ortak tarihin dışına çıkmak bireyleri her zaman riske sokar. Kamburada oluşturulan anlatının dışına çıkan, aksini dillendiren herkesin tehdide, dışlanmaya ve hatta lince maruz kalışı bunun iyi bir örneğidir. Unutulmak istenenler hep birlikte unutulmalı, var olmasa bile, hatırlanmak istenenlerse hep birlikte hatırlanmalıdır. Agâh Beyoğlu, bildiği gerçekleri uzun yıllar boyu açık edemediği gibi halihazırda yani kaybedecek pek bir şeyi olmadığı noktada bile bu gerçeklerin gereğini ancak gizli kapaklı cinayetler işleyerek sağlamaktadır. Ortak anlatının insanlar üzerindeki gücü bu kadar büyüktür işte. Bu noktanın toplumsal izdüşümüne bakıldığında aydınların neden halk tarafından sıklıkla aforoz edildiği de anlaşılabilir. Noam Chomsky, aydınların dünya ve tarih hakkında gerçekleri ortaya koyma konusunda ahlaki bir yükümlülükleri olduğunu, ancak bunu yapabilen çok az sayıda insan olduğunu; çünkü bunu yapanların prestijlerini yitireceklerini ya da maddi kayba uğrayacaklarını söyler. 
Doğruyu söyleyenler dokuz köyden kovulmaktadır, gerçeğin peşine düşmekse ancak bu bedeli göze almakla mümkündür. 

Çok emek verildiği belli olan Şahsiyet dizisi bize sadece antikahramanının hikâyesini değil, onun bedeninde, zihninde, yaşamın- da sembolize olan birçok şeyin öyküsünü de anlatıyor aslında. Agâh Beyoğlu, izleyiciye bir yandan kendi hikâyesini bir yandan da ülkenin, şehrinin, semtinin hikâyesini anlatıyor. Belleğinin labirentleri kendi üzerine çökmeden önce, labirentin tam ortasına ulaşmaya çalışıyor. Hatıralarını yitirirken, Kambura'ya gerçekte olanları hatırlatma görevini üstleniyor. 

Bir yandan da bize neleri yavaş yavaş yitirdiğimizi hatırlatıyor; unutulmaya, üstü örtülmeye çalışılan birçok gerçeğin izlerini anımsatıyor belki. Kendi hafızasını yitirirken, yakın tarihte yitirdiğimiz ama çabucak unuttuklarımızı hatırlayalım, vicdanımızı ve sorumluluk duygumuzu yitirmeyelim diye bir nevi deniz feneri oluyor bize. 

*Sigmund Freud 
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SEVDA ERGİNCİ 


“TEYNEP'İN AYAKLARI 
YERE SAĞLAM BASIYOR' 


KOYU KIRMIZI, VEDA, KARAGÜL, HAYAT BAZEN TATLIDIR, VER ELİNİ AŞK VE SEZONUN SÜRPRİZ İŞLERİNDEN YASAK ELMA... SEVDA ERGİNCİ, OYUNCULUK SERÜVENİNE ARA VERMEDEN, KENDİNİ ZORLAYACAK KARAKTERLERİ SEÇEREK, DENEYİMİNİ ARTIRARAK DEVAM EDİYOR. DURU OYUNCULUGUNU SEVDİGİMİZ SEVDA ERGİNCİ İLE BULUŞTUK VE OYUNCULUK SERÜVENİNİ KONUŞTUK. 
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OYUNCULUK SERÜVENİ NASIL BAŞLADI? 

İstanbul'da doğdum. Semaver Kumpanya'nın oyunlarını izledigimde hepsi beni öyle etkiledi ki oyuncu olmaya karar verdim. 
Kafamda sadece tiyatro yapmak vardı. Dizi oyunculuğu çok sonra, çok başka bir yerden çıktı, düşünmemiştim bile. 15 yaşındayken Semaver Kumpanya'ya girdim, orada 1 yıl eğitim aldım, çocuk tiyatrosu kuruldu girdiğim yıl, orada oynamaya başladım. 16-17 yaşındayken yani liseye giderken Yıldız Kenter'in son oyununda çalışma fırsatı buldum. Semaver Kumpanyada çocuk oyunları için turne yapıyorduk okullara. Bir okulda oynarken Ozan Güven beni görüp, tanıdığı bir yapım şirketine tavsiye etti ve Koyu Kırmızı'yla televizyona girmiş oldum. 18 yaşındaydım. 

Ozan Güven'in kardeşini oynadım dizide. 13 bölüm sürdü, arkasından Veda geldi, sonra 4 yıl Karagül'de yer aldım. 4 yıl boyunca Gaziantep'te kalmam gerekti. 


O YAŞLARDA ÇOK ZOR BİR KARAR DEĞİL Mİ? ŞEHİR DEĞİŞTİRMEK, AİLEDEN, ARKADAŞLARDAN UZAK KALMAK, HİÇ BİLMEDİĞİNİZ BİR KENTE GİTMEK... 

Zor ama çok şey öğrendiğim, büyük tecrübeler kazandığım bir yer oldu Gaziantep. Oyunculuk anlamında da, kendi hayatım için de 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tecrübe edindiğim bir yer oldu. Ailenin evinden çıkıyorsun, bir şehre gidiyorsun, orada otel odasında yaşıyorsun, para kazanma- ya başlıyorsun... Tek başına hayatımı kurmayı öğrendiğim iştir Karagül. 


PROJEYE DAHİL OLDUĞUNUZDA O KADAR UZUN SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUYDUNUZ? 

Hiç düşünmüyordum. İlk işim 13 bölüm sürdü, ikincisi 7 bölüm sürdü, ondan sonra yapacağım işin 4 yıl süreceğini hiç düşünmedim. O dönem de o kadar uzun süren tek iş bizimkiydi. Uzun zamandır öyle, eskisi gibi uzun süren bir işe denk gelmek pek mümkün değil sanırım. 


ARTIK 1 SEZONU TAMAMLAYAN İŞE DE UZUN SÜRDÜ DENİYOR. 
Tabii, 26 bölüm çekiliyor, süper gitti diyoruz... 


KARAGÜL YURTDIŞINA DA EPEY SATILAN BİR DİZİYDİ. 

100 küsur ülkeye satıldı. Türkiyede en çok satışı yapılan dizilerden 
biri. Karagül'ün başarısı, Şükrü Avşar'la ilgili aslında. O kadar inandı ki... Şu anın Türkiye'sinde 4 yıl giden, yüz küsur ülkeye satılan bir işten bahsediyoruz. 


YURTDIŞINDAN FAN KİTLELERİ OLUŞMAYA BAŞLAMIŞTIR. 

Tabii. Karagül zamanında oldu zaten. Tabii Karagül'ün kitlesi biraz daha yaşça büyük bir kitleydi. Sonra, Hayat Bazen Tatlıdır'da genç bir kitle yakaladık. Çok sevdiler. 


GELELİM YASAK ELMA'YA... NASIL DAHİL OLDUNUZ PROJEYE, KARAKTERİ OKUYUN 


CA NE DÜŞÜNDÜNÜZ? 

Ver Elini Aşk'ta oynuyordum iş geldiğinde. O da benim çok oynamak istediğim bir diziydi. Önüme yeni bir iş geldiğinde tabii ki hikâye çok önemli, senaryo çok önemli, cast çok önemli ama benim ilk baktığım şey: Oynayacağım karakteri sever miyim? Ver Elini Aşk'taki Ayperi de öyleydi benim için, Ayperi'yi çok sevdim, bunu oynayacağım diye başladım. Yasak Elma da aynı şekilde, 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geldi ve ne olur oynayayım Zeynep'i, dedim. Karagülde köylü kızını oynadım, Ver Elini Aşk'ta Ayperi'yi çok seviyordum ama yine köylü kızı oynadım, ondan önce liseliyi oynadım, daha modern, daha benden birini oynamak istiyordum. Daha içimizden, her gün karşılaştığımız biri Zeynep ve çok seviyorum onu. 

Yasak Elma'nın castı çok iyi oldu, Fatih Aksoy çok inandı projeye, modern, tatlı, çok keyifli bir iş çıktı. Ben ilk defa bu işte, diziyi bir seyirci gibi izliyorum. Normalde oyuncu gibi izliyorum yaptığım işleri, şurada şöyle olmuş, bunu düzelteyim, bu tamam diye izliyorum; ilk defa izleyici gibi, o işin içinde değilmişim gibi izliyorum. 
Büyük heyecanla izliyorum Yasak Elma'yı. 


YASAK ELMA'DA ÇOK FAZLA KARAKTER VE BİRBİRİYLE KESİŞEN FARKLI HİKÂYE VAR. 
İZLEYİCİ OLARAK BUNU DA ARIYORUZ BİRAZ GALİBA. 

Her karakter çok kıymetli, her karakterden bir şey çıkabilir. İki ayrı aks var Yasak Elma'da. Benim Alihan'la olan hikâyem, Yıldız'ın Halitle olan hikâyesi bambaşka iki hikâye ve bu hikâyeler birleştiğin- de çok daha büyük, geniş ve daha heyecanlı bir şey çıkıyor ortaya. 


ZEYNEP'LE ALİHAN ARASINDA DA BİR ZITLIK VAR. 

O çok güzel zaten. Bizim bütün karakterlerimizde çok ciddi bir çatışma var, mesele de o. Zeynep çok güçlü bir kadın, ayakları yere sağlam basıyor, net; ama hayatında Yıldız gibi bir abla, Alihan gibi bir sevgili var. Kızın dengeleri orada şaşıyor. 


YASAK ELMA SEZONUN SÜRPRİZ İŞLERİNDEN OLDU; ÇOK ŞANS VERİLMİYORDU BAŞLARDA... 

Evet. Biz işe başladığımızda çok inanıyorduk tabii ve tahmin ediyordum böyle olacağını aslında. Ama işte pazartesi günü, bu işlerin karşısında nasıl tutunmayı düşünüyorlar, gibi bir sürü şey okudum. 
Biz motivasyonumuzu düşürmedik, işe çok inandık çünkü. Ve tam da bizim inandığımız gibi oldu. 


PAZARTESİ GÜNÜNÜ DOMİNE EDEN İKİ GÜÇLÜ YAPIMI ZORLAYAN, SEYİRCİSİNİ BULAN VE HER HAFTA DA ARTIRAN BIR IŞ... 


Özellikle son hafta çok güzel geldi reytingler. Çocuk da, yaşlı da, genç de, orta yaşlı da izliyor, herkesi kapsıyor, erkek de, kadın da izliyor. Diğer işlerimde genelde tek kesime hitap ettim, Karagül'ü daha yaşlı kesim, Hayat Bazen Tatlıdır'ı daha genç bir kitle izliyordu. Yasak Elma'yı ise herkes izliyor. 


YASAK ELMA'YLA İLGİLİ TUHAF BİR BİÇİMDE ONUR TUNA VE SİZİN ARANIZDAKİ BOY FARKI DA ÇOK KONUŞULDU. FİZİKSEL DURUMLARIN VE FARKLARIN BU KADAR ÖNEMSENMESİ, ÖZELLİKLE KADIN OYUN-CULAR ÜZERİNDEN SÜREKLİ “ELEŞTİRİ” MALZEMESİ YAPILMASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
Sürekli duyuyorum bunu ve çok alıştım. 
Evet, ben de takoz kullanıyorum. Karşımdaki insan 1.97 çünkü, uzun biri bile karşısında kısa kalıyor. Beni izlerken bana inanıyor musun, karakter sana dokunuyor mu, oyunuma inanıyor musun, Zeynepe inanıyor musun? E, tamam, yetmez mi? Ne istiyorsun başka? Boyum uzun olsa ne fark edecekti hakikaten? Beni nasıl etkileyecekti, karakteri nasıl etkileyecekti, benim boyumun kısalığı neden işi etkiliyor? Aslında hiç etkilemiyor. Bence hiçbir nedeni yok bu tür eleştirilerin, galiba birileri artık eleştirmek için eleştiriyor. O yüzden de tamam, sorun değil deyip devam ediyorum. 


HAYATTA İNSANLAR BİRBİRLERİNİN BOY FARKINA GÖRE ÂŞIK OLUP OLMAMAYA KARAR VERMİYOR ZA-TEN, BU AÇIDAN BU TİP ELEŞTİRİLERİN İNSANA DAİR ŞEKİLCİ OLMAKLA İLGİLİ BİR YERDEN BESLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. 

Önemli olan boy değil, yaş değil, kilo değil... 
Ben bunu çok ciddiye almamayı öğrendim çünkü öbür türlüsü başka bir şeye sebep oluyor. Karagül'de de yaşadım aynı şeyi, Mert Yazıcıoğlu, oradaki partnerim, çok seviliyordu. Sivilcelerimin çıktığı bir dönemdi, ergenlik çağında, 19 yaşındayım ve çok güzel bir dizi çekiyoruz. Herkes o aşka inanıyordu, kendileri söylüyordu. “Onun karşısında ne işi var? Niye onu koydunuz?” 
diye yazanlar oldu. O dönem küçüktüm, sektöre yeni girmiştim, bu acımasız tavırla yeni karşılaşmıştım ve çok üzülmüştüm, çok yıpranmıştım. Ama artık şu yaşımda ve deneyimimle, tamam diyorum, sorun değil, ben bu işi yapıyorum, benim için işe ve performansıma inananlar önemli, oyunumla ilgili bir eleştiriyi sonuna kadar dinlerim. 
Ama boyum bu, yapacak bir şey yok. 


OYUNCULARIN GENEL OLARAK SADECE KUSURSUZ BİR GÜZELLİĞİ TEMSİL ETMESİ SORUNU DÜNYADAKİ ÖRNEKLERLE AŞILDI, AŞILIYOR AMA BİZDE HÂLÂ İŞİN BU KISMINI COK TARTIŞAMIYORUZ. 

Evet, biz bunu aşamadık. En son La casa de papel'i izledim, oradaki kadınlara bakı- 


yorum, burnu orantısız belki kimilerine göre ama, o kadar seksi ki, o kadar güzel görünüyor ki... Bizde olsa hiçbir yerde iş bulamaz herhalde. 

Dizideki erkek oyuncular da o dayatılan “kusursuz” görünümde değil ama harika oynuyorlar, çok seksi görünüyorlar; onlarla birlikte süper bir iş olmuş. Biraz bunu aşabilsek kalite olarak da bambaşka işler yapabileceğiz belki. Sokakta da TV'de de aynı yüzleri, aynı burnu görmekten bıktım. 
Angelina Jolie'nin fotoğrafıyla, buna benzemek istiyorum diye doktora giden kadınlar biliyorum. Kim bu hale getirdi seni? Bir tarafıyla üzülüyor ve anlıyorsun, sert bir yerden de eleştiremiyorsun. Çünkü hakikaten kadınların çok ciddi bir baskıya maruz kaldığını biliyorum. Sosyal medyada insan- 


lar o kadar cesurlar ki... Nasıl aşacağız bunu bilmiyorum. Umarım hepimiz sıkılırız bundan, bu kız burnuyla güzel, bu boyuyla oynuyor diyeceğimiz günlere geleceğimizi umuyorum. 


BİR ŞEKİLDE HERKES İLGİ GÖRMEYE, ÖNE ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR AMA ÇOK AZ OYUNCUDA KENDİNİ ENTE-LEKTÜEL AÇIDAN ZENGİNLEŞTİRMEYE DÖNÜK YOĞUN BİR GÜNDEM, ÇABA VAR SANKİ... 

Oraya da acımasız bir yerden bakmak istemiyorum, kendimden örnek vereceğim. 
Gaziantepe gitmeden önce üniversitede tarih bölümünü yeni kazanmıştım. Üç yıldır flamenko yapıyordum ve piyano çalmaya başlamıştım. Çünkü Veda'da piyano çalan bir kızı oynuyordum, çok sevdim, evime piyano alıp çalmaya başladım. Araya Karagül 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girdi, 4 yıl. İstanbula iki haftada bir gün gelebiliyorum; anneni, babanı gör derken başka bir şeye vaktin kalmıyor. Haliyle geçip gitti, ne piyano kaldı şimdi ne de flamenko. 
Bir de o kadar çok çalışıyoruz ki... Dışarıdan çok görünmüyor, konuşulmuyor bu ama gerçekten öyle. İlk defa Yasak Elma'da günde 12 saat ve haftada 2 gün repo kuralıyla çalışıyorum. Deliriyorum, o iki güne ne koyayım diye. Oyuncusun, sanatçısın, ruhun aç, bir şeyler yapman lazım, onlarla besleneceğim, orada ortaya koyacağım. 
Yurtdışında insanlar para kazanıyorlar ve kazandıkları parayla kendilerini donatacak, yeteneklerini zenginleştirecek yatırımlar yapabiliyorlar. 


2 GÜN REPO, 12 SAAT İLK KEZ YAŞIYORSUN BUNU 
GALİBA. SEKTÖR BUNA Mi DÖNÜŞTÜ? BU MENAJERİ-NİN TALEBİYLE Mİ ALINMIŞ BİR KARAR? 
Yapımcımızın kararı. Fatih Aksoy şunu söylüyor: “Bu, ekibe bizden bir hediye değil, teşekkür etmeyin, bunu böyle algılamayın, bu zaten bizim size vermek zorunda olduğumuz bir şey” 

Bu, tamamen MedYapım ve Fatih Aksoy'la ilgili. Şu anda üç tane işi var; Kadın, Bizim Hikaye ve Yasak Elma, üçünde de aynı koşullarda çalışıyor. Yapımcının verdiği kıymetle ilgili ve yapılabiliyormuş, bunu gördük. Haftanın 5 gününde bir bölüm 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çekilebiliyormuş, dizi çekilebiliyormuş bu şartlarda. Yıllardır niye acı çektik? Hadi ben 24 yaşındayım, gencim, bizden önceki 
insanlar niye yıllarca acı çektiler? Ben 26 
saat çalıştığımı biliyorum, 26 saat bir insan nasıl ayakta durabilir, çalışmayı geçtim! 


BU SEZON İDDİALI, KUVVETLİ YAPIMLAR YAYINA GİR-Dİ, 6 BÖLÜMDE KALKTI, PEK ÇOK DİZİ ERKEN FİNAL YAPTI. EKRANDA İŞLER SERTLEŞTİ, TAHAMMÜL DE YOK ARTIK, DİZİYE ZAMAN VERİLMİYOR, OLMADIYSA KAL-DIR GİTSİN DURUMU VAR. TÜM BUNLAR OYUNCULARI NASIL ETKİLİYOR? 

Bu işe başlarken de konuştuk, şu çok 

kötü bir his: Bir işe başlıyorsun büyük bir heyecanla ama sizin yerinizin iyi olması için başka işin bitmesini bekliyorsun. Bu da kötü hissettiriyor. Ama böyle bir savaş alanı haline geldi ekran. 

Ben şuna inanıyorum, her şeyle ilgili, sadece sektörle ilgili değil; şartlar sertleştiğinde insanlar uyanıyorlar. Bizim ülkemizde özellikle var bu, zorlamak gerekiyor, bir isyanın çıkması için, insanların yeter artık biz bunu istemiyoruz demesi için zorlamak gerekiyor galiba. Ben bunun başka bir şeye dönüşeceğine inanmak istiyorum. Bir yerde hepimizin bir olup, yeter artık, biz böyle savaşmak istemiyoruz, savaşacaksak da böyle değil, diyeceğimiz günlerin geleceğini düşünüyorum. 


GELECEĞE DAİR KAYGI ORANINI DA ARTIRIYOR MU BU DURUM? 


Sadece oyuncular, yapımcılar, kanal açısın- 


dan da değil her şeye yansıyor. Arkasında birçok insan çalışıyor bu işlerin. Çok büyük bir sektör dizi sektörü, birçok insanın hayatını zorluyor bu. O kalktı, yerine de bu geldi denebilecek kadar basit bir mesele değil. 
Ben kaç yıldır dizi çekiyorum ama asla neyin neden tuttuğunu, neyin niye bittiğini hâlâ anlayamadım. Bu iş senaryoyla yürüyor dediğimde, senaryosu harika bir diziyle karşılaşıyorum ve tutmuyor. Anlamıyorum. 
Yasak Elma sizce niye tuttu diyorlar, bilmiyorum. Ver Elini Aşk'a başladık, haftalarca 
1. olduk, çok iyi reyting aldık, bir şey oldu ve çat diye 11. bölümde kaldırıldı, buna asla ihtimal vermiyordum o işe başladığımda. 
Bir anda yayından kalktık ve inanamadım, hatta Yasak Elma için görüştüğümde oradaydım hâlâ ve isterim tabii, ama burası devam ediyor, dedim. Bir hafta sonra iş kalktı yayından ve Yasak Elma'ya başladım. 
Çok tuhaf, asla sebeplerinin ne olduğunu anlayamadığım bir durum. 


PEK ÇOK FARKLI KARAKTER CANLANDIRDIN, LİSELİ-SİNDEN ANTEPLİSİNE. OYNAMAK İSTEDİĞİN, HAYALİNİ KURDUĞUN BİR KARAKTER VAR MI? 

Bu, düşündüğüm bir şey değil ama günlük hayatta, sokakta bir karakter görüp ne güzel 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olur oynasam dediğim çok şey oluyor. Başta da söylediğim gibi hep karakter üzerinden bakıyorum işe. Çünkü benim için işten ve her şeyden daha önemli olan şey, oyunculuğumu nereye götürebildiğim, daha fazla ne yapabildiğim. O yüzden her seferinde bambaşka bir şey seçmeye çalışıyorum. Komedi denemek istedim, 4 yıl ağladım, yeter deyip Ver Elini Aşk'ı tercih ettim. Tercih etmemin nedeni Ayperi karakterini sevmem ve komedi yapmak istememdi. Her seferinde bambaşka bir şey yapmaya çalışıyorum. Yoksa kalakalırım, beslenemem. Zaten kendimi besleyebileceğim başka bir şey olmuyor maalesef dizi çekerken. 
Keşke herkes böyle bir noktada olsaydı da herkesi bambaşka rollerde izleseydik. O da bizi geliştirirdi. Oyuncu dediğin her şeyi oynayabilmeli. Bir karakteri ortaya çıkartırken acı çektikçe, zorlandıkça mutlu oluyorum, iyi hissediyorum, doyum hissediyorum. Evet, bunu da yapabiliyormuşum diyorum. Özgüvenimi de yerine getiriyor, tek bir yerde değilim, her şeyi yapabilirim diyorum kendime. 


SİNEMADA YA DA TİYATRODA BİR HEDEFİN VAR MI? 
Sinema ve tiyatroda yer almayı çok istiyorum ama şu sıra dizi çektiğim için çok mümkün değil. 


BESLENME KAYNAKLARINI SORALIM. SEVDİĞİN DİZİLER, FİLMLER, KİTAPLAR, MÜZİK... 

Hiçbir şeye fırsat bulamıyorum ama onunla ilgili hedefim, hemen yeniden dansa dönmek. 
Acayip motive ediyor beni dans etmek. Hatta oyuncu olmasaydım dans ederdim ya da yemek yapardım. İkisiyle de ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Müzikle ilgili o kadar yetersiz hissediyorum ki kendimi, dinlemeyi çok seviyorum, sahneye hazırlanırken de müzik dinliyorum ama hem sesim çok kötü hem enstrüman çalamıyorum. Piyano çalmayı 

da bırakınca biraz küsmüş gibi oldum. Çok güvenim yok o konuda kendime ama dans hayatımda mutlaka olacak. İlerleyen yıllarda birkaç şey yapabilecek durumda olacağım, öyle bir hedefim var. 

Spesifik olarak izlediklerimden ve okuduklarımdan bahsedecek olursam; The Dark, The Crown, This Is Us ve Peaky Blinders'ı takip ediyorum. Yine Netflix'te Divines adında 

bir Fransız yapımı film izledim. Oyunculuklar harikaydı. Kelebekler, Loveless ve Fatih Akın'ın Paramparça filmi ile Yorgos Lanthimos'un 7he Killing of a Sacred Deer filmini izledim en son. Ebru Ojenin Et Yiyenler Birbirini Öldürsün kitabıyla Füruzanın 47liler'ini okudum. 
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MİLİ AYŞEGÜL GÜNDOĞDU 
Öğr. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi/ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 


MAHKÜMLAR ARASINDA EN ACIMASIZ, SERT HATTA BAŞKALARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATMAKTAN DA ÇEKİNMEYEN VE “KÖTÜYÜ TEMSİL EDEN KARAKTER KUDRET. BABASIZ BÜYÜYEN KUDRET'İ CANLANDIRAN OYUNCU NURSEL KÖSE'NİN SİMSİYAH SAÇLARI, GÖZLERİNE YAPILAN SİMSİYAH GÖZ MAKYAJIYLA SERT BAKIŞLARI, SİMSİYAH GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ, SERT VE VURGULU KONUŞMALARIYLA KARAKTERİN YAPISINA UYGUN ŞEKİLDE DAHA YÜKSEK PERDEDEN VURGULANAN BU KARAKTER, İRONİK SEKİLDE KENDİSİNE “ANNE” DİYE HİTAP EDİLEN BİRİ. 


AVUSTRALYA YAPIMI Wentworth dizisinden uyarlanan Avlu pilot olarak seçilen bir cezaevindeki kadın mahkümların birbirleriyle hem ayakta kalabilmek için güç savaşı hem de birbirlerine tutunma hikâyesiyle karşımıza çıkan sezonun ilginç yapımlarından biri. 
Avlu'nun hikâyesini üç ana karaktere odaklarsak şiddet gördüğü kocasını öldürmeye teşebbüsten hapse giren ancak orada da müdirenin gizemli şekilde öldürülmesi suçu üzerine kalan Deniz ve mahkümların etraflarında gruplaştığı iki “koğuş ağası” olarak da nitelendirilebilecek Azra ve Kudret'in etrafında şekillenen bir çatışma olarak özetleyebiliriz. Bu karakterlere ilaveten infaz koruma memurlarından Özlem ve cezaevi psikoloğu Melis'i de kattığımızda ağırlıklı bir kadın hikâyesinin ortaya çıkışından bahsedebiliriz. Avly'nun bu kadın hikâyesinin ana tema ve çatışma noktaları öncelikle Deniz, Azra ve Kudret üzerinden öne çıksa da tüm bu karakterlerin ortak paydası diyebileceğimiz ana çatışmanın karakterler için ailenin ama özellikle de anne figürünün yoksunluğu ve 


bunun neticesinde farklı şekillerde tezahür eden travmalar ve bu travmalarla hayatta kalmaya, birer birey olarak kimliklerini bulmaya çalışmak olduğu söylenebilir. 
Mahkümlar arasında en acımasız, sert hatta başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan da çekinmeyen ve “kötü”yü temsil eden karakter Kudret. Babasız büyüyen Kudret'i canlandıran oyuncu Nursel Köse'nin simsiyah saçları, gözlerine yapılan simsiyah göz makyajıyla sert bakışları, simsiyah güneş gözlükleri, sert ve vurgulu konuşmalarıyla karakterin yapısına uygun şekilde daha yüksek perdeden vurgulanan bu karakter, ironik şekilde kendisine “anne” diye hitap edilen biri. Bu haliyle bir erkek çocuğu 

da olmasına rağmen kadının dünyaya bir hayat gelmesine vesile olan “doğurganlık” özelliğinin tam tersine mitolojideki ürpertici, korkunç ve etrafındakileri taşa çevirebilen Gorgonlar ve Medea gibi “canavar kadın/anne” figürünü anımsatıyor. 
Kudret kendisi de bir evlat yetiştirmesine rağmen kişisel hırsları, öfkesi ve etrafındakilerle güç savaşı yüzünden Deniz'in kızına bile zarar vermeye çalıştığı, insanlara zarar vermekten çekinmeyerek onlara yaşattıkları yüzünden kendi oğluyla da anlaşamayan ve aslında çevresinde kendisinden korkmak dışında kendisini gerçekten seven kimsenin olmamasıyla tam anlamıyla yalnızlaşmış 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ve soyutlanmış bir karaktere dönüşüyor. İsminin çağrışımı düşünüldüğünde etrafındakileri korkutarak, sindirerek kendisine bağlı olmaya mecbur bırakan ve bu şekilde kudretini, varlığını gösterdiğine inanan Kudret'in en zayıf ve güçsüz zamanıysa özel hayatı ve kadınlığıyla ilişkilendiriliyor. 
Eşinin kendisinden daha “genç, güzel ve süslü” bir başka kadınla olduğuna dair dedikodular, o kadının hamile olması ve herkesin ona bu yüzden “acıyarak” baktığını düşünmesi Kudret'in içine düştüğünü hissettiği “istenmeyen kadın” pozisyonu, kudretinin en çok sarsıldığını düşündüğü durum oluyor. Kocası boşanma evraklarıy- la ziyarete geldiğinde ayrılırken evrakları masada unutmuş gibi yapması, koridorlardan elinde evraklarla yürürken herkesin kendisine acıyarak, ayıplayarak baktığını, bu yüzden orada gücünün kalmadığını düşünmesi, odasında sinir krizi geçirerek ağlaması etrafındakileri korkutarak kazandığını sandığı gücünün hiçbir değeri olmadığı, tam anlamıyla soyutlanmış ve yalnızlaştırılmış birisi olduğu ve hayatında gücünün hiç de geçerli olmadığı gerçeğiyle yüzleşmekten kaçamadığı anlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Kudret'in karşısında başrakibi hatta düşmanı pozisyonundaki Azra, alkolik bir anne ve kendilerini terk eden bir babayla 


parçalanmış, tamamen sorunlu bir aileden gelen, çocukken annesi tarafından babasının gidişi yüzünden sürekli suçlanıp şiddet görerek korkunç anne figürü gerçeğiyle yaşamak zorunda kalmış bir karakter. 
Azra'nın bu duygusal boşluğu onu Deniz'le bir güç savaşına girmektense manevi ve duygusal anlamda belki de ilk kez biriyle iletişim kurmaya yönlendiriyor. Deniz'le, Kudret'in gizli işlerini ortaya çıkarmak için zaman zaman işbirliği yapmaları, Denize cezaevinde arka çıkmaları ve babasının öldüğünü öğrendiğinde Denize söylediği, “Başka koğuşa gitme çünkü babası ölen kızlara iyi davranılır,” sözleriyle belki farkında bile olmadan kendisi ve Deniz arasında kurmaya başladığı yakınlığa işaret ediyor. Bu yakınlık, hiç sahip olamadığı ve kendisi için büyük bir travmaya karşılık gelen anne-kız ilişkisini iyileştirebileceği bir fırsat, yaşıtı sayılabilecek genç bir kadınla hayatı ve cezaevine düşmüş olmanın ağırlığını paylaşabileceği bir abla-kardeşlik hatta birbirine yaslanarak hayata tutunabilecek iki kadının dostluğu şeklinde ortaya çıkıyor. İlk anda Azra ve Kudret'in güç savaşının ortasında kalmış gibi duran Deniz se özellikle kızına bağlılığı ve sevgisiyle öne çıkıyor ki bunun en net göstergesi kızının suçunu üzerine alarak, eşini vurmaktan hapse girmesi oluyor. Azra ve Kudret gibi 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öfke ve delidolulukla uçlara savrulmadan, müdirenin ölümüyle ilgili suçlama üzerine kalmışken bile aklıselim ve mantıkla hareket etmeye çalışıyor. Bu anlamda dizi ümidi, yaşamaya dair umudunu kaybetmemeyi, yapılan haksızlık ve yanlışların bir şekilde mutlaka düzeltileceği fikrini Kudret'in kötülüğüne karşı verilen Azra-Deniz dayanışmasıyla olduğu kadar, Deniz'in suçsuzluğunu ispat etme mücadelesi üzerinden de veriyor. Azra tarafından aralarındaki yakınlığı da gösteren “Boncuk” sözüyle, Kudret tarafındansa Denize yakıştırdığı güçsüz pozisyona ithafen “kuzu” diye seslenilen Deniz, gücünü ve tüm direncini kızına sevgisi ve bağlılığından, dolayısıyla anneliğinden alan bir karakter olarak tanıtılıyor. Öyle ki diğer mahkümlar arasında en kendi halinde ve sessiz karakter olan Deniz, kızını korumak sözkonusu olduğunda tüm mahkâmların önünde başta Kudret olmak üzere herkese meydan okuyabiliyor. 
Cezaevi müdiresi Melis, ailesi tarafından örnek çocuk olarak yetiştirilmiş, disiplinli ama yetiştiriliş şeklinin tersini yaparak insana her şeyden çok değer veren bir karakter olarak beliriyor. İnsanlara cezayla değil anlayışla ve konuşarak yaklaşmaya, onları birer birey olarak ciddiye almaya çalışan tavrı kendisini, kimliğini daha çocukken ezen “proje” çocukluğuyla hesaplaşabilmek için bir araç oluyor denebilir. İnfaz koruma memurlarından Özlem'se annesiyle yaşayan ve üzerinde annesinin ruhsal, duygusal şantajının ağırlığını yıllardır taşımak zorunda kalmış, bu yüzden güvensiz, ürkek, inisiyatif almaktan çekinen ve özellikle de bir erkekle duygusal yakınlaşmaya girmekten korkan hatta duygusal yakınlık kurmayı bilemediği için infaz koruma memuru arkadaşlarından Oktay'la iletişim kuramayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu anlamda tüm bu karakterlerin ortak noktası çocukluklarından gelen duygusal travmaları, aile ve anne eksikliğinin sebep olduğu eksiklik ve yalnızlık duygusuyla baş etmeye çalışmaları olarak beliriyor. Murat ve Oktay da benzer çocukluk travmalarıyla yaşamaya çalışan karakterler olarak öne çıkıyor. Murat, ailesinden uzakta büyümüş, aile bağları olamayan bir karakter olarak eşi Nihal'i de kaybettikten sonra nereye ya da kime tutunacağını bilemeyen biriyken, eşinin ölümüyle suçlanan Deniz'in suçluluğunu sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine Deniz'i de dinleyen, iletişim kurmaya açık bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Oktay'ın geçmişine dair 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bilgimiz pek olmamakla birlikte, bir baskında tüm görev arkadaşlarını kaybetmiş olması, bunu atlatabilmek için psikolojik destek görmesi onu da diğer karakterlerle benzer bir travmalı ve yalnızlık pozisyonuna sokuyor. Her ne kadar izlediğimiz bölümlerde Nihal'in ölümünden önce onunla tartışırkenki kamera kayıtları onu biraz şüpheli bir pozisyona alsa da Özlem'le kurmaya çalıştığı yakınlığın hem kendisi hem Özlem için iyileşme ve kendilerini hapsettikleri yalnızlıktan kurtulabilmek için bir fırsat olup olamayacağını da muhtemelen ilerleyen bölümlerde göreceğiz. 

Tüm bu karakterlere bütün olarak bakıldığında fiziksel olarak bir avlunun dar alanına, duygusal olarak da geçmiş travmalarına ve duygusal eksikliklerine sıkışan hayatlarıyla, yalnızlıkları ve korkularıyla başa çıkmaya çalışma; geçmişten gelen kayıp duyguları ve yaralarını iyileştirme çabaları aslında hepsinin ortak noktası oluyor. Parçalanmış, sorunlu ailelerden gelen, çoğunun çocukluğunun anne ve/veya baba şiddeti/eksikliği yüzünden olamadığı, aralarında kendi çocuklarını kaybetmiş ya da çocuğu yetimhaneye gönderilmiş olanların da bulunduğu Awu'nun karakterlerinin yolculuğunu, bu yolculukta kendileri ve hayatlarıyla yüzleşebilip, hayata tutunmayı başarıp başaramayacaklarını görmeyi bekleyeceğiz. 


